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INTREDE

voor de viering op
Zondag 12 juni 2022

in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur

~ Zondag Drieéenheid — Trinitatis ~

ORDE VAN DIENST r

: ds. Juup van Werkhoven- Romeijn

: Lalita de Goederen

: Anne-Marie Scheeres

: Agnes van Bekkum

: Pim Muijselaar, dwarsfluit — Elles de Koning, hobo
Sander Prang, hoorn — Wim Lagrand, fagot

: Marjan Wormsbecher

: Voor alle kinderen van de basisschool

: Voor kinderen van 0-4 jaar

Omroep vanuit de studio

Orgelspel: Variaties over Allein Gott in der H6h sei Ehr

Woorden van welkom- door de ouderling van dienst

Stilte

Bemoediging

Voorganger :Onze hulp is de naam van de Heer

Allen :die hemel en aarde gemaakt heeft

Voorganger :die trouw houdt tot in eeuwigheid

Allen :en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer

Allen :Amen.

Intredelied: Lied 212:1,2en 4



Gebed om ontferming

Loflied: Lied 705: 1,3 en 4

Moment met de kinderen, hierna gaan de kinderen naar de kinderkring
Gebed van de zondag

HEILIGE SCHRIFT

Eerste lezing: Spreuken 8: 22-31

22 De HEER heeft mij véor al het andere verworven,

toen hij zijn scheppingswerk begon, schiep hij eerst mij.

23 Ik ben in het begin gemaakt, nog voor alles er was, nog voor de aarde vorm kreeg.
24 Toen er nog geen oceanen waren, werd ik voortgebracht,

nog voor de bronnen met hun waterstromen.

25 Toen de bergen nog niet waren neergezet, werd ik voortgebracht,

nog voor er heuvels waren.

26 De aarde en de velden had de HEER nog niet geschapen,

geen korrel zand was nog gemaakt.

27 Ik was erbij toen hij de hemel zijn plaats gaf en een cirkel om het water trok,
28 de wolken aan de hemelkoepel plaatste, de oceanen bruisend op liet wellen,
29 toen hij aan de zeeén grenzen stelde,

het water met zijn woord zijn plaats gaf,

de fundamenten van de aarde legde.

30 Ik was zijn lieveling, een bron van vreugde, elke dag opnieuw.

Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid,

31 vond vreugde in zijn hele aarde

en was blij met alle mensen.

Zingen: Lied 848:1,2en 3



Tweede lezing: Johannes 3: 1-16

1 Zo was er een farizeeér, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus.

2 Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat u een leraar
bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de
wondertekenen doen die u verricht.” 3 Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen
wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.” 4 ‘Hoe kan iemand
geboren worden als hij al oud is?” vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de
tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?’ 5 Jezus
antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God
binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. 6 Wat geboren is uit een
mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7Wees niet
verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. 8 De wind
waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan
komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’
9‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Nikodemus. 10°‘Begrijpt u dit niet,” zei Jezus, ‘terwijl
u een leraar van Israél bent? 11 Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we
weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons
getuigenis niet. 12Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek,
hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek?

13 Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit

de hemel is neergedaald: de Mensenzoon?

14 De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de
slang omhooggeheven heeft, 15 opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven
heeft. 16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven,
opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Zingen: Lied 858: 1, 2, 3, 4
PREEK

Ensemble speelt: ‘As steals the morn’ — G.F. Handel (1685-1759)
Gearrangeerd voor blaasinstrumenten en orgel door Gerhart Drijvers

Gesprek met Harry Dijkhuizen, voorzitter Radio Bloemendaal

Zingen: Lied 681 (3 x zingen)



GAVEN EN GEBEDEN
Mededelingen door de ouderling van dienst

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net

1%: Radio Bloemendaal / 2¢: Kerk

Radio Bloemendaal is geheel afhankelijk van de giften van luisteraars.

Om ook in de toekomst te kunnen blijven ontwikkelen en uitbreiden, zijn uw giften
van harte welkom op: IBAN: NLO7 INGB 0000 16 73 16 t.n.v.

Prot. Gem. Bloemendaal/Overveen, afd. Radio

Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te
maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59

Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide
collectes of kies ‘Dorpskerk Bloemendaal’ uit de lijst.

Orgelspel, de kinderen komen terug in de kerk

Als er een gedachtenis is zal deze hier door de ouderling uitgesproken worden

Zingen als er een gedaChteniS is: Lied 961  componist Floris van der Puti, Dichter Huub Oosterhuis -

Niemand leeft voor zichzelf

niemand sterft voor zichzelf.

Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader
Slotlied (staande): Lied 700: 1,2 en 3

Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen

Allen gaan zitten

Orgelspel: Andante in G uit het orgelconcert HWV 289 — G.F. Handel (1685-1759)
Omroep vanuit de studio

Inzameling van de eventuele gaven bij de uitgang: Radio Bloemendaal / Kerk
4


http://www.givtapp.net/

MEDEDELINGEN

Agenda
di 14/06 20.30 Op verhaal komen, Haarlem
do 16/06 10.30 Koffieochtend, KC

14.30 Sierlijke Kroon, KC

Op verhaal komen (30-50 jarigen)

Op verhaal komen is een gespreksgroep voor dertigers, veertigers en vijftigers.
Waar de gesprekken over gaan bepalen we grotendeels zelf. De ene avond praten we
over gedichten of (bijbel)verhalen die ons raken, de andere avond kan een thema
centraal staan en soms kan het zomaar gebeuren dat de actualiteit ons zo bezighoudt
dat we daar de hele avond over in gesprek zijn. Doe je graag mee aan deze
gespreksgroep of wil je gewoon eens vrijblijvend langskomen, wees welkom!

Krijg je al zin om mee te doen? Voor meer informatie en opgave, app, mail of bel
Frans Kraan: 06 14484682 - fagkraan@gmail.com

Koffieochtenden
Loop donderdagochtend om 10.30 uur bij het Kerkelijk Centrum binnen voor een
kopje koffie. Uw gastheer is ds. Jaap van de Meent.

Sierlijke Kroon — donderdag 16 juni — 14.30 uur

Op donderdag 16 juni is er weer een bijeenkomst van de Sierlijke Kroon in het
Kerkelijk Centrum. Zoals gebruikelijk beginnen we om 14.30 uur.

De heer Marcel Bergema uit Rijswijk verzorgt voor ons een lezing over de
woonwagencultuur in Nederland. Wij hopen op een interessante middag.

Tevens is het onze laatste middag van het seizoen, maar we hopen in september
elkaar weer te ontmoeten. Deze middag sluiten we af met een hapje en een drankje.

Bestuur Sierlijke Kroon

Zondag 12 juni 2022 uitzending via www.radiobloemendaal.nl

09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum

10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Juup van Werkhoven- Romeijn

De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren
Vanaf vandaag nieuw: Uit Daans Platenkoffer

Onmisbaar voor welk radiostation dan ook. “Horen en luisteren”, tevens het onderwerp
van wat er vandaag uit de platenkoffer komt. Van het zangduo Nina en Frederik tot
Toon Hermans, de accordeons bespeeld door the Three Jacksons, de Amerikaanse
zanger Buddy Holly om er maar een paar op te noemen. De meest uiteenlopende
artiesten die uw luisterplezier allerminst zullen bederven.

Dinsdag 14 juni 2022 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: ds. Carolien Cornelissen / Organist: Everhard Zwart



mailto:fagkraan@gmail.com

Dienst zondag 22 mei 2022 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Cristina Pumplun uit Amsterdam

U bent van harte welkom in de kerkdienst

U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio




