ORDE VAN DIENST
voor de viering op

Zondag 14 augustus 2022
in de Dorpskerk

aanvang: 10.00 uur

~ 9® Zondag van de Zomer ~

Voorganger : ds. Jessa van der Vaart
Ouderling van dienst : Erik Ingwersen
Diaken : Ineke Abbekerk

Orgel : Agnes van Bekkum
Koster : Huib Hoogeveen
INTREDE

Orgelspel: delen uit het Magnificat in G — Magnificat-Duo-Trio-Fl(tes —
Jean Francois Dandrieu (1682-1738)

Woorden van welkom- door de ouderling van dienst

Stilte

Bemoediging

Voorganger :Onze hulp is de naam van de Heer

Allen :die hemel en aarde gemaakt heeft

Voorganger :die trouw houdt tot in eeuwigheid

Allen :en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer

Allen :Amen.

Intredelied: Psalm 139: 1,2 en 4
Gebed om ontferming
Loflied: Lied 324

Gebed van de zondag



HEILIGE SCHRIFT

Eerste lezing: Amos 8: 4-7 (NBV)

4 Jullie die de armen kwaad willen berokkenen
en uit zijn op de ondergang van de machtelozen van dit land, luister!
5 Jullie zeggen:

‘Wanneer is de dag van de nieuwe maan voorbij,
zodat we weer koren kunnen verkopen?
Wanneer de sabbat,
zodat we weer graan kunnen verhandelen?’
Jullie maken de efa Kleiner, jullie maken de sjekel zwaarder
en jullie knoeien met de weegschaal.
6 Jullie kopen de zwakken voor een handvol zilver,
de armen voor een paar sandalen, en jullie zeggen:
‘Ook het kaf verkopen we als graan!’
7 Nooit — en dit zweert de HEER op wie Jakobs volk zich laat voorstaan —
zal ik een van jullie daden vergeten.

Zingen: Lied 992
Tweede lezing: Lukas 16: 1-15 (Oosterhuis Van Heusden)

1 Hij sprak tot zijn leerlingen:
Er was eens een rijk mens
die een huismeester had.
Nu werd deze bij hem verdacht gemaakt:
hij zou zijn bezittingen verkwistten.
2 Hij riep hem bij zich en zei:
‘Wat hoor ik daar over jou?
Geef rekenschap van je beheer,
je kunt niet langer huismeester zijn.’
3 De huismeester zei in zichzelf:
Wat ga ik doen
nu mijn heer het huismeesterschap van mij afneemt?
Spitten, dat is me te zwaar,
en bedelen, daar schaam ik mij voor.
4 Ik weet wat ik ga doen,
dat ze mij ontvangen in hun huizen
wanneer ik als huismeester ontslagen ben.’
5 Een voor een riep hij alle schuldenaren van zijn heer bij zich.
Tot de eerste zei hij:
Hoeveel ben jij mijn heer schuldig?
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Die zei:
Honderd vaten olijfolie.
Hij zei tot hem:
Hier is je schuldbrief,
ga zitten en schrijf vijftig, vlug.
Vervolgens zei hij tot een ander:
En jij, hoeveel ben jij schuldig?
Die zei:
Honderd balen tarwe.
Hij zegt hem:
Hier is je schuldbrief, schrijf tachtig.
En de heer prees ‘de econoom der ongerechtigheid’
omdat hij het slim had aangelegd.
De kinderen van deze wereld gaan slimmer met elkaar om
dan de kinderen van het licht.
Dus ik zeg jullie:
Maak je maar vrienden
met behulp van ‘de Mammon der ongerechtigheid’,
dat ze je ontvangen in hun tenten, in de komende wereld —
als het met de Mammon gedaan is.
Wie in het kleinste betrouwbaar is,
is ook betrouwbaar in het grote.
Wie in het kleinste onrechtvaardig is,
is ook onrechtvaardig in het grote.
Als je onbetrouwbaar bent in zaken van de Onrecht-Mammon,
wie zal jou vertrouwen als het gaat om recht en waarheid?
Als je onbetrouwbaar bent in wat een ander toebehoort,
wie zal je dan geven wat jou toekomt?
Geen huisknecht kan twee heren dienen:
hij zal de een haten en de ander liefhebben,
of hij zal zich hechten aan de een en de ander verachten.
Je kunt niet God dienen en Mammon.
De Farizeeén, belust op geld, hoorden dit alles aan
en dreven de spot met hem.
Hij sprak tot hen:
Gij probeert uzelf te rechtvaardigen in de ogen van mensen,
maar God kent uw harten.
Wat hoog staat aangeschreven bij de mensen,
is gruwelijk voor het aangezicht van God.

Zingen: Lied 718



PREEK
Zingen: Lied 1001
GAVEN EN GEBEDEN

Mededelingen door de ouderling van dienst

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1%: KiA zending Egypte / 2¢: Kerk

De Koptisch-Orthodoxe kerk helpt in Egypte de dorpelingen op het platteland om hun
armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de
kerk drie tot vijf jaar lang samen met de inwoners aan betere gezondheidszorg,
onderwijs en werkgelegenheid. Er worden ook alfabetiseringscursussen georganiseerd,
ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd.

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening

NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie in Utrecht, 0.v.v.

projectnummer ‘Z 009102’ of doneer online. Hartelijk dank!

Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te
maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59

Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide
collectes of kies ‘Dorpskerk Bloemendaal’ uit de lijst.

Orgelspel

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden

Zingen als er een gedachtenis is: Lied 961

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader
Slotlied (staande): Lied 981
Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen

Orgelspel: delen uit het Magnificat in G — Basse de Trompette en Dialogue —
Jean Francois Dandrieu (1682-1738)


http://www.givtapp.net/

MEDEDELINGEN

Agenda
do 18/08 10.30 Koffieochtend, KC

Koffieochtenden
Loop donderdagochtend om 10.30 uur bij het Kerkelijk Centrum binnen voor een
kopje koffie. Uw gastheer is ds. Jaap van de Meent.

Collectebonnen
LET OP: collectebonnen zijn kerk-gebonden en kunnen niet elders worden gebruikt.

Zondag 14 augustus 2022 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum
10.00  Kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Jessa van der Vaart

De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren
Vanaf vandaag nieuw: Orgelpunt door Bert Wisgerhof

De gemeente Zwartewaterland in het Noordwesten van Overijssel bestaat pas sinds
2001. De geschiedenis van de drie kernen Genemuiden, Zwartsluis en Hasselt gaat
terug tot de Middeleeuwen. Het Hanzeverbond bracht de stadjes welvaart. Een paar
weken geleden organiseerde men hier een orgeltocht naar de drie grote kerken, waar
prachtige oude orgels staan. Organist Evan Bogerd presenteerde de orgels op zeer
kundige wijze en programmamaker Bert Wisgerhof was erbij. In deze uitzending
horen we opnamen van het orgel in Genemuiden, dat in 1885 gemaakt werd door
Zwier van Dijk. De orgels in Hasselt en Zwartsluis zijn beide gemaakt door Rudolph
Knol, die afkomstig was uit Oost-Friesland en zich in Hasselt vestigde. Knol zette
de orgelbouwtraditie van Schnitger en Hinsz voort in Overijssel en Friesland.

Dinsdag 16 augustus 2022 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: Maarten Vogelaar / Organist: Rob van Dijk

Dienst zondag 21 augustus 2022 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Jessa van der Vaart

U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio




