ORDE VAN DIENST

voor de viering op
Zondag 4 september 2022 )
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur

~ 12e zondag van de zomer ~

Voorganger : ds. Jessa van der Vaart

Ouderling van dienst : Mini Hulscher

Diaken : Bea te Winkel

Orgel : Dirk Out

Koster . Krijn Scheeres
INTREDE

Orgelspel: ‘Schafe konnen sicher weiden’, BWV 208 — J.S. Bach (1685-1750)

Woorden van welkom

door de ouderling van dienst (allen gaan staan)
Bemoediging
Voorganger :Onze hulp is de Naam van de Heer
Allen :Die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger :Die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen :en niet laat varen het werk van zijn handen.
Groet
Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus
Allen :Amen.
Intredelied: “Wij scholen samen rond het woord’ — lied 60 uit Het liefste lied
van overzee tekst Sytze de Vries, melodie gezang 474 LvdK

(Allen gaan zitten)

Gebed om ontferming

Loflied: 305 tekst Sytze de Vries, melodie Willem Vogel



Gebed van de zondag

HEILIGE SCHRIFT

Schriftlezing: Jesaja 55: 6-13 NBG aangepast

10

11

12

13

Zoek de Heer, terwijl Hij zich laat vinden;

roep hem aan, terwijl Hij nabij is.

De boosdoener verlate zijn weg,

de ongerechtige man zijn gedachten;

hij kere terug naar de Heer

en die zal zich over hem ontfermen —

naar onze God,

want die vergeeft veelvuldig.

Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten

en uw wegen niet mijn wegen!

- z0 luidt het woord van de Heer -.

Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde,

z0 zijn mijn wegen hoger dan uw wegen

en mijn gedachten dan uw gedachten.

Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt
en daarheen niet weerkeert,

maar de aarde doorvochtigt

en haar vruchtbaar maakt

en haar doet uitspruiten

en zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter,

zo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn;
het zal niet leeg tot mij weerkeren,

maar het zal doen wat mij behaagt

en dat volbrengen waartoe ik het zend.

Want in vreugde zul je uittrekken

en in vrede geleid worden;

de bergen en de heuvelen zullen voor je uitbreken in gejuich
en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen.
Voor een doornstruik zal een cypres opschieten,

voor een distel zal een mirt opschieten

en het zal de Heer zijn tot een naam,

tot een eeuwig teken

dat niet uitgeroeid zal worden.



Zingen: Psalm 103:1,3en4 componist Straatsburg 1539, dichter Jan Willen Schulte Nordholt
melodie Généve 1551

Schriftlezing: Lukas 18: 9-14 Oosterhuis Van Heusden

9 Tot enkelen die overtuigd waren van hun eigen rechtvaardigheid
en de andere minachtten,
sprak hij deze parabel:

10 Twee mensen gingen opwaarts naar het Heilige, om te bidden,
de een een Farizeeer, de ander een tollenaar.
11 De Farizeeer stond daar te bidden en zei over zichzelf:

‘O God, ik dank u

dat ik niet ben zoals de andere mensen:
rovers, onrechtvaardigen, overspeligen
en ook niet zoals die tollenaar.

12 Ik vast tweemaal per week
en ik sta een tiende af van alles wat ik verdien.’
13 De tollenaar bleef van verre staan

en wilde zelfs niet zijn ogen opheffen naar de hemel,
maar hij sloeg zich op de borst en zei:
‘O God, wees mij, zondaar, genadig.
14 Ik zeg jullie:
Hij daalde af naar zijn huis, als een rechtvaardige,
de ander niet —
wie zich verheft, zal worden vernederd,
maar wie zich vernedert, zal worden verhoogd.

Zingen: Lied 324 componist Antoine Oomen, dichter Huub Oosterhuis
PREEK
Zingen: Lied 362 componist Bernard Huibers, dichter Huub Oosterhuis

GAVEN EN GEBEDEN
Mededelingen door de ouderling van dienst

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT Kijk op: www.givtapp.net
1®: Noodhulp overstroming Pakistan / 2¢: Kerk


http://www.givtapp.net/

De diaconie zal de collecte voor algemene diaconale doeleinden deze zondag geheel
bestemmen voor noodhulp vanwege de watersnood in Pakistan.
Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in Pakistan
directe noodhulp aan de vele slachtoffers om te voorzien in

hun onmiddellijke levensbehoeften.

U kunt een extra bijdrage overmaken via rekeningnummer
NL89 ABNA 0457 457 457 van Kerk in Actie, 0.v.v.

noodhulp Pakistan.

Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te
maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59

Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide collectes of kies
‘Dorpskerk Bloemendaal’ uit de lijst.

Orgelspel

Als er een gedachtenis is, zal deze hier uitgesproken worden

Zingen bij een gedachtenis: Lied 961 componist Floris van der Putt, Dichter: Huub Oosterhuis

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader

Slotlied (staande): 315 componist Johannes Gijsbertus Bastiaans, dichter Fedde Schurer

Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Orgelspel: ‘Gavot’ van William Boyce (1710-1779)
Inzameling van de gaven bij de uitgang: Noodhulp overstroming Pakistan

**k*

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
bij koffie of thee in het Kerkelijk Centrum
- bij mooi weer in de kerktuin -



MEDEDELINGEN

Agenda

di 06/09
woe 07/09

do 08/09

Z0 11/09
Koffieochtenden

14.30u
14.00u
17.15u
10.30u

Handwerken, KC

Meelezen met de predikant, KC

Moderamen, consistorie

Koffieochtend, KC

JAARMARKT; bent u slecht ter been, houdt dan
rekening met slechtere bereikbaarheid van de kerk

13.00-16.00u Open Monumentenmiddag Dorpskerk

Loop donderdagochtend om 10.30 uur bij het Kerkelijk Centrum binnen of bij mooi
weer de kerktuin in voor een kopje koffie.

Collectebonnen:

Hoe kunt u in het bezit komen van collectebonnen:

U belt, mailt of komt langs tijdens de openingstijden op het kerkelijk bureau en geeft
door welke bonnen u zou willen ontvangen. De vellen bestaan uit 20 zegels.

Een vel met coupons van 1 euro kost € 20,00

Een vel met coupons van 2 euro kost € 40,00

Een vel met coupons van 5 euro kost € 100,00

U maakt het totaalbedrag van de bestelde coupons over op rekeningnummer

NL74 RABO 0373 7165 40 t.n.v. Protestantse Gemeente te Bloemendaal en
Overveen, onder vermelding van “collectebonnen”.

LET OP: collectebonnen zijn kerk-gebonden en kunnen niet elders worden

gebruikt.



VAN HARTE NODIGEN WE U UIT VOOR DE GEMEENTEZONDAG
OP 18 SEPTEMBER AANSTAANDE.

OM 10.00 UUR START EEN FEESTELIJKE DIENST WAARIN DS JESSA
VAN DER VAART EN ONZE NIEUWE PARTTIME-PREDIKANT DS PIET
VAN REENEN VOORGAAN.

OP 18 SEPTEMBER NEMEN WE OOK AFSCHEID VAN DS JAAP VAN DE
MEENT DIE IN DE AFGELOPEN TWEE JAAR ALS PREDIKANT AAN
ONZE GEMEENTE IS VERBONDEN GEWEEST.

NA AFLOOP VAN DE DIENST PRESENTEREN WE HET PROGRAMMA
VAN HET KOMENDE KERKELIJK JAAR, VOL MET INSPIRERENDE
ACTIVITEITEN DIE WE ALS GEMEENTE WILLEN ORGANISEREN.

U BENT NA DE DIENST VAN HARTE UITGENODIGD VOOR EEN
GEZELLIGE, DUURZAME LUNCH IN DE KERKTUIN.

Opgeven voor de lunch via het kerkelijk bureau
bureau@kerkpleinbloemendaal.nl of 023-5241913

We vragen een bijdrage van 5 euro per persoon

U kunt dit overmaken op NL 46 RABO 0373 7165 59 t.n.v. Prot. Cem
Bloemendaal en Overveen inzake 'gemeentezondag' of ter plekke doneren.

Bezoek onze website:
WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL

RADIO BLOEMENDAAL
Zondag 4 september 2022 uitzending via www.radiobloemendaal.nl

09:30 Opgang met muziek door Hans Paap

10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Jessa van der Vaart

Vanaf zondag 4 september te beluisteren: UIT DAANS PLATENKOFFER
Uit Daans Platenkoffer klinkt deze keer muziek uit en over Haarlem (Harlem).

De naam is afgeleid van de Noord Hollandse hoofdstad. Bovendien ligt er in Zuid-
Afrika een plaats met de naam Haarlem. Verspreid over de USA en Cuba komt de
naam Harlem 13 keer voor. Twaalf keer in de USA en 1 keer in Cuba. Alle 13 met
één overeenkomst.




De muzikale vergelijking beperkt zich tot de New Yorkse wijk en het Nederlandse
Haarlem. Met gelegenheidsformaties uit Haarlem, zoals het Roodbroekenkoor van
de voormalige betaalde voetbalclub aan de Jan Gijzenkade en de Haarlemse
Houthakkers. Een Amsterdams spotlied over de Haarlemmers. Natuurlijk ontbreken
de klokken en de Damiaatjes niet. En er komt ook nog een draaiorgel langs.

Uit de oorlogsjaren de Belgische Willy Rockin Band met een nummer getiteld
“Zigeunerin in Haarlem” maar wie denkt dat het zigeunermuziek is heeft het mis.

Uit de New Yorkse wijk een nummer over de daar stromende rivier met de naam
van Harlem gebracht door de in die wijk gevestigde Cotton Club pianist en
orkestleider Duke Ellington.

En verder hoort u artiesten die het in deze aflevering over Harlem hebben zoals de
Viscounts, U2 en tenorsaxofonist Coleman Hawkins die in de 30-er jaren te gast was
bij de Nederlandse Ramblersbhand.

En aan het eind zoals gebruikelijk het afscheid zowel van Harlem als van Haarlem..

Dinsdag 6 september 2022 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: Dominee Elise Jansen, Mijdrecht, organist Rob van Dijk

Dienst zondag 11 september 2022 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur

Voorganger: ds. Jessa van der Vaart

U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl

of via uw internetradio




