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Liedboek Lied 513: 1, 2, 3 en 4 God heeft het eerste woord

1. 2.

3

God heeft het eerste woord, God heeft het eerste woord. God heeft het laatste woord.

Hij heeft in den beginne
Het licht doen overwinnen.
Hy spreekt nog altiyjd voort.

4. God staat aan het begin
en Hy komt aan het einde.

Voor wij ter wereld kwamen, Wat Hij van oudsher zeide,
riep Hy ons reeds by name,
zijn roep wordt nog gehoord. in heel zijn rijk gehoord.

wordt aan het eind der tijden

Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Lied 280: 1, 3, 4 en 7 De vreugde voert ons naar dit huis

1. De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw englen troost,
waar Gj U vinden laat?

3. Dit huts, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zin,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gy die voor ons zijn?

7. Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht,
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

Psalm 139 (Nieuwe berijming): 1, 2, 3, 4 en 8 Heer U doorgrondt mij

1. HEER, U doorgrondt mij, U ontwart
al de geheimen van mijn hart.
U ziet myj thuis en onderweg;
U hoort de woorden die ik zeg.
Waar ik ook ga, ik kom U tegen;
U bent vertrouwd met al mijn wegen.

3. Al klim tk naar de hemel, HEER,
al lig ik bij de doden neer,
al vlieg ik met het daglicht mee
en woon ik ver voorbij de zee -
zelfs dan kan niets mij van U scheiden;
uw hand zal mij voortdurend leiden.

2. Geen ogenblik ben ik alleen,
want U bent altijd om mij heen.
Ik, nietig mens, kan er niet by
dat U uw handen legt op mi.
Ik weet dat U naar mij blijft kijken;
hoe kan ik ooit uw Geest ontwijken?

4. Probeer ik ook uit alle macht
my te verschuilen in de nacht,
verlang ik dat de duisterntis
my opslokt en min schuilplaats is —
dan nog zou mij uw licht beschijnen;
nooit kan ik uit uw zicht verdwijnen.

8. Doorgrond mijn hartsgeheimen, HEER,
ik leg ze eerlyk voor U neer.
Toets alles wat ik denk en zeg;
bewaar mij voor een foute weg.
Laat my in uw nabijheid leven;
wil my voor eeuwig richting geven.



Orde van Dienst
ALLE- op woensdag 14 september 2022
g Dﬂﬁ' in de Engelse Hervormde Kerk te Amsterdam
KERK voorganger : ds. Bas van der Graaf (Huizen)

j organisten : Rob van Dijk, Wilbert Magré, Everhard Zwart

Samenzang vooraf (van 12:25 — 12:35 u.) en muzikaal intermezzo
Middagpavuzedienst: Levensles van Jezus

Welkom met woorden van begroeting

Voorganger: Welkom in de naam van Jezus, die ons het leven leert.
Gods genade, barmhartigheid en vrede is met jullie.

Allen: Amen
Zingen Lied 90a: 1, 2 en 4 O God die droeg ons voorgeslacht
1. 2. 4.
O God, Die droeg ons voorgeslacht, Gij zijt, van voor Gij zee en aard" O God, Die droeg ons voorgeslacht,
in nacht en stormgebruis, hebt door Uw woord bereid, in tegenspoed en kruts,
bewijs ook ons Uw trouw en macht, altijd dezelfde, die Gij waart, wees ons een gids in storm en nacht
wees eeuwig ons tehuis. de God der eeuwigheid. en eeuwig ons tehuis.

Levensles van Jezus: Mattheiis 10: 1-2
Thema: Belofte van een grote oogst — maar zijn er ook werkers?

Moment van reflectie - muzikaal intermezzo

— Geloof je dat er ook een belofte van grote oogst is in onze tijd?
— Als de Alle-Dag-Kerk in dienst staat van de oogst: durf je geloven (en er misschien voor te
bidden) dat de Heer van de oogst nieuwe werkers geeft?

Moment stilte en Korte toespraak bij 90-jaar Alle-Dag-Kerk
We bidden hardop het gebed dat Jezus ons leerde (zie achterzijde van dit blad)
Collecte voor het Leger des Heils

Zingen Lied 723 Waar God de Heer zijn schreden zet

1. Waar God de Heer zijn schreden zet 2. O Heer, uw onweerstaanbaar woord
daar wordt de mens, van dwang gered, drijft rusteloos de eeuwen voort
weer in het licht geheven. wat mensen ook verzinnen.

Als 's Heren woord weerklinkt met macht En waar de weg onvindbaar scheen
wordt aan het volk dat Hem verwacht mochten wij door geloof alleen

de ware troost gegeven. de tocht opnieuw beginnen.

Zijn Geest weerstaat de valse schijn Gij hebt de vaderen bevrijd

en schrijft in harten het geheim en utt het diensthuis uitgeleid

van 's Vaders grote daden. naar 't land van melk en honing.

Zo leven wij om Christus' wil Hervorm, herschep ook ons geslacht,
te allen tijd gerust en stil opdat het door de wereldnacht
alleen van ziyn genade. de weg vindt naar uw woning

Woorden van zegen voor onderweg Koffie, thee of feestelijk

feestelijk orgel- en pianospel drankje + stukje gebak



Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen

en uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood

dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij hebben vergeven

wie ons tets schuldig was.

En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit

tot in eeuwigheid.  Amen

Muziek:

Diensten met belangstellenden
zondag 18 september 2022

om 19:00 uur

in de Engelse Hervormde Kerk
op het Begijnhof te Amsterdam

Spreker: theologiestudent

Rens de Ronde

Middagpavuzediensten Alle-Dag-Kerk in de komende tijd

21 sept. Voorg.anger: ds. Ruben van Zwieten - Amsterdam
Organist: Rob van Dijk - Hoofddorp
28 sept. Voorqanger: Eduard Kouwen - Amsterdam | gyenpree*
Organist: Everhard Zwart - Krimpen a/4 lJssel
5 okt. Voorganger: diaken Rob Polet - Amsterdam
Organist: Wilbert Magré - Doornspijk
12 okt. Voorg.anger: Ds. Bas van der Graaf - Huizen 1;:;‘*“;“;‘:
Organist: Everhard Zwart - Krimpen 3/4 lJssel
19 okt. Voorganger: Ds. Marjolein Hekman - Amsterdam
Organist: Rob van Dyk - Hoofddorp

Lekenprediker van 28 september stelt zich voor

Hallo, ik ben EduArt, organisator van allerlei spirituele eve-

nementen en eigenaar van een yogaschool. Sinds mijn
kindertijd ben ik geinteresseerd in alles wat er tussen, in
en op hemel en aarde is.

De laatste jaren heeft het non-dualisme en het ChristusBe-

wustZijn mij enorm geinspireerd. Hoe kunnen we zijn als

Christus en in eenheid leven?

Tijdens deze dienst gaan we een lichtveld opzetten, een
veld van genade, onvoorwaardelijke liefde, vrede en ge-
duld. Ook zal ik het een aan ander vertellen hoe je zelf
kunt oefenen om als Christus te leven en alle versluierin-
gen op te lichten die nog tussen jou en het Christuslicht
in hangen.

De meditaties van de Alle-Dag-Kerk zijn na te lezen, te downloaden en te beluisteren op:
www.alledagkerk.nl. De gedrukte tekst is aan te vragen bij: Doke Hoekstra, tel. 06 23533421

E-mail: info@alledagkerk.nl

lﬂ @alledagkerkamsterdam

@alledagkerk_amsterdam

Giften/donaties: NLO5INGB0000238938 / Rabobankrekening: NL27RABO0127086544 t.n.v.
Stichting Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting Alle-Dag-Kerk is een ANBI; uw gift is aftrekbaar
van de belasting (zie de website www.alledagkerk.nl onder: Schenken).

De Middagpauzediensten zijn iedere dinsdag vanaf 12:25 uur te beluisteren op internet via
www.radiobloemendaal.nl. De uitzendingen beginnen met muziek om 12:00 uur.

e-mail :
adres:

bureau@radiobloemendaal.nl
Radio Bloemendaal, Kerkplein 20, 2061 JD Bloemendaal

telefoon: 023 5241913, bereikbaar op maandag %/ vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur.



