
       ORDE VAN DIENST   
             voor de viering op  
          Zondag 16 oktober 2022 
            in de Dorpskerk 
           aanvang: 10.00 uur 

 

                    ~ 5e Zondag van de Herfst  ~ 

   
 

Voorganger  : ds. Jessa van der Vaart 
Ouderling van dienst : Kees van Riessen 
Diaken   : Ineke Abbekerk 
Orgel   : Agnes van Bekkum 

Koster   : Marjan Wormsbecher 

 

VOORBEREIDING 

 

Orgelspel: Variaties  over Herr Jesu Christ, dich zu uns wend –  

      Georg Böhm (1661-1733) 

 

Woorden van welkom- door de ouderling van dienst 

 

Bemoediging  

Voorganger :Onze hulp is de naam van de Heer  

Allen  :die hemel en aarde gemaakt heeft  

Voorganger :die trouw houdt tot in eeuwigheid  

Allen  :en niet laat varen het werk van zijn handen.  
 

Groet  

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader  

    en van Jezus Christus, onze Heer 

Allen  :Amen. 

 

Intredelied: Lied 275: 1, 2, 3, 4 en 5 

 

Gebed om ontferming 
 

 

Loflied: Lied 304: 1, 2 en 3 

 

Gebed van de zondag 
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DE SCHRIFT 

 

Eerste lezing: 1 Koningen 19: 1-8  Amstelpreekteam 

 

1 Achab meldde aan Izebel alles wat Elia gedaan had 

 alles, ook hoe hij al de profeten gedood had met het zwaard.  

2 En Izebel zond een bode tot Elia om te zeggen: 

  Zo mogen de goden doen en zo eraan toevoegen: 

  morgen om deze tijd stel ik jouw leven gelijk  

  aan de levens van één van hen! 

3 Hij zag het 

 en hij stond op en ging weg, om zijn leven 

 en hij kwam in Berseba dat in Juda is 

 en hij liet zijn jongen daar.  

4 Maar hij ging de woestijn in, een weg van een dag 

 en hij kwam en hij zette zich onder een enkele bremstruik 

 en hij wenste dat zijn ziel zou sterven en hij zei: 

  Het is genoeg nu, JHWH, neem mijn leven,  

  want ik ben niet beter dan mijn vaderen!  

5 Hij legde zich neer 

 en hij sliep onder een enkele bremstruik.  

 En zie, daar, een bode raakte hem aan en zei tot hem: 

  Sta op, eet! 

6 Hij keek, en zie,  

 aan zijn hoofdeinde een koek op kolen gebakken 

 en een kruik water.  

 En hij at en dronk 

 en hij keerde zich en legde zich neer.  

7 De bode van JHWH keerde terug, voor de tweede keer 

 en raakte hem aan en zei:  

  Sta op, eet, want de weg wordt je teveel! 

8 En hij stond op en hij at en dronk 

 en hij ging door de kracht van dit eten 

 veertig dagen en veertig nachten 

 tot aan de berg van God: Horeb. 

 

Zingen: Lied 19: 1, 2 en 3 uit Zingend Geloven 5    
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Tweede lezing: 1 Koningen 19: 9-16 
 

9 En hij kwam daar in een spelonk en hij overnachtte daar 

 en zie, het woord van JHWH tot hem 

 en hij zei tot hem: 

  Wat, jij hier, Elia! 

10 En hij zei: 

  Met ijver heb ik geijverd voor JHWH,  

  de God der heerscharen,  

  want de zonen van Israël hebben jouw verbond verlaten,  

  jouw altaren vergruizeld 

  en jouw profeten met het zwaard gedood,  

  en ik ben alleen over 

  en zij zoeken mijn leven om het weg te nemen.  

11 En hij zei: 

  Ga uit en ga op de berg staan voor het aangezicht van JHWH.  

 En zie, JHWH trok over: 

 Een grote en sterke geestesstorm 

 die bergen scheurt en rotsen breekt,  

 voor het aangezicht van JHWH uit: 

 niet in de geestesstorm was JHWH.  

 En achter de geestesstorm een beven: 

 niet in het beven was JHWH.  

12 En achter het beven een vuur: 

 niet in het vuur was JHWH.  

 En achter het vuur de stem van een ijle stilte.  

 

13 En het geschiedde toen Elia dat hoorde,  

 dat hij zijn aangezicht verhulde met zijn mantel 

 en hij ging uit en ging staan bij de opening van de spelonk.  

 En zie, tot hem een stem, die zei: 

  Wat, jij hier, Elia!  

14 En hij zei: 

  Met ijver heb ik geijverd voor JHWH  

  de God der heerscharen,  

  want de zonen van Israël hebben jouw verbond verlaten 

  jouw altaren vergruizeld 

  en jouw profeten gedood met het zwaard,  

  en ik ben alleen over 

  en ze zoeken mijn leven om het weg te nemen.  

15 En JHWH zei tot hem: 

  Ga, keer terug op jouw weg naar de woestijn van Damaskus 

  en als je daar komt,  

  zul je Chazaël zalven tot koning over Aram,  
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16  en Jehu de zoon van Nimsi zul je zalven 

  tot koning over Israël 

  en Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mechola,  

  zul je zalven tot profeet in jouw plaats. 

 

Zingen: Lied 19: 4, 5 en 6 uit Zingend Geloven 5    

 

VERKONDIGING 

 

Zingen: Lied De stilte is uw huis 
  

 

GAVEN EN GEBEDEN 

 

Mededelingen door de ouderling van dienst 

 

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net 
 

1e: Ashraya / 2e: Kerk 
 

Uw bijdrage is bestemd voor het kinderhuis voor geestelijk gehandicapte meisjes dat 

is uitgegroeid tot een locatie waar zij een vak kunnen leren om zo een eigen 

inkomen te verdienen. U kunt uw bijdrage overmaken naar de diaconie:  

NL75 ABNA 0576 1736 81 o.v.v. Ashraya en wij zorgen dat het op de juiste 

bestemming terecht komt. 

 

Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te 

maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59 

 

Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide 

collectes of kies ‘Dorpskerk Bloemendaal’  uit de lijst. 

 

Orgelspel  

 
 

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden 

 

Zingen als er een gedachtenis is: Lied 961 

 

___________________________________________________________________ 

 

Dankgebed, voorbeden en stil gebed 

 

We bidden samen het Onze Vader 

 

http://www.givtapp.net/
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Slotlied (staande): Lied 418: 1, 2 en 3 

 

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b  

 
Orgelspel: Prealudium in D BuxWV 139 – Dietrich Buxtehude (1637-1707) 

 

 

 

 

MEDEDELINGEN 
 

Agenda 

wo 19/10 14.00 Meelezen met ds. Jessa van der Vaart, KC 

do  20/10 10.30  Koffieochtend, KC 

  14.30 Sierlijke Kroon 

  20.00 Filosofiekring 

Za 22/10 10.00 – 13.00 Sam’s kledingactie 
   

Kachel in de kerk 

Vanwege de steeds stijgende energiekosten zien wij ons genoodzaakt met ingang 

van deze zondag de temperatuur in de kerkzaal constant te verlagen van 18 naar 15 

graden. Tijdens overleg tussen het College van Kerkrentmeesters en de Kerkenraad 

is niet lichtvaardig hiertoe besloten. Wij zijn ons er zeer van bewust dat dit geen 

prettige maatregel is, maar we zijn van mening dat we het gasverbruik moeten 

verminderen, enerzijds vanwege de schrikbarend hoge prijzen en anderzijds omdat 

we een groene kerk willen zijn en blijven. Het is dus raadzaam om voortaan warme 

kleding aan te doen. 
 

Sierlijke Kroon donderdag 20 oktober 2022 

De leiding van de Sierlijke Kroon nodigt u uit voor de bijeenkomst op 20 oktober 

aanstaande in het Kerkelijk Centrum, aanvang 14.30 uur. 

U kunt deze middag kennis maken met ds. Piet van Reenen, de nieuwe 

ouderenpredikant. Hij zal zich voorstellen en natuurlijk is er ruimte voor vragen.  

De Sierlijke Kroon kent geen lidmaatschap en aanmelden voor deze bijeenkomst is 

niet nodig. Iedereen is van harte welkom. 
 

 

Zin om te zingen? 

Kom dan zingen in ons kerkkoor. We hebben in het bijzonder behoefte aan 

uitbreiding van het aantal mannenstemmen, met name zitten we slecht in het aantal 

tenoren. Mocht iemand nu iets voelen kriebelen, neem dan contact op met Agneta 

Markusse, agnetamarkusse@gmail.com. We repeteren elke dinsdagavond vanaf 

20.00 uur. 
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Sam’s kledingactie 

Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale 

landelijke actiedagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede 

doel. Deze keer voor beter onderwijs in Burundi. 

U kunt in Bloemendaal kleding en schoenen – die u niet meer draagt, maar waar 

iemand anders misschien nog wel blij van wordt – inleveren. Kapotte en vuile 

kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden mogen helaas 

niet ingeleverd worden. 

𝕎𝕒𝕟𝕟𝕖𝕖𝕣 : zaterdag 22 oktober 2022 van 10.00 – 13.00 uur 

𝕎𝕒𝕒𝕣 : Kerkelijk Centrum - Kerkplein 20, Bloemendaal 
 

Schilders activiteit 

Woensdag 2 november en woensdag 7 december van 10.30- 12.00 uur bent u van 

harte welkom om gezellig en creatief bezig te zijn met tekenen en schilderen.  

Mocht u soms denken: " ik kan dat helemaal niet", dan is deze activiteit wellicht 

juist iets voor u. Uiteindelijk gaat het om het plezier dat u eraan beleeft en aan het 

ontdekken van de talloze mogelijkheden van het materiaal. Het is handig als u een 

oud overhemd of iets dergelijks mee kunt nemen.  Aanmelding vóór 26 oktober en 

informatie bij Adrie  Winter: adrie.winter@xs4all.nl  of via 06 48 11 68 05. 
 

Zondag 16 oktober 2022 uitzending via www.radiobloemendaal.nl 

09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum 

10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Jessa van der Vaart 
 

Dinsdag 18 oktober 2022 Alle-Dag-Kerk  

12.00  Muziek 

12.25 Voorganger: Evangelist Johan Krijgsman / Organist: Everhard Zwart 

 
 

Dienst zondag 23 oktober 2022 in de Dorpskerk 

aanvang 10.00 uur  

Voorganger: ds. Jessa van der Vaart 
 

Groene Zondag en dienst van Schrift en Tafel                 
 

U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl 

of via uw internetradio 
 

 

 


