
        ORDE VAN DIENST   
             voor de viering op  
          Zondag 23 oktober 2022 
             in de Dorpskerk 
            aanvang: 10.00 uur 

  

                   ~  6e Zondag van de Herfst   ~ 

                        ~ Groene Zondag ~   

                                          ~  Dienst van Schrift en Tafel ~   
 
Voorganger  : ds. Jessa van der Vaart 
Ouderling van dienst : Liesbeth Spigt 
Diakenen  : Klaas van Giffen en Anne-Marie Scheeres 
Orgel   : Dirk Out 
M.m.v.   : Vocaal kwartet 

Koster   : Adriana Verkuyl 

Kinderkring  : Voor alle kinderen van de basisschool 

 

VOORBEREIDING 

 

Orgelspel: ‘Unter der Linden grüne’ van Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) 

 

Woorden van welkom- door de ouderling van dienst 

 

Bemoediging  

Voorganger :Onze hulp is de naam van de Heer  

Allen  :die hemel en aarde gemaakt heeft  

Voorganger :die trouw houdt tot in eeuwigheid  

Allen  :en niet laat varen het werk van zijn handen.  
 

Groet  

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader  

    en van Jezus Christus, onze Heer 

Allen  :Amen.  

 

Intredelied: Lied 276 

 

Gebed om ontferming 
 

Na het “… zo bidden wij U” van de voorganger antwoordt de gemeente met: 

 

Loflied: Lied 986 

 

Verhaal voor de kinderen, daarna gaan ze met het licht naar de kinderkring 

 

Gebed van de zondag 
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DE SCHRIFT 

 

Eerste lezing: 1 Koningen 21: 1-27  - Amstelpreekteam 
 

1 Het geschiedde na deze dingen: 

 Nabot, de Jizreëliet had een wijngaard in Jizreël 

 naast het paleis van Achab, koning van Samaria.  

2 En Achab sprak tot Nabot: 

  Geef mij jouw wijngaard,  

  dan wordt die mij tot moestuin: 

  hij ligt immers vlakbij mijn huis.  

  In plaats daarvan ik jou een wijngaard,  

  die nog beter is dan deze; 

  of als het goed is in jouw ogen 

  geef ik je zijn koopprijs in geld.  

3 Nabot zei tot Achab: 

  Dat zij verre van mij vanwege JHWH 

  om het erfgoed van mijn vaderen aan jou te geven!   

4 Achab kwam thuis, mismoedig en verbolgen 

 om het woord dat Nabot de Jizreëliet tot hem had gesproken,  

 toen hij zei: 

  Ik geef jou het erfgoed van mijn vaderen niet! 

 Hij legde zich neer op zijn bed,  

 keerde zijn gezicht af 

 en wilde geen brood eten.  

5 Izebel zijn vrouw kwam tot hem en sprak tot hem: 

  Wat is dit  

  dat jouw geest zo verbolgen is 

  en je geen brood eet? 

6 Hij sprak tot haar: 

  Spreek ik tot Nabot, de Jizreëliet, ik zei: 

  ‘Geef mij jouw wijngaard voor geld,  

  of als je dat liever hebt: 

  geef ik jou een wijngaard in plaats van de jouwe.’ 

 Maar hij zei: 

  ‘Ik geef jou mijn wijngaard niet!’ 

7 Izebel, zijn vrouw, zei tot hem: 

  Jij! 

  Nu moet jij koninklijk optreden over Israël! 

  Sta op, eet brood,  

  jouw hart vol goede moed! 

  Ikzelf zal jou de wijngaard van Nabot, de Jizreëliet geven! 
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8 Zij schreef brieven in de naam van Achab 

 en zegelde die met zijn zegel 

 en zond de brieven naar de oudsten 

 en de edelen die bij Nabot in zijn stad woonden.  

9 In de brieven schreef zij: 

  Roept een vasten uit 

  en laat Nabot gezeten zijn aan het hoofd van het volk! 

10  En laat tegenover hem twee mannen zitten,  

  zonen van Belial: ‘nietsnutten’.  

  Die moeten tegen hem getuigen: 

  ‘Jij hebt God en de koning vervloekt!’ 

  Breng hem dan naar buiten 

 en stenig hem zodat hij doodgaat! 

 

11 En de mannen van zijn stad,  

 de oudsten en de edelen 

 die in zijn stad woonden,  

 deden zoals Izebel hem gezonden had,  

 zoals was geschreven in de brieven 

 die zij aan hem gezonden had.  

12 Zij riepen een vasten uit 

 en lieten Nabot zitten aan het hoofd van het volk.  

13 Toen kwamen de twee mannen, zonen van Belial,  

 en gingen tegenover hem zitten.  

 De mannen van Belial getuigden tegen hem, tegen Nabot 

 ten overstaan van het volk: 

  Nabot heeft God en de koning vervloekt! 

 Ze brachten hem buiten de stad,  

 en stenigden hem met stenen dood.  

14 Ze zonden aan Izebel het bericht:  

  Nabot is gestenigd 

  en is dood! 

15 En het geschiedde toen Izebel hoorde dat Nabot gestenigd was 

 en dat hij dood was,  

 dat Izebel tot Achab zei: 

  Sta op! 

  Eigen je de wijngaard van Nabot, de Jizreëliet, toe 

  die hij jou weigerde te geven voor geld,  

  want Nabot leeft niet meer,  

  hij is dood.  

16 En het geschiedde toen Achab hoorde dat Nabot, de Jizreëliet dood was,  

 dat Achab opstond om af te dalen naar de wijngaard van Nabot 

 om die zich toe te eigenen. 
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17 En het woord van JHWH geschiedde tot Elia de Tisbiet: 

18  Sta op, daal af 

  Achab, Israëls koning tegemoet,  

  die in Samaria is.  

  Zie, hij is in de wijngaard van Nabot,  

  waarheen hij is afgedaald om die zich toe te eigenen.  

19  Spreek tot hem: 

  Zo zegt JHWH: 

  Jij hebt gemoord 

  en jij hebt je ook nog toegeëigend! 

  En spreek tot hem: 

  Zo zegt JHWH: 

  Op de plaats waar de honden het bloed van Nabot hebben opgelikt,  

  daar zullen de honden jouw bloed likken, ook het jouwe!’  

20 Achab zei tot Elia: 

  Heb je mij gevonden, mijn vijand? 

 Hij zei: 

  Ik heb je gevonden  

  omdat jij jezelf verkocht hebt,  

  om te doen wat kwaad is in de ogen van JHWH.  

21  Zie, ik laat kwaad komen over jou,  

  ik zal wegvagen wat na jou komt, 

  wegvagen van Achab wat tegen de wand pist,  

  van hoog tot laag in Israël.  

22  Prijsgeven zal ik jouw huis als het huis van Jerobeam zoon van Nebat 

  en als het huis van Baesa, zoon van Achija 

  om de krenking waarmee jij gekrenkt hebt  

  en Israël hebt laten zondigen.  

23  En ook over Izebel spreekt JHWH: 

  De honden zullen Izebel eten 

  op het gebied van Jizreël.  

24  Wie van Achab sterft in de stad,  

  de honden zullen hen eten,  

  en wie sterft in het veld,  

  de vogels van de hemel zullen hen eten.  

25  Maar er is nooit iemand als Achab geweest 

  die zich zo heeft verkocht 

  om te doen wat kwaad is in de ogen van JHWH,  

  waartoe Izebel, zijn vrouw, hem aanzette.  

26  Zeer gruwelijk handelde hij,  

  nietsigheden achterna lopend 

  zoals de Amorieten hebben gedaan,  

  die JHWH heeft onterfd voor de kinderen van Israël.  
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27 En het geschiedde dat Achab deze woorden hoorde,  

 en dat hij zijn kleren scheurde,  

 een zak om zijn vlees trok 

 en vastte.  

 Hij legde zich in een zak 

 en als hij liep was het langzaam.  

 

Zingen: Lied 992  

 

Tweede lezing: uit de toespraak van Chief Seattle (1790-1866)  

           gelezen door Frank Cornet 

 

Het  is 1854. Gouverneur Isaac Stevens komt namens zijn 

regering verdragen sluiten met Indianen in het uiterste 

noordwesten van de huidige VS. Hij komt daarbij ook bij 

opperhoofd Seattle. Stevens wil het land van de Indianen kopen 

en hen verplaatsen naar speciale reservaten. Seattle wijst dit 

niet af, maar maakt de indiaanse zienswijze nog eens duidelijk. 
 

Als wij u ons land verkopen,  

dan moet u bedenken 

dat de lucht voor ons waardevol is  

en onze bomen en de dieren. 

De wind,  

die de mens zijn eerste ademtocht geeft, 

neemt ook zijn laatste zucht in ontvangst. 
 

Wij zullen dus uw aanbod 

ons land te kopen in overweging nemen. 

Als wij besluiten het aanbod aan te nemen, 

wil ik hier en nu een voorwaarde stellen: 

De blanke man moet de dieren van dit land 

beschouwen als zijn broeders. 

Wat is de mens zonder de dieren? 

Zelfs de worm houdt de aarde zacht 

voor de mens om op te lopen. 

Als alle dieren weg zijn,  

zal de mens sterven aan een gevoel 

van grote eenzaamheid. 

Want wat er gebeurt met de dieren  

gebeurt met de mens 

want wij zijn allen één ademtocht. 

Als we ons land aan u verkopen, 

wil ik hier deze voorwaarde stellen: 
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Leer uw kinderen  

wat wij onze kinderen leerden: 

dat de aarde onze moeder is. 

Wat er gebeurt met de aarde, 

gebeurt met de kinderen van de aarde. 

Als een mens op de grond spuwt, 

spuwt hij op zichzelf. 

Alles hangt met alles samen. 

Wat er gebeurt met de aarde, 

gebeurt met de zonen en dochters van de aarde. 

De mens heeft het web 

van het leven niet geweven. 

Hij is slechts een draad ervan. 

Wat hij met het web doet 

doet hij met zichzelf. 

 

Zingen: Lied 1001 

 

VERKONDIGING 

    

Zingen: De aarde snakt naar adem                            

 

DE TAFEL 

 

Mededelingen door de ouderling van dienst 

 

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net 
 

1e: Rode Kruis / 2e: Kerk 

Ondanks de coronaversoepelingen zijn duizenden mensen in Nederland nog steeds 

dagelijks in nood. Ze hebben geen geld om boodschappen te betalen en komen niet in 

aanmerking voor steun van bijvoorbeeld de voedselbank. Deze mensen hebben niet 

alleen te weinig geld om een fatsoenlijke maaltijd op tafel te zetten, ook 

verzorgingsproducten zijn te duur. Het Rode Kruis helpt deze mensen in nood.  

Het Rode Kruis geeft hen kaarten waarmee ze zelf voedsel en verzorgingsproducten 

kunnen kopen. U kunt uw bijdrage overmaken op  

NL19 INGB 0000 0072 44 t.n.v. Het Rode Kruis o.v.v. collecte 23 oktober 2022. 
 

Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te 

maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59 
 

Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide 

collectes of kies ‘Dorpskerk Bloemendaal’  uit de lijst. 

 

 

http://www.givtapp.net/
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Orgelspel, de kinderen komen terug in de kerk  
 

 

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden 

 

Zingen als er een gedachtenis is: Lied 961 

__________________________________________________________________ 

 

Nodiging 

 

Tafellied: Lied 712 

 

Voorbeden en stil gebed 

 

Tafelgebed  
 

v: De Heer met u allen! 

a: Zijn vrede met u! 

v: Verheft uw harten! 

a: Wij zijn met ons hart bij de Heer! 

v: Zegenen wij de Heer onze God!  

a: Hem zeggen wij dank! 

v: …  

Zingen: Lied 404 e  

 

v: vervolg tafelgebed 

… doe dit tot zijn gedachtenis 

 

Zingen: Lied 407 a 

 

v: vervolg tafelgebed 

 

We bidden samen het Onze Vader 

 

Vredegroet 
 

 v: de vrede van Christus met u allen! 

a: zijn vrede met u! 

 

Wij geven elkaar een teken van vrede 
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Delen van brood en wijn  

 

Tijdens het delen klinkt orgelmuziek van César Franck (1822-1890) 

 

Slotlied (staande): Lied 978 

 

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b  

 
Orgelspel: ‘De Koekoek en de Nachtegaal’ van Georg Friedrich Händel (1685-1759) 

 

Inzameling van de gaven bij de uitgang: Rode Kruis / Kerk 

 

    *** 
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten  

bij koffie of thee in het Kerkelijk Centrum 
 

MEDEDELINGEN 
 

Agenda 

wo 26/10 14.00 Meelezen met ds. Jessa van der Vaart, KC 

  20.15 ABC van de christelijke traditie 

do  27/10 10.30  Koffieochtend, KC 

  20.00 Bijbeltafel voor ongelovigen 
 

Meelezen met ds. Jessa van der Vaart 

Wees welkom op de meeleeskring op de woensdag voorafgaand aan de zondag waarop  

ds. Jessa van der Vaart voorgaat. 
 

Koffieochtenden 

Loop donderdagochtend om 10.30 het Kerkelijk Centrum binnen voor een kopje koffie. 
 

Zin om te zingen? 

Kom dan zingen in ons kerkkoor. We hebben in het bijzonder behoefte aan 

uitbreiding van het aantal mannenstemmen, met name zitten we slecht in het aantal 

tenoren. Mocht iemand nu iets voelen kriebelen, neem dan contact op met Agneta 

Markusse, agnetamarkusse@gmail.com. We repeteren elke dinsdagavond vanaf 

20.00 uur. 
 

Schilders activiteit 

Woensdag 2 november en woensdag 7 december van 10.30- 12.00 uur bent u van 

harte welkom om gezellig en creatief bezig te zijn met tekenen en schilderen. 

Mocht u soms denken: " ik kan dat helemaal niet", dan is deze activiteit wellicht 

juist iets voor u. Uiteindelijk gaat het om het plezier dat u eraan beleeft en aan het 

ontdekken van de talloze mogelijkheden van het materiaal. Het is handig als u een 

oud overhemd of iets dergelijks mee kunt nemen. Aanmelding vóór 26 oktober en 
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informatie bij Adrie  Winter: adrie.winter@xs4all.nl of via 06 48 11 68 05. 

 

Kachel in de kerk 

Vanwege de steeds stijgende energiekosten zien wij ons genoodzaakt met ingang 

van deze zondag de temperatuur in de kerkzaal constant te verlagen van 18 naar 15 

graden. Tijdens overleg tussen het College van Kerkrentmeesters en de Kerkenraad 

is niet lichtvaardig hiertoe besloten. Wij zijn ons er zeer van bewust dat dit geen 

prettige maatregel is, maar we zijn van mening dat we het gasverbruik moeten 

verminderen, enerzijds vanwege de schrikbarend hoge prijzen en anderzijds omdat 

we een groene kerk willen zijn en blijven. Het is dus raadzaam om voortaan warme 

kleding aan te doen. Er zijn ook Fleece Dekens beschikbaar. 

 

Zondag 23 oktober 2022 uitzending via www.radiobloemendaal.nl 

09:30 Opgang met muziek door Hans Paap 

10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Jessa van der Vaart 

 

De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren 

Vanaf vandaag nieuw: Orgelpunt door Dick Koomans 

Alkmaar festival, deel 3. In deze derde en laatste uitzending wil Dick het hebben over de 

speciale concerten, naast nog een paar concours-delen. We horen bijvoorbeeld de Scott 

Brothers. Zij spelen onder andere een orgelwerk van Bach vierhandig op de piano.  

Heel apart en interessant! Verder muziek van Mendelssohn en Brahms, naast muziek van 

Monteverdi. De laatste componist is te horen in muziek voor zang, strijkinstrumenten en 

orgel. Luisteren dus. Zie ook: www.scottbrothersduo.com 
 

Dinsdag 25 oktober 2022 Alle-Dag-Kerk  

12.00  Muziek 

12.25 Voorganger: Dominee Marjolein Hekman, Amsterdam / Organist: Rob van Dijk  
 

 

 

Dienst zondag 30 oktober 2022 in de Dorpskerk 

aanvang 10.00 uur  

Voorganger: dr. Ad van Nieuwpoort – Den Haag               

 

U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl 

of via uw internetradio 
 

 

 

http://www.scottbrothersduo.com/

