ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 6 november 2022
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur

~ 8% Zondag van de Herfst ~

Voorganger : ds. Jessa van der Vaart

Ouderling van dienst : Carolien Oosterhof

Diaken : Bart Kramer

Orgel : Agnes van Bekkum

Koster : Adriana Verkuyl

Kinderkring : Voor alle kinderen van de basisschool
Creche : Voor kinderen van 0-4 jaar

VOORBEREIDING

Orgelspel: Variaties over het lied 'Het duurt niet lang meer tot de tijd van
Christus aan zal breken.' - Johann Sebastian Bach (1685-1750) en
Johann Ludwig Krebs (1713 - 1780)

Woorden van welkom- door de ouderling van dienst

Bemoediging

Voorganger :0Onze hulp is de naam van de Heer

Allen :die hemel en aarde gemaakt heeft

Voorganger :die trouw houdt tot in eeuwigheid

Allen :en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer

Allen :Amen.

Intredelied: Lied 221:1,2en3

Gebed om ontferming

Loflied: Lied 611:1,3en 4

De kinderen ontvangen het licht en gaan naar hun eigen ruimte

Gebed van de zondag



DE SCHRIFT
Eerste lezing: 1 Koningen 19: 19-21 en 2 Koningen 2: 1-6 / Amstelpreekteam

19 Nadat hij daarvandaan gegaan was,
trof hij Elisa aan, de zoon van Safat,
bezig te ploegen met twaalf span voor zich, terwijl hij bij het twaalfde was.
Toen Elia hem voorbijging, wierp hij hem zijn mantel toe.
20 Daarop verliet hij de runderen,
snelde Elia achterna en zei:
Laat mij toch mijn vader en mijn moeder kussen, dan wil ik u volgen.
En hij zei tot hem;
Ga heen, keer terug want wat heb ik je gedaan?
21 Toen keerde hij van achter hem terug,
nam het span runderen, slachtte het
en kookte ze op het ploeghout van de runderen;
het vlees gaf hij aan het volk en zij aten.
Daarna maakte hij zich gereed, volgde Elia en diende hem.

1 Het geschiedde
toen JHWH Elia in een storm liet opgaan ten hemel:
daar gingen Elia en Elisa, weg uit Gilgal.
2 Elia zei tot Elisa:
Blijf toch hier zitten
want JHWH heeft mij naar Bethel gezonden.
Maar Elisa zei:
Zowaar JHWH leeft, zowaar jouw ziel leeft,
ik zal jou niet verlaten.
En zij daalden af naar Bethel.
3 De profetenzonen in Bethel gingen uit naar Elisa
en zeiden tot hem:
Weet jij dat JHWH op deze dag
jouw heer zal wegnemen van boven jouw hoofd?
Hij zei:
Ook ik weet het, zwijg!
4 Elia zei tot hem:
Elisa, blijf toch hier zitten,
want JHWH heeft mij naar Jericho gezonden.
Maar hij zei:
Zowaar JHWH leeft zowaar jouw ziel leeft
ik zal jou niet verlaten.
En zij kwamen in Jericho.



De profetenzonen in Jericho naderden tot Elisa
en zeiden tot hem:

Weet jij dat JHWH op deze dag

jouw heer zal wegnemen van boven jouw hoofd?
Hij zei:

Ook ik weet het, zwijg!
Elia zei tot hem:

Blijf toch hier zitten,

want JHWH heeft mij naar de Jordaan gezonden.
Maar hij zei:

Zowaar JHWH leeft

zowaar jouw ziel leeft ik zal jou niet verlaten.
Zo gingen ze beiden.

Zingen: Lied 326: 1,2en 3

Tweede lezing: 2 Koningen 2: 7-15 / Amstelpreekteam

7

10

11

Vijftig man van de profetenzonen waren meegegaan,
en bleven tegenover staan, van verre.
Zij beiden waren aan de Jordaan gaan staan.
Elia nam zijn mantel, rolde hem op
en sloeg de wateren.
Ze splitsten zich herwaarts en derwaarts
en zij trokken beide over het droge.
En het geschiedde toen zij overtrokken
dat Elia tot Elisa zei:
Wens wat ik voor je kan doen
voordat ik van jou word weggenomen.

Elisa zei:
Dat een tweevoudig deel van jouw geest
op mij zal zijn!
Hij zei:
lets zwaars heb je gewenst!
Als je mij ziet wanneer ik van je word weggenomen
dan zal het aldus aan je geschieden,
zo niet, het zal niet gebeuren.
En het geschiedde, terwijl zij voortgingen al gaande en sprekend,
Ziel
een wagen van vuur en paarden van vuur
die maakten scheiding tussen hen beiden.
En Elia ging op in een storm ten hemel.



12 Elisa zag het en schreeuwde:
Mijn vader, mijn vader,
jij wagen lIsraels en zijn ruiters!
En hij zag hem niet meer.
Hij greep zijn kleren
en scheurde ze in twee stukken.
13 En hij hief de mantel van Elia op,
die van hem afgevallen was
en hij keerde om en bleef staan aan de oever van de Jordaan.
14 Hij nam de mantel van Elia
die van hem afgevallen was,
sloeg de wateren en zei:
Waar is JHWH, de God van Elia?
Ook hij: hij sloeg de wateren en zij splitsten zich herwaarts en derwaarts
en Elisa trok over.
15 De profetenzonen van Jericho zagen van tegenover hem
en zeiden:
Elia’s geest rust op Elisa.

Zingen: Lied 326:4,5en 6
VERKONDIGING
Zingen: Lied 607

GAVEN EN GEBEDEN
Mededelingen door de ouderling van dienst

Online-Gaven: VVoor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1°: Diaconie / 2¢: Kerk
Deze zondag is de collecte bestemd voor algemene diaconale doeleinden.

U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de diaconie:
NL75 ABNA 0576 1736 81 o.v.v. collecte 6 november 2022.

Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te
maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59

Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide
collectes of kies ‘Dorpskerk Bloemendaal’ uit de lijst.



http://www.givtapp.net/

Orgelspel, de kinderen komen terug in de kerk

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden
Zingen als er een gedachtenis is: Lied 961

Dankgebed, voorbeden en stil gebed
We bidden samen het Onze Vader
Slotlied (staande): Lied 763

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b

Orgelspel: Allegro uit Concerto in Am BWV 593, een orgelbewerking naar Vivaldi
RV522 - Johann Sebastiaan Bach (1685-1750)

Inzameling van de gaven bij de uitgang: Diaconie / Kerk



MEDEDELINGEN

Agenda

di 08/11 16.30 Redactievergadering Maandbericht, KC
20.00 Cantorij, Dorpskerk

wo 09/11 20.00 ABC-cursus, KC

do 10/11 10.30 Koffieochtend, KC

20.30  Op verhaal komen, Consistorie

Zin om te zingen? dinsdag 8 november a.s.

Kom dan zingen in ons kerkkoor. We hebben in het bijzonder behoefte aan
uitbreiding van het aantal mannenstemmen, met name zitten we slecht in het aantal
tenoren. Mocht iemand nu iets voelen kriebelen, neem dan contact op met Agneta
Markusse, agnetamarkusse@gmail.com.

We repeteren elke dinsdagavond vanaf 20.00 uur.

Koffieochtend donderdag 10 november a.s.
Loop donderdagochtend om 10.30 uur bij het Kerkelijk Centrum binnen voor koffie.

Zondag 6 november 2022 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum
10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Jessa van der Vaart

De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren
Vanaf vandaag nieuw: Orgelpunt door Bert Wisgerhof

Van Luthers bekendste lied: ‘Ein feste Burg ist unser Gott’ zijn orgelbewerkingen
door de eeuwen heen gemaakt. Samensteller en presentator Bert Wisgerhof laat u deze
uitzending verschillende horen met muziek van Buxtehude, Bach, Reger en Langlais.

Dinsdag 8 november 2022 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: Dominee Rein den Hertog, Amsterdam / Organist: Rob van Dijk

Dienst zondag 13 november 2022 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Kick Bras uit Haarlem

U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio



mailto:agnetamarkusse@gmail.com

