
       ORDE VAN DIENST   
             voor de viering op  
       Zondag 20 november 2022 
            in de Dorpskerk 
           aanvang: 10.00 uur 

 

                    ~  Zondag van Voleinding  ~ 

  

Voorganger  : ds. Jessa van der Vaart 
Ouderling van dienst : Lalita de Goederen 
Diaken   : Kees van Krimpen  
Orgel   : Agnes van Bekkum 
M.m.v.   : De Cantorij o.l.v. Xandra Mizée 

Koster   : Marjan Wormsbecher 

Kinderkring  : Voor alle kinderen van de basisschool 

 

VOORBEREIDING 

 

Orgelspel: Andante uit het orgelconcert Op 4 No 4 in F major HW 292 -  

      Georg Friedrich Händel (1685-1759) 

 

Woorden van welkom- door de ouderling van dienst 

 

Bemoediging  

Voorganger :Onze hulp is de naam van de Heer  

Allen  :die hemel en aarde gemaakt heeft  

Voorganger :die trouw houdt tot in eeuwigheid  

Allen  :en niet laat varen het werk van zijn handen.  
 

Groet  

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader  

    en van Jezus Christus, onze Heer 

Allen  :Amen. 

 

Intredelied: Lied 767: cantorij 1, 3 en 5 – allen 2, 4, 6, 7 

 

Gebed om ontferming 

 

Loflied: Lied 657: 1, 2 en 4 

 

De kinderen ontvangen het licht en gaan naar hun eigen ruimte  

 

Gebed van de zondag 
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DE SCHRIFT 

 

Eerste lezing: Jesaja 49: 8-16- NBG 
 

8 Dit zegt de HEER: 

In het uur van mijn genade geef ik je antwoord, 

op de dag van de redding zal ik je helpen. 

Ik zal je behoeden, ik neem je in dienst 

voor mijn verbond met de mensen, 

om het land weer op te richten, 

om het verlaten erfgoed in eigendom terug te geven, 

9 om tegen gevangenen te zeggen: ‘Ga in vrijheid!’ 

en tegen wie in het duister verblijft: ‘Kom tevoorschijn!’ 

Langs wegen zullen zij weiden, 

op iedere kale heuvel vinden ze weidegrond. 

10 Ze zullen dorst noch honger lijden, 

de zinderende hitte zal hen niet kwellen 

en de zon zal hen niet steken, 

want hij die zich over hen ontfermt, zal hen leiden 

en hen naar waterbronnen voeren. 

11 Ik effen al mijn bergen tot een weg, 

ik zal mijn paden plaveien. 

12 Kijk! Zij daar komen van ver, 

en kijk, zij uit het noorden, en uit het westen, 

en zij uit het land van Syene. 

13 Juich, hemel! Jubel, aarde! 

Bergen, breek uit in gejuich! 

De HEER heeft zijn volk getroost, 

hij heeft zich over de armen ontfermd. 

Sions klachten door de HEER weerlegd 

14 Sion zegt: 

‘De HEER heeft mij verlaten, 

mijn Heer is mij vergeten.’ 

15 Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten 

of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg? 

Zelfs al zou zij het vergeten, 

ik vergeet jou nooit. 

16 Ik heb je in mijn handpalm gegrift, 

je muren staan mij steeds voor ogen. 

 

Zingen: Lied 756: 1, 2 en 3 
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Tweede lezing: Openbaring 21: 1-6 en 9-14  - NBG aangepast 
 

1 En ik zag een nieuwe hemel  

 en een nieuwe aarde,  

 want de eerste hemel en de eerste aarde  

 waren voorbijgegaan 

 en de zee was niet meer.  

2 En ik zag de heilige stad,  

 het nieuwe Jeruzalem 

 neerdalen vanuit de hemel bij God,  

 getooid als een bruid 

 die voor haar man versierd is.  

3 En ik hoorde een luide stem  

 vanaf de troon zeggen: 

  Zie, de tent van God is bij de mensen 

  en Hij zal bij hen wonen 

  en zij zullen zijn volk zijn 

  en God zelf zal bij hen zijn; 

 

 

4  En iedere traan zal hij uit hun ogen afwissen; 

  en de dood is niet meer, 

  noch rouw, noch geschreeuw, noch moeite: 

  de eerste dingen zijn voorbijgegaan!  

5 En die op de troon zat zei: 

  Zie, ik maak alle dingen nieuw! 

 En hij zei: 

  Schrijf: deze woorden zijn betrouwbaar 

  en waarachtig. 

6 En hij zei tot mij: 

  Het is geschied; 

  ik ben de alfa en de omega, 

  het begin en het einde; 

  ik zal de dorstige geven 

  uit de bron van het water des levens,  

  om niet. 

 

9 Toen kwam een van de zeven engelen 

 die de zeven schalen hadden,  

 die vol waren met de zeven laatste plagen 

 en hij sprak met mij en zei: 

  kom hierheen,  

  ik zal je tonen de bruid, 

  de vrouw van het lam! 
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10 En hij voerde mij in de Geest weg 

 naar een grote en hoge berg 

 en hij toonde me de heilige stad Jeruzalem, 

 neerdalend uit de hemel bij God, 

11 met de glorie van God. 

 Haar lichtglans geleek op een zeer kostbaar gesteente 

 zoals kristalheldere diamant.  

12 En ze had een grote en hoge muur 

 en zij had twaalf poorten en op de poorten twaalf engelen 

 en namen op de poorten geschreven 

 die zijn van de twaalf stammen  

 van de kinderen van Israel. 

13 Naar het oosten waren drie poorten 

 en naar het noorden drie poorten 

 en naar het zuiden drie poorten 

 en naar het westen drie poorten.  

14 En de muur van de stad had twaalf fundamenten 

 en daarop de twaalf namen  

 van de twaalf apostelen van het lam. 

 

Zingen: Lied 756: 4, 5 en 6 

 

VERKONDIGING 

 

Cantorij zingt: Thou knowest Lord - Henry Purcell (1659 -1695) 
   

 

GEDACHTENIS VAN HEN DIE ZIJN OVERLEDEN 

 

Wij noemen de namen van hen die het afgelopen jaar zijn gestorven. Na het noemen 

van de naam volgt een korte stilte, vervolgens steken we een kaars aan. Als alle 

namen zijn genoemd, steekt de voorganger één kaars aan voor alle mensen ver weg 

en dichtbij die zijn overleden en die wij in ons hart dragen.  

 

Inleiding 

 

Noemen van de namen  

 

Zingen: Lied 732: cantorij 1 en 3 – allen 2 en 4 
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GAVEN EN GEBEDEN 
 

Mededelingen door de ouderling van dienst 
 

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net 
 

1e: Amnesty International / 2e: Kerk 
 

Amnesty International is een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen 

die strijden tegen onrecht. In meer dan 150 landen wordt actiegevoerd voor 

gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. Hun werk beschermt 

en versterkt mensen – van het afschaffen van de doodstraf tot het opkomen voor de 

vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van migranten en 

vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging. Een recente actie 

is het geven van internationale bescherming van gemartelde gevangenen in de Evin 

gevangenis in Iran. U kunt uw bijdrage overmaken op NL45 TRIO 0198 1000 00 

t.n.v. Amnesty International o.v.v. collecte 20 november. 

 

Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te 

maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59 
 

Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide 

collectes of kies ‘Dorpskerk Bloemendaal’  uit de lijst. 

 

Cantorij: God be in my head - Henry Walford Davies (1869-1941) 
 

 

 
 

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden 

 

Zingen als er een gedachtenis is: Lied 961 

____________________________________________________________________ 

 

Dankgebed, voorbeden en stil gebed 

 

We bidden samen het Onze Vader 

 

Slotlied (staande): Lied 725: 1, 2, 3 en 4 

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b  

 

 

 
 

http://www.givtapp.net/
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Orgelspel: Adagio uit Concerto in d BWV 974 Johann Sebastian Bach (1685-1750)

  

U wordt verzocht de kerk in stilte te verlaten 

 

Inzameling van de gaven bij de uitgang: Amnesty International / Kerk 

 

    *** 
MEDEDELINGEN 
 

Agenda 

ma 21/11 19.00 Diaconievergadering, KC 

wo 23/11 14.00 Meelezen met ds. Jessa van der Vaart, KC 

  15.00 Werkgroep Pastoraat, KC 

  20.00 ABC cursus, KC 

do  24/11 10.30  Koffieochtend, KC 

  19.30 Bijbeltafel, Consistorie 

  20.00 Filosofiekring, KC 
 

Zondag 20 november 2022 uitzending via www.radiobloemendaal.nl 

09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum 

10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Jessa van der Vaart 
 

De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren 
 

Vanaf vandaag nieuw: Orgelpunt door Kees Schuurman 

In orgelpunt is Piet van der Steen, die dit voorjaar na 55 jaar afscheid heeft genomen als 

organist van de kathedraal in Utrecht, te gast bij Kees Schuurman. Dat was voor 

Van der Steen een goede gelegenheid een nieuwe cd-productie te presenteren van niet 

minder dan drie cd’s getiteld Camille Saint-Saëns, orgelwerken, gewoon en 

buitengewoon. Want Saint-Saëns heeft orgelwerken gecomponeerd, maar ook nogal wat 

niet-orgelmuziek. Die is deels naar orgel te vertalen, wat Piet van der Steen ook 

doet. Hij vertolkt die op een fraai Cavaillé-Coll orgel. Maar ook zijn op de cd’s allerlei 

andere orgel-gerelateerde instrumenten te horen, zoals een harmonium, een zogeheten 

Poikil-orgue, een Aelian organ en een Erard-vleugel. Verder heeft Piet van der Steen ook 

een driedubbel-cd volgespeeld met werken van César Franck. Ook daar is een en ander 

van te horen. Kortom: te veel om in één uitzending te proppen. Vanaf vandaag de 

eerste aflevering. Luisteren dus! 
 

Dinsdag 22 nevember 2022 Alle-Dag-Kerk  

12.00  Muziek 

12.25 Voorganger: dominee Johan Visser, Amsterdam / Organist: Wilbert Magré  
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1e Zondag van Advent 
 

Dienst zondag 27 november 2022 in de Dorpskerk 

aanvang 10.00 uur  

Voorganger: ds. Jessa van der Vaart                 
 

U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl 

of via uw internetradio 
 

 

 


