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Opgang, 20 november

De teksten bij de liederen

1. Lied 730 Heer herinner u de namen

Heer, herinner U de namen van hen, die gestorven zijn,

en vergeet niet, dat zij kwamen langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden, door het woud der eenzaamheid,
naar het dag en nacht verbeide Vaderhuis, hun toebereid.

Waarheen zal de mens zich keren, die, staand voor uw aangezicht,
uwe liefde moet ontberen bij het eindelijk gericht?

Heer, zo Gij niet wordt bewogen door het breken van zijn stem,
door de droefheid in zijn ogen, is bij niemand heil voor hem.

2. Vertaling delen 45 tot 50 uit de Messiah
Koor (1 Cor. 15:21,22)

Sinds de dood kwam door de mens,

kwam ook door de mens de verrijzenis uit de dood.
Want zoals in Adam allen sterven,

zo zullen in Christus allen levend gemaakt worden.

Recitatief - bas (1 Cor. 15:51,52)

Zie, ik vertel u een geheim.

Wij zullen niet allen ontslapen,

maar in een ogenblik zullen wij allen veranderd worden,
in een oogwenk, bij de laatste bazuin.

Aria - bas, (1 Cor. 15:52,53)

De bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt
en wij zullen veranderd worden.

Want dit vergankelijke moet zich met het onvergankelijke bekleden

en het sterfelijke met het onsterfelijke.

4. Charles Hubert Parry- My Soul There Is A Country

My soul, there is a country If thou canst get but thither

Far beyond the stars There grows the flow'r of Peace
Where stands a wingéd sentry The Rose that cannot wither

All skilful in the wars: Thy fortress and thy ease
There, above noise and danger

Sweet Peace sits crowned with smiles Leave then thy foolish ranges
And One, born in a manger For none can thee secure
Commands the beauteous files But One who never changes

Thy God, thy life, thy cure
He is thy gracious Friend
And -- O my soul, awake! -- O taste and see how gracious the Lord is
Did in pure love descend Blest is the man that trusted in him
To die here for thy sake
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5. Judith Weir, Psalm 42_1-7

Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God.

Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God, wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen?
Tranen zijn mijn brood, bij dag en bij nacht, want heel de dag hoor ik zeggen: ‘Waar is dan je God?’
Weemoed vervult mijn ziel nu ik mij herinner hoe ik meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van
God - een feestende menigte, juichend en lovend.

Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij.

Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt.

6. ).S. Bach (1685-1750) Jesus bleibet meine Freude uit cantate BWV 147
Jesus bleibet meine Freude,

Meines Herzens Trost und Saft,

Jesus wehret allem Leide,

Er ist meines Lebens Kraft,

Meiner Augen Lust und Sonne,

Meiner Seele Schatz und Wonne;

Darum lass' ich Jesum nicht,

Aus dem Herzen und Gesicht.

7. Anton Bruckner Locus Iste

Locus iste a Deo factus est, Deze plaats is door God gemaakt
inaestimabile sacramentum, tot een onschatbaar heiligdom.
irreprehensibilis est. Zij is onberispelijk.



