4¢ Advent 2022
Dorpskerk, Bloemendaal

Zondag 18 december 2022 - aanvang: 10.00 uur — 4¢ Zondag van Advent

Voorganger : ds. Juup van Werkhoven - Romeijn
Ouderling van dienst : Kees van Riessen

Diaken : Monique Brink

Orgel : Agnes van Bekkum

M.m.v. : Dubbelkwartet 0.l.v. Dirk Out
Koster : Adriana Verkuyl

Kinderkring : voor alle kinderen va de basisschool
Creche : Voor kinderen van 0-4 jaar

VOORBEREIDING
Orgelspel: Variaties over ‘Nu daagt het in het oosten” — Johann Pachelbel (1653-1706)

Woorden van welkom- door de ouderling van dienst

Bemoediging

Voorganger :Onze hulp is de naam van de Heer

Allen :die hemel en aarde gemaakt heeft

Voorganger :die trouw houdt tot in eeuwigheid

Allen :en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer

Allen :Amen.

Intredelied: Lied 137 (Tussentijds)
Gebed

Koor: Rorate caeli — Christopher Tye (1500-1572)

Rorate caeli desuper et nubes pluant justum.
Aperiatur terra et germinet salvatorem.

Dauw, hemelen, van boven, mogen de wolken de rechtvaardige regenen:
dan zal de aarde zich openen en de Heiland eruit ontspruiten.



DE HEILIGE SCHRIFT

Aansteken van de vier adventskaarsen, de kinderen ontvangen het licht en gaan
naar hun eigen ruimte

Projectlied met de kinderen
Lezing 1: Genesis 1: 1-4 en 14-18

1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde was nog woest en doods,
en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.

3 God zei: ‘Er moet licht komen,” en er was licht. 4 God zag dat het licht goed was, en
hij scheidde het licht van de duisternis

14 God zei: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van
de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren, 15 en ze moeten
dienen als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde.’

En zo gebeurde het. 16 God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag
te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren.

17 Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, 18 om te
heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de duisternis.

En God zag dat het goed was.

Koor: Gezang 125

Lezing 2: Jesaja 9: 1-6

1 Het volk dat in duisternis ronddoolt

ziet een schitterend licht.

Zij die in het donker wonen

worden door een helder licht beschenen.

2 U hebt het volk weer groot gemaakt,

diepe vreugde gaf u het,

blijdschap als de vreugde bij de oogst,

zij jubelen als bij het verdelen van de buit.

3 Het juk dat op hen drukte,

de stok op hun schouder, de zweep van de drijver,
u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.

4 ledere laars die dreunend stampte

en elke mantel waar bloed aan kleeft,

ze worden verbrand, een prooi van het vuur.

5 Een kind is ons geboren,

een zoon is ons gegeven;

de heerschappij rust op zijn schouders.

Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, VVredevorst.



6 Groot is zijn heerschappij,

aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,
ze staan vast, in recht en gerechtigheid,
van nu tot in eeuwigheid.

Daarvoor zal hij zich beijveren,

de HEER van de hemelse machten.

Koor: ‘Das Volk das noch im Finstern wandelt” — André Heberling (1975-)

Lezing 3: Micha 5: 1-4a

1 Uit jou, Betlehem in Efrata,

te klein om tot Juda’s geslachten te behoren,

uit jou komt iemand voort die voor mij over Israél zal heersen.
Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden,

in de dagen van weleer.

2 Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard,
worden zijn broeders aan hun lot overgelaten.

Daarna zullen wie er nog over zijn

terugkeren naar de andere Israélieten.

3 Hij zal aantreden en hen als een herder weiden,

bekleed met de macht van de HEER, zijn God,

met de majesteit van diens verheven naam.

Zij zullen veilig wonen,

want hij zal heersen tot aan de einden der aarde,

4 en hij brengt vrede.

Zingen: Lied 158b

Lezing 4: Marcus 1: 1-8

1 Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.

2 Het staat geschreven bij de profeet Jesaja: ‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit,
hij zal een weg voor je banen.

3 Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed,
maak recht zijn paden!™’

4 Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging

en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen,

om zo vergeving van zonden te verkrijgen.

5 Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem
dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden.

6 Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel;

hij leefde van sprinkhanen en wilde honing.



7 Hij verkondigde: ‘Na mij komt iemand die meer vermag dan ik;

ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riemen

van zijn sandalen los te maken.

8 Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’

Zingen: Lied 505
Lezing 5: Mattels 1: 18-25

18 De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was
uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn
door de heilige Geest. 19 Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was,

wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten.
20 Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer.

De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te
nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest.

21 Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden
van hun zonden.” 22 Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde
van de profeet door de Heer is gezegd: 23 ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon
baren, en men zal hem de naam Immanuel geven,” wat in onze taal betekent

‘God met ons’. 24 Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had
opgedragen: hij nam haar bij zich als zijn vrouw, 25 maar hij had geen gemeenschap
met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus.

Zingen: Lied 473

Lezing 6: Johannes 1: 1-9

1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.
2 Het was in het begin bij God.
3 Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.
4 In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.
5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.
6 Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes.
7 Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen,
opdat iedereen door hem zou geloven.
8 Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht:
9 het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam.

Koor: Lied 465

OVERDENKING



Koor: ‘Brich an o0 schénes Morgenlicht’ —
uit Weihnachts-Oratorium van J.S. Bach (1685-1750)

GAVEN EN GEBEDEN
Mededelingen door de ouderling van dienst

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net

1%: Fonds Urgente Noden Haarlem / 2¢: Kerk
Deze organisatie is onderdeel van de Stichting Urgente Noden Nederland en heeft als
doel om financiéle steun te verlenen aan mensen in de regio Haarlem, die om wat voor
oorzaak dan ook de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen.

Het blijkt dat een relatief klein bedrag voor deze mensen vaak het verschil betekent
tussen een uitzichtloze situatie of nieuw perspectief en de moed om door te gaan. U kunt
uw bijdrage overmaken op NL23 RABO 0155 0128 19 t.n.v. Fonds Urgente Noden
Haarlem o.v.v. collecte 18 december.

Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te
maken op NL46 RABO 0373 7165 59

Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide
collectes of kies ‘Dorpskerk Bloemendaal’ uit de lijst.

Orgelspel, de kinderen komen terug in de kerk

Als er een gedachtenis is zal deze hier door de ouderling uitgesproken worden

Zingen als er een gedachtenis is: Lied 961

Dankgebed, voorbeden en stil gebed

We bidden samen het Onze Vader


http://www.givtapp.net/

ZENDING EN ZEGEN
Slotlied (staande): Lied 506

Wegzending lezing 7: Filippenzen 4: 4-7

4 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.
5 Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.
6 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt
en dank hem in al uw gebeden.
7 Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat,
uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b
Orgelspel: Verwacht de komst des Heren — Johann Ludwig Krebs (1713-1780)
Inzameling van de gaven bij de uitgang: Fonds Urgente Noden Haarlem / Kerk

**k*k

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
bij koffie of thee in het Kerkelijk Centrum



MEDEDELINGEN

Agenda
do 22/12 10.30 Koffiedrinken, KC

Advent met ds. Juup van Werkhoven

In de Adventstijd verzorgt Juup van Werkhoven-Romeijn weer korte uitzendingen
via Radio Bloemendaal. Het thema is dit jaar ‘Verlangen’. Waar verlangen wij naar,
waar hopen we op? Er staat drie keer in de week een nieuwe meditatie online. Steeds
op maandag, woensdag en vrijdag. Luisteraars van Radio Bloemendaal die via een
speciale internetradio luisteren kunnen om 10.30 uur en om 19.30 uur de radio
aanzetten. U kunt zich abonneren op een dagelijkse e-mail met een link naar de
uitzending en een fotomeditatie via de website van Radio Bloemendaal.

Zondag 18 december 2022 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum
10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Juup van Werkhoven- Romeijn

De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren
Vanaf vandaag nieuw: Orgelpunt door Bert Wisgerhof

Deze orgelpunt staat in het teken van Advent en Kerst én van orgels van de
orgelbouwers Gebroeders Van Vulpen. Presentator Bert Wisgerhof is eigenaar

van een door Van Vulpen gemaakt kistorgel, dat gemaakt werd voor de Nederlandse
Radio Unie. Hij laat dit fraaie instrument horen in muziek van Sweelinck en Bach.
De moeite waard om gehoord te worden!

Dinsdag 20 december 2022 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: Ds. Bas van der Graaf / Organist: Rob van Dijk




Kerkdiensten komende feestdagen

ZATERDAG 24 DECEMBER 2022, KERSTAVOND
22.00 uur ds. Jessa van der Vaart
m.m.v. De Cantorij o.l.v. Xandra Mizée

ZONDAG 25 DECEMBER 2022, KERST
11.00 uur ds. Jessa van der Vaart
met muziek van Jeanny Beerkens cello en Jussi Paananen viool,
Pauli Paananen viool en Philippine Bogaers cello

ZATERDAG 31 DECEMBER 2022 — GEEN DIENST

ZONDAG 1 JANUARI 2023, NIEUWJAAR
10.00 uur ds. Jessa. van der Vaart

U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio




