* Middagpauzedienst 7 december 2022 *

ﬁH'E: Samenzang

KERK

Zingende Gezegend 113: 1, 2,3 en 5 God, in ons midden

1. God, in ons midden, 2. Lam dat de zonden draagt,
Heer, wij aanbidden Lam dat de leeuw verjaagt,
met al uw kinderen wereldwijd, uw wieg een kribbe, uw troon een kruis,
uw trouw aan mensen, Gy spreidt geen macht ten toon,
uw onbegrensde, Gy zijt de mensenzoon,
uw ongekende majesteit. en onder open hemel thuis.

3. Licht van de overkant, 5. God in ons midden,
fakkel die eeuwig brandt, Heer, wij aanbidden
o vlam die ons naar Gods land geleidt, met al uw heiligen uw beleid,
wie lopen in uw licht, uw trouw aan mensen,
over hun aangezicht uw onbegrensde,
straalt reeds de glans der eeuwigheid. uw ongekende majesteit.

Gezang 150: 1, 2,4 en 5 /n de beginne was het Woord

1. In de beginne was het Woord, 2. Hij werd geboren in de nacht
op aarde is Ziyn stem gehoord, die al het licht heeft voortgebracht,
die spreken wil tot elk geslacht, aan zon en maan zijn teugel legt,
Hi werd geboren in de nacht. Hij is de Heer, Hij werd een knecht.
4. Hij troont in onze lage staat 5. Dit licht dat in het duister sliep
waar al wat leeft verloren gaat, is God die ons bij name riep,
Hij kwam toen niemand naar Hem riep, Hij roept totdat Hij wordt gehoord,
dit licht dat zoveel luister schiep. in de beginne was het Woord.

Gezang 327: 1, 2 en 3 Heer Jezus, o Gij dageraad

1. 2. 3.

Heer Jezus, o Gij dageraad, Geef dat ons hart mag zijn gericht totdat met alle eng’ len saam
wend naar ons toe Uw licht gelaat. op U die ons verstand verlicht,  wij zingen: heilig is Gods naam!
Uw Geest die in de waarheid leidt opdat uw Naam ons steeds nabij, en zien U in het zalig licht

zij onze gids in deze tijd. uw lof op onze lippen zij, van aangezicht tot aangezicht.

Liedboek 91a: 1 en 3 Wie in de schaduw Gods mag wonen

1. Wie in de schaduw Gods mag wonen 3. Geen duister zal je overvallen,
hoeft niet te vrezen voor de dood. er is een licht dat eeuwig brandt.
Zoek je by Hem een onderkomen - Duizenden doden kunnen vallen, -
dan wordt zijn vrede jou tot brood. Jy blijft geschreven in Gods hand.
God legt zijn vleugels van genade God is een schild voor zijn getrouwen
beschermend om je heen als vriend die leven van geloof alleen.
en Hij bevrijdt je van het kwade, Hij zal een nieuwe hemel bouwen

opdat je eens geluk zult zien. van liefde om hun tranen heen.
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Liturgie voor de Middagpauzedienst

op woensdag 7 december 2022
in de Engelse Hervormde Kerk op het Begijnhof te Amsterdam

van 12:40 tot 13:00 uur

Samenzang vanaf 12:25 u.

voorganger : Drs. Alain Verheij - Alphen @/4 Rijn

organist : Wilbert Magré

— Doornspik

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de HEER Onze Vader in de hemel
Allen : die hemel en aarde gemaakt heeft laat uw naam geheiligd ErdER
Voorganger : die trouw houdt tot in eeuwigheid laat uw koninkrijk komen '
Allen . en niet laat varen het werk van Zijn en uw wil gedaan worden
o handen op aarde zoals in de hemel.

Geefonsvandaag hetbrood
datwijnodig hebben.

Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie onsiets schuldig was.
Enbrengonsnietin beproeving,
maar red ons uitde

greep van het kwaad.
Wantaan u behoort het koningschap,

Zingen Liedboek 144: 1-5 ‘Nu daagt het in het oosten’
1. 2.

Nu daagt het in het oosten, De duisternis gaat wijken
het licht schijnt overal: van de eeuwenlange nacht.
Hij komt de volken troosten, Een nieuwe dag gaat prijken
die eeuwig heersen zal. met ongekende pracht.

3?. . 4. , de machten de majesteit
Zyj, die gebonden zaten ~ De zonne, voor wier stralen | tot in eeuwigheid. Amen

in schaduw van de dood,  het nachtelijk duister zwicht, ™ o’
van God en mens verlaten - en die zal zegepralen, 5.
begroeten 't morgenrood is Christus, 't eeuwig licht! Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Overdenking: Alles wordt anders: het lied van Maria
n.a.v. Lucas 1: 46-55.

Korte muzikale improvisatie
Gebed en/of gezamenlijk bidden van het Onze Vader
Collecte voor de Stichting Tot Heil des Volks

Zingen Liedboek 454: 1-5 De mensen die gaan in het duister

1. De mensen die gaan in het duister, 2. Zjj zullen weer zingen van vreugde,
die wonen in 't land van de dood, de angst en de nood zijn voorbyj,
zij zullen een licht zien stralen; geen vijand marcheert door de straten,
het hemelse morgenrood. de kinderen spelen weer vrij.

3. De stok die hen sloeg is gebroken, 4.
geen mens wordt vertrapt of verdrukt.
Zij krijgen weer tijd van leven,
er is een begin van geluk!

Want er is een prins geboren,
met prachtige namen gekroond.
En hij is de vorst van de vrede,
de God die bij mensen woont.

5. Hij brengt het leven op aarde
terecht in zijn koninkrijk.
De mensen die gaan in het duister,
die worden de koning te rijk.

Zegen en uitleidend orgelspel

Narahloopivaniderdienst Nt el kaaontmoeten
=1 =¥

oRderthetigenotivanieentkopje kofreioithess




Middagpavuzediensten Alle-Dag-Kerk in de komende tiyd

14 dec Voorganger: Ds. Bas van der Graaf - Huizen Levens%
" |Organist:  Everhard Zwart - Krimpen @/d lJssel vanet

Kestdienst | Voorganger: Scriba Rosaliene Israél - Amsterdam — Xerkopen

e T . Dwarsfluitiste:
21 dec. Organist: Rob van Dijk - Hoofddorp Anelong Klararibeek
Oudjaarsdienst | VOoOrganger: Dionne Brussee - Amsterdam 1 eken-
28 dec. Organist: Wilbert Magré - Doornspijk preek
4 januari Voorganger: Ds. Alexander Noordijk - Monnickendam
2023 |Organist: Rob van Dijk - Hoofddorp
11 ian Voorganger: Ds. Bas van der Graaf - Huizen LeVe.I;g;g
Jan. Organist:  Everhard Zwart - Krimpen a/g lJssel **"

De Middagpauzedienst
Lekenpreek 28 dec. 2022

Dionne Brussee is afgestudeerd binnen de stu-
die Cultuur- en Mentaliteitsgeschiedenis aan de
universiteit van Nijmegen op het onderwerp
'Vernieuwing van het kerklied na het Tweede
Vaticaans Concilie binnen de katholieke kerk'.
Ze is werkzaam in het OLVG als organisator
van muziekactiviteiten voor patiénten en me-
dewerkers. Zo dirigeert ze daar o.a. het door
haarzelf opgerichte OLVG-koor met medewer-
kers van het ziekenhuis, dat regelmatig optre-
dens geeft in het ziekenhuis.

Daarnaast heeft Dionne een zangopleiding ge-
noten aan het Conservatorium in Den Haag en
treedt zij ook op als klassiek zangeres.

Sinds kort geeft zij lezingen op het gebied van
muziek en religie, waaronder over Hildegard
von Bingen en over religieuze opera's.

Diensten met
Belangstellenden

Zondag 11 december
om 19:00 uur

In de Engelse Hervormde Kerk
op het Begijnhof te Amsterdam

Spreker: Ds. Taco Koster

Muziek:
Jan-Cornelis Blokhuis en Alisa van Dijk

L

~

De meditaties van de Alle-Dag-Kerk zijn na te lezen, te downloaden en te beluisteren op:
www.alledagkerk.nl. De gedrukte tekst is aan te vragen bij: Doke Hoekstra, tel. 06 23533421

E-mail: info@alledagkerk.nl

Kl @alledagkerkamsterdam

@alledagkerk_amsterdam

Giften/donaties: NLO5INGB0000238938 / Rabobankrekening: NL27RABO0127086544 t.n.v.
Stichting Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting Alle-Dag-Kerk is een ANBI; uw gift is aftrekbaar
van de belasting (zie de website www.alledagkerk.nl onder: Schenken).

De Middagpauzediensten zijn iedere dinsdag vanaf 12:25 uur te beluisteren op internet via
www.radiobloemendaal.nl. De uitzendingen beginnen met muziek om 12:00 uur.

o e-mail:
» adres:

bureau@radiobloemendaal.nl
Radio Bloemendaal, Kerkplein 20, 2061 JD Bloemendaal

» telefoon: 023 5241913, bereikbaar op maandag %/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur.




