voor de viering op
Zondag 29 januari 2023

in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
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Voorganger : ds. Jessa van der Vaart
Ouderling van dienst : Carolien Oosterhof
Diaken : Bart Kramer
Orgel : Dirk Out
Koster : Adriana Verkuyl
Kinderkring : Voor alle kinderen van de basisschool
Creche : Voor kinderen van 0-4 jaar

VOORBEREIDING
Orgelspel: Voluntary in a van John Stanley (1712-1786)
Woorden van welkom- door de ouderling van dienst

allen gaan staan

Bemoediging

Voorganger :Onze hulp is de naam van de Heer

Allen :die hemel en aarde gemaakt heeft

Voorganger :die trouw houdt tot in eeuwigheid

Allen :en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer

Allen :Amen.

Intredelied: Lied 275
Gebed om ontferming

Loflied: Lied 526: 1 en 4

De kinderen ontvangen het licht en gaan naar de kinderkring

Gebed van de zondag



DE SCHRIFT

Eerste lezing: 1 Korinthe 1: 18-31 Naardense Bijbel
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Want het woord van het kruis
is wel voor wie verloren gaan een dwaasheid,
maar voor wie behouden worden, voor ons,
is het een kracht van God.
Want er staat geschreven:

‘de wijsheid van de wijzen

zal ik verloren laten gaan

en het verstand der verstandigen

zal ik tenietdoen.’
Waar blijft wie wijs is, waar een schriftgeleerde,
waar een redetwister van deze eeuw?
Heeft God de wijsheid van deze wereld niet tot een dwaasheid gemaakt?
Want terwijl in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid
God niet heeft leren kennen heeft het God behaagd
door de dwaasheid van de prediking hen die haar geloven te redden.
Immers, en Judeeérs vragen tekenen en Hellenen zoeken wijsheid,
maar wij prediken een gekruisigde Christus,
voor Judeeérs wel een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid,
maar voor hen die geroepen zijn, zowel Judeeérs als Hellenen,
een Christus die kracht van God is en wijsheid van God,
omdat het dwaze van God sterker is dan de mensen
en het zwakke van God sterker dan de mensen.
Want kijk eens naar uw roeping, broeders-en-zusters:
niet vele wijzen naar het vlees,
niet vele machtigen, niet vele welgeborenen,
maar al wat in de wereld dwaas is heeft God uitverkoren
opdat hij de wijzen zou beschamen en al wat zwak is in de wereld
heeft God uitverkoren opdat hij al wat sterk is zou beschamen,
en al wat arm-geboren is in de wereld en al wat verachtelijk is
heeft God uitverkoren,-
al wat niets is opdat hij al wat iets is zou kunnen aanklagen,
opdat alle vlees niet meer zal roemen voor het aanschijn van God.
Nee, uit hem zijt ge een met Christus Jezus,
die ons van Godswege tot wijsheid is geworden,
gerechtigheid ook, en heiliging, en verlossing,
opdat, zoals geschreven staat:
‘iemand die roemt, moet roemen in de Heer.’



Zingen: Lied 848:1,2¢en 3

Tweede lezing: Mattheus 5: 1-12 Amstelpreekteam
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Toen hij de schare zag,

ging hij de berg op.

En toen hij was neergezeten, kwamen zijn leerlingen naar hem toe.
Hij opende zijn mond en onderrichtte hen, zeggend:

Gelukkig de armen van geest,

want voor hen is het koninkrijk der hemelen.
Gelukkig wie treuren,

want zij zullen getroost worden.

Gelukkig de zachtmoedigen,

want zij zullen de aarde erven.

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.

Gelukkig de barmhartigen,

want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

Gelukkig wie zuiver van hart zijn,

want zij zullen God zien.

Gelukkig de vredestichters,

want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Gelukkig wie worden vervolgd omwille van gerechtigheid,
want voor hen is het koningschap van de hemelen.
Gelukkig zijn jullie wanneer ze je beschimpen,
vervolgen en allerlei kwaad van jullie spreken om mij.
Verheug je en verblijd je,

want je loon is groot in de hemelen;

zo immers hebben ze de profeten véor jullie vervolgd.

Zingen: Lied 848: 4en5



VERKONDIGING

Zingen: Lied 1001

GAVEN EN GEBEDEN

Mededelingen door de ouderling van dienst

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1#: Stichting Bon Timoun / 2¢: Kerk

In Port au Prince, de hoofdstad van Haiti, ondersteunt deze stichting drie
basisscholen, waar de minst bedeelde kinderen gratis onderwijs kunnen volgen.
Deze scholen geven behalve het Haitiaanse leerplan ook onderwijs in menselijke
waarden, in een veilig en liefdevol schoolklimaat. Dankzij uw giften krijgen 550
kinderen onderwijs voor het leven, niet alleen voor levensonderhoud!

Zie ook www.bontimoun.com

U steunt de stichting rechtstreeks met een bijdrage op

NL 87 TRIO 0379 6815 95 t.n.v. Stichting Bon Timoun Haiti.

Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te
maken op: NL46 RABO 0373 7165 59

Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide
collectes of kies ‘Dorpskerk Bloemendaal’ uit de lijst.

Orgelspel, de kinderen komen terug in de kerk

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden

Zingen als er een gedachtenis is: Lied 961

Dankgebed, voorbeden en stil gebed
steeds beaamd met lied 368j

We bidden samen het Onze Vader


http://www.givtapp.net/
http://www.bontimoun.com/

Slotlied (staande): Lied 838: 1,2 en 4

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b

Orgelspel: Sinfonia from ‘Solomon’ van Georg Friedrich Handel (1685-1759)

MEDEDELINGEN

Agenda
do 02/02 10.30 Koffieochtend, KC

Zondag 29 januari 2023 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum
10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Jessa van der Vaart

De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren
Vanaf vandaag nieuw: Orgelpunt door Bert Wisgerhof
U kunt luisteren naar drie recent verschenen cd’s van historische orgels

Ook nieuw vanaf vandaag: Aangeraakt met Gerard Swilste
In deze aflevering nemen we onze wensen, verlangens en voornemens voor 2023 in
ogenschouw. Gerard zoekt daarbij begeleiding in het boek Prediker.

Dinsdag 31 januari 2023 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Lekenpreek door Aline van de Watering / Organist: Rob van Dijk

Dienst zondag 5 februari 2023 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Rob Visser uit Vuren

U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio




