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       ORDE VAN DIENST   
             voor de viering op  
          Zondag 19 februari 2023 
            in de Dorpskerk 
           aanvang: 10.00 uur 

 

                     ~  7e Zondag na Epifanie   ~ 

   
Voorganger  : ds. Jessa van der Vaart 
Ouderling van dienst : Beppechien Bruins Slot 
Diaken   : Kees van Krimpen 
Orgel   : Agnes van Bekkum 
M.m.v.   : De Cantorij o.l.v. Xandra Mizée 

Koster   : Marjan Wormsbecher 

Kinderkring  : Voor alle kinderen van de basisschool 

Crèche   : Voor kinderen van 0-4 jaar 

 

VOORBEREIDING 
 

Orgelspel: Variaties over ‘Vater unser in Himmelreich’ – Samuel Scheidt (1587-1654) 
 

Woorden van welkom- door de ouderling van dienst 
 

Bemoediging  

Voorganger :Onze hulp is de naam van de Heer  

Allen  :die hemel en aarde gemaakt heeft  

Voorganger :die trouw houdt tot in eeuwigheid  

Allen  :en niet laat varen het werk van zijn handen.  
 

Groet  

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader  

    en van Jezus Christus, onze Heer 

Allen  :Amen. 
 

Intredelied: Lied 601 

 

Gebed om ontferming 

 

Cantorij zingt: ‘Gloria in excelsis Deo’- eerste deel uit het Gloria RV 589 

               Antonio Vivaldi (1678-1741)  

 

De kinderen ontvangen het licht en gaan naar de kinderkring 

 

Gebed van de zondag 
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DE SCHRIFT 

 

Eerste lezing: Jesaja 66: 7-14 – NBV 
 

7  Nog voor Sion weeën heeft, moet ze bevallen; 

  voor de barensnood over haar komt, 

  brengt ze een zoon ter wereld. 

8  Wie heeft ooit zoiets gehoord? 

  Wie heeft ooit zoiets gezien? 

  Kan een land in één dag worden gebaard, 

  kan een volk in één keer worden geboren? 

  Maar Sion baart haar kinderen 

  terwijl de weeën net begonnen zijn. 

9  Zou ik de moederschoot openen 

  en niet laten baren? –  

 zegt de HEER. 

  Of zou ik laten baren 

  en de schoot gesloten houden? – zegt jullie God. 

10  Laat allen die Jeruzalem liefhebben 

  zich met haar verheugen en juichen om haar, 

  laat allen die om haar treuren 

  nu samen met haar jubelen. 

11  Aan haar vertroostende moederborst 

  zullen jullie drinken en verzadigd worden, 

  haar rijke, volle borsten 

  zullen je zogen en verkwikken. 

12 Want dit zegt de HEER: 

  Ik laat de vrede als een rivier naar haar toe stromen, 

  de rijkdom van alle volken als een overlopende beek, 

  en jullie zullen ervan drinken. 

  Je zult op de heup gedragen worden 

  en worden gewiegd op haar schoot. 

13  Zoals een moeder haar zoon troost, 

  zo zal ik jullie troosten; 

  in Jeruzalem zul je troost vinden. 

14  Wat jullie daar zien, zal je hart verblijden, 

  je botten zullen gedijen als het jonge groen. 

  De HEER zal zijn dienaren zijn macht tonen 

  en zijn vijanden zijn verbolgenheid. 

 

Zingen: Lied 707: 1 cantorij, 2 en 3 allen 
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Tweede lezing: Lukas 15: 11-32 Oosterhuis Van Heusden 
 

11 Hij sprak: 

 Een mens had twee zonen,  

12 de jongste sprak tot de vader: 

 ‘Vader, geef mij van uw vermogen het deel dat mij toekomt.’ 

 En hij verdeelde onder hen zijn have en goed.  

13 Enkele dagen later maakte de jongste zoon alles te gelde 

 en vertrok naar een vreemd land – 

 daar verspeelde hij zijn vermogen in een reddeloos leven.  

14 Toen hij alles kwijt was, kwam er een zware hongersnood over dat land 

 en begon hij gebrek te lijden.  

15 Hij trok erop uit, klampte een van de ingezetenen aan 

 en die stuurde hem naar zijn landerijen om zwijnen te hoeden. 

16 Hij had zijn buik wel willen vullen met de peulen 

 die de zwijnen te eten kregen, 

 maar niemand die ze gaf.  

17 Toen kwam hij tot zichzelf en zei: 

 ‘Alle dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed 

 en ik ga hier dood van de honger. 

18 Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en zeggen: 

 Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u,  

19 ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden,  

 laat mij een van uw dagloners zijn.’ 

20 En hij stond op en ging op weg naar zijn vader.  

 Van verre zag zijn vader hem 

 en hij werd met ontferming bewogen. 

 Hij snelde hem tegemoet 

 en omhelsde en kuste hem. 

21 De zoon zei tot hem: 

 ‘Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u,  

 ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. 

22 Maar de vader sprak tot zijn slaven: 

  Haal vlug de mooiste mantel en doe hem die om 

  en doe een ring aan zijn hand, en sandalen aan zijn voeten. 

23  Haal ook het gemeste kalf en slacht het,  

  wij zullen eten en feestvieren 

24  want deze hier, mijn zoon, was dood 

  en is weer levend geworden, 

  hij was verloren en is gevonden.’ 

 En zij begonnen feest te vieren. 

25 Zijn oudste zoon was op de akker. 

 Toen hij naar huis kwam en dichtbij was, 

 hoorde hij zingen en dansen. 
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26 Hij riep een van de knechten bij zich  

 en vroeg wat er was.  

27 Die zei hem: 

  Uw broer is gekomen 

  en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht 

  omdat hij hem heeft teruggekregen, gezond en wel. 

28 Maar hij ontstak in woede en wou niet naar binnen gaan. 

 Zijn vader kwam naar buiten om hem te kalmeren.  

29 Hij antwoordde zijn vader: 

  Al zoveel jaren ben ik tot uw dienst,  

  altijd heb ik gedaan wat u van mij vroeg 

  en nooit hebt u mij een geitenbokje gegeven 

  om met mijn vrienden feest te vieren. 

30  Maar nu deze hier, uw zoon, 

  die uw have en goed met prostituées verbrast heeft,  

  is teruggekomen,  

  nu slacht u voor hem het gemeste kalf. 

31 hij zei tot hem: 

  Kind, jij bent altijd bij mij en alles wat ik heb, is van jou. 

32  Wij moeten feestvieren en ons verheugen 

  want deze hier, jouw broer, was dood en is levend geworden,  

  hij was verloren en is gevonden. 

 

Zingen: Lied 807: 1, 4, 5, 6 

 

VERKONDIGING 

 

Cantorij zingt: Pater Noster – Albert de Klerk (1917-1998) 
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GAVEN EN GEBEDEN 

 

Mededelingen door de ouderling van dienst 

 

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net 
 

1e: KiA noodhulp Ethiopië / 2e: Kerk 
 

Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door langdurige droogte 

en heftige regenval. Als de oogsten steeds weer mislukken en als het vee sterft, dan 

raken veel mensen afhankelijk van voedselhulp. 

Kerk in Actie leert de boeren en boerinnen om vruchtbare grond vast te houden, grond 

te irrigeren en nieuwe gewassen te verbouwen die tegen droogte kunnen. Ook helpt de 

kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de 

oogst tegenvalt. Uw gift is welkom op NL89 ABNA 0457 457 457  

t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ' Ethiopië '. 
 

Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te 

maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59 
 

Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide 

collectes of kies ‘Dorpskerk Bloemendaal’  uit de lijst. 

 

Orgelspel, de kinderen komen terug in de kerk  

 
 

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden 

 

Zingen als er een gedachtenis is: Lied 961 

____________________________________________________________________ 

 

Dankgebed, voorbeden en stil gebed 

steeds beaamd met lied 368j 

 

We bidden samen het Onze Vader 

 

Slotlied (staande):  Lied 823: 1, 2, 3 cantorij, 4 

 

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b  

 
Orgelspel: uit het Magnificat in A – Jean François Dandrieu (1682-1738) 

                   Basse et Dessus de Trompette en Dialogue 

 

 

 

 

http://www.givtapp.net/
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MEDEDELINGEN 
 

Agenda 

di   21/2  20.00 Kerkenraadsvergadering, Consistorie 

wo 22/2  14.00 Meelezen met ds. Jessa van der Vaart, KC 

  19.30 Vesper in de 40-dagentijd, Dorpskerk 

  20.00 ABC-cursus met ds. Jessa vd Vaart, KC 

do  23/3  10.30  Koffieochtend, KC 
  

We gaan 40 dagen lang op weg naar Pasen met Juup van Werkhoven.  

In deze 40-dagentijd verzorgt Juup van Werkhoven elke week een uitzending rond  

1 van de 7 deugden: matigheid, moed, rechtvaardigheid, verstandigheid, geloof, 

hoop en liefde. Deugden hebben te maken met levenskunst. In 7 uitzendingen van  

15 minuten proberen we te verkennen wat een deugdzaam leven betekent.  

Op donderdag 23 februari staat de 1e uitzending on-line. 

Luisteraars die via een speciale internetradio luisteren kunnen om 10.30 uur en om 

19.30 uur de radio aanzetten. 

U kunt zich abonneren op een wekelijkse e-mail met een link naar de uitzending en 

een foto meditatie. Meer informatie vindt u op de website van Radio Bloemendaal. 

 

Zondag 19 februari 2023 uitzending via www.radiobloemendaal.nl 

09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum 

10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Jessa van der Vaart 

 

Dinsdag  21 februari 2023 Alle-Dag-Kerk  

12.00  Muziek 

12.25 Voorganger: Teus Prins / Organist: Rob van Dijk 

 

Woensdag 22 februari 2023 via www.radiobloemendaal.nl en internetradio 

19.30 Vesper in de 40-dagentijd 

 

Donderdag 23 februari 2023 via www.radiobloemendaal.nl en internetradio 

10.30 en 19.30  Op weg naar Pasen – Matigheid - door Juup van Werkhoven 
 

 

 

Dienst zondag 26 februari 2023 in de Dorpskerk 

aanvang 10.00 uur  

Voorganger: ds. Jessa van der Vaart                

 

U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl 

of via uw internetradio 
 

 

 


