
VESPER 

op woensdag 22 februari 2023 

in de Dorpskerk te Bloemendaal 

aanvang: 19.30 uur 

Voorganger: ds. Jessa van der Vaart 

Pianist: Agnes van Bekkum 

 
 

STILTE VOOR DE VESPER A.U.B. 
 
Vleugelmuziek: Allemande uit de Pastorale in F BWV 590 – J.S. Bach (1685-1750) 

 
Introïtus (de gemeente gaat staan) 
 

v: Heer, open mijn lippen. 

a: Mijn mond zal zingen van uw eer. 

v: God, kom mij te hulp. 

a: Heer, haast u mij te helpen. 

   

Openingslied:  561                                                Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt, melodie Willem Retze Talsma 

   

(de gemeente gaat zitten) 

 

Psalmgebed: 103d (voorzang = voorganger) 

 

Schriftlezingen  

 

Genesis 2, 4b-8, vertaling Karel Deurloo  

 

4b Op de dag dat de Heer God aarde en hemel maakte 

5 - alle struikgewas van het veld was nog niet op de aarde 

 alle kruid van het veld was nog niet opgeschoten 

 want de Heer God had het nog niet doen regenen over de aarde 

 en de mens was er niet om de akker te bewerken. 

6 Vocht kwam op uit de aarde 

 en doordrenkte het hele aangezicht van de akker – 

7 toen vormde de Heer God de mens, stof van de akker. 

 Hij blies in zijn neusgaten de levensadem 

 zo werd de mens een levend wezen. 

8 de Heer god plantte een tuin in Eden, in het oosten 

 en hij zette daar de mens die hij had gevormd.  
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Johannes 12, 20-26, NBG aangepast  

 

20 Nu waren er ook enkele Grieken 

bij degenen die opgegaan waren 

om op het feest te aanbidden;  

21 zij wendden zich tot Philippus - 

 die uit Bethsaida in Galilea -  

 en vroegen hem en zeiden: 

  Heer, wij willen Jezus zien.  

22 Philippus ging en zei het aan Andreas; 

 Andreas en Philippus gingen  

 en zeiden het aan Jezus. 

23 Jezus antwoordde hen en zei: 

  Het uur is gekomen  

  dat de mensenzoon   

  zal worden verheerlijkt. 

24  Voorwaar, voorwaar, ik zeg jullie, 

  als een graankorrel niet in de aarde valt 

  en sterft, 

  blijft hij op zichzelf; 

  maar als hij sterft, 

  brengt hij veel vrucht voort. 

25  Wie zijn leven liefheeft, 

  zal het verliezen, 

  en wie zijn leven haat 

  in deze wereld, 

  zal het bewaren ten eeuwig leven. 

26  Als iemand mij wil dienen, 

  zal hij mij volgen, 

  en waar ik ben,  

daar zal ook mijn dienaar zijn.  

Als iemand mij wil dienen, 

zal de Vader hem eren.  

  

Zingen: Lied 765: 1, 4-6  tekst Willem Barnard, melodie Frits Mehrtens 

 

Overdenking 

 



3 

Vleugelmuziek: Aria uit de Pastorale in F BWV 590 – J.S. Bach (1685-1750) 

 

Moment van Stilte 

(Op dit moment is er een langere stilte, als tegenwicht tegen alle onrust in en om ons heen. In 

deze veertigdagentijd kijken we naar de kloostertraditie, waar al eeuwenlang ervaring is met dit 

soort avondgebeden. Met een stilte die een eigen dynamiek heeft, en wel enige tijd nodig heeft.) 

 

Dankgebed, voorbeden, onze Vader 

Acclamatie: ‘Houd mij in leven, wees Gij mij redding’  

 

Slotlied (staande): Lied 536: tekst Willem Barnard, melodie Frits Mehrtens 

 

 

Zegenbede 

 

v: De Levende zegene en behoede ons 

 De Levende doe Zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig 

 De Levende verheffe Zijn aangezicht over ons en geve ons vrede 

a: amen 

 

Vleugelmuziek: Passaggio van Ludovico Einaudi (1955 -) 

 

We verlaten in stilte de kerk 

 

 

Maak uw gift over voor ‘Moldavië’ op 

NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Diaconaat Moldavië 

of via 

 


