VESPER
op woensdag 1 maart 2023
in de Dorpskerk te Bloemendaal
aanvang: 19.30 uur
Liturgen: Anouk Helmich
en de Arkgemeenschap
Vleugel: Dirk Out

WILT U ALSTUBLIEFT STIL ZIJN VOOR AANVANG VAN DE VESPER?

En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze

groeien; ze werken niet en spinnen niet
Matt. 6: 28



Pianospel
Introitus (de gemeente gaat staan)

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.
O God, kom mij te hulp.

Heer, haast u mij te helpen.

(OBl I

Openingslied: Wil je opstaan en mij volgen (lied uit Iona)

Dichter: John L. Bell; Graham Maule Melodie: Kelvingrove
(de gemeente gaat zitten)

Gelezen Psalm: 131 NBV
door Paulien en Anouk

Heer, niet trots is mijn hart,
niet hoogmoedig mijn blik,
ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen
Nee, ik ben stil geworden,
Ik heb mijn ziel tot rust gebracht
Als een kind op de arm van zijn moeder
als een kind is mijn ziel in mij.
Israél, hoop op de Heer
van nu tot in Eeuwigheid

Zingen: Lied 925 Tekst Huub Oosterhuis, melodie Antoine Oomen

Schriftlezing: Mattheus 6:25-31 Bijbel in gewone taal
door Ilse

Maak je geen zorgen
PLuister naar mijn woorden: Maak je geen zorgen over eten en drinken. Want
je leven is veel belangrijker dan eten en drinken. En maak je geen zorgen over

kleren. Want je lichaam is veel belangrijker dan kleren.



2Kijk eens naar de vogels in de lucht. Ze werken niet op het land en ze
bewaren geen graan in een schuur. Jullie Vader in de hemel geeft ze te eten.
En jullie zijn voor hem veel belangrijker dan de vogels. ?Maak je dus geen
zorgen. Dat heeft geen zin, je blijft er geen dag langer door leven.

2%-2Maak je geen zorgen over kleding. Kijk eens naar de bloemen die groeien
in het veld. Ze werken niet en ze maken geen kleren. Toch zijn ze prachtig. Ja,
zelfs nog mooier dan koning Salomo in zijn mooiste kleren.

%Het gras dat vandaag op het veld staat, wordt morgen gebruikt om een vuur
te maken. En toch versiert God het gras met prachtige bloemen. Dan zal God
zeker voor jullie zorgen! Waarom vertrouwen jullie dan niet op hem?

31Maak je dus geen zorgen. Zeg niet: ‘'Hoe komen we aan eten?’ of: ‘Hoe
komen we aan drinken?’ of: “‘Hoe komen we aan kleren?” 32Met die dingen
houden de mensen zich bezig die God niet kennen. Je Vader in de hemel weet
echt wel dat je al die dingen nodig hebt. 33Houd je bezig met Gods nieuwe
wereld en doe wat God van je vraagt. Dan zal God je al die andere dingen ook

geven.

Zingen: Lied 925

Paar gedachten gevolgd door gedicht:
De lelies in het veld naar Mattheus 6, Karel Eykman

Heb je ze ooit in een file zien wachten

op weg naar hun werk, op weg naar de zaak?

Dacht je dat ze aan hun carriére dachten

aan hun zware verantwoordelijke taak?

Nee

Ze ruiken alleen lekker en dat doen ze goed

ze groeien maar en bloeien maar, verdienen geen geld.
Dat is het enige wat van ze moet.

Kijk naar de bloemen, de lelies in het veld.

Heb je vogels zich suf zien werken
In een fabriekshal, op kantoor

om zo onze economie te versterken?



Daar zijn vogels toch niet voor?

Nee

ze doen dit en ze doen dat, ze vinden altijd wat.

ze vliegen maar en dansen maar figuren in hun vlucht.
Daar zijn ze voor, ze zijn versiering van de stad.

Kijk naar de vogels, de spreeuwen in de lucht.

Wat zou je nog om je centen geven

is dat het enige is dat het alleen?

Doe jij maar waarvoor je bent in het leven.
Zoals bloemen om te bloeien zijn

vogels om te vliegen zijn

ben jij er om te houden van mensen om je heen.

Moment van Stilte, ingeleid en afgesloten met klankschaal

(Op dit moment is er een langere stilte, als tegenwicht tegen alle onrust in en om ons
heen. In deze veertigdagentijd kijken we naar de kloostertraditie, waar al eeuwenlang
ervaring is met dit soort avondgebeden. Met een stilte die een eigen dynamiek heeft, en
wel enige tijd nodig heeft.)

Voorbeden:

We bidden met de huisgenoten uit Arkhuis Pelletier voor de zaken die hun en
ons aan het hart gaan, na elke voorbede zingen we amor, amor (vert. Liefde,
Broeders/zusters, kinderen, God is liefde. Heb alles/iedereen lief zoals je

broeders/zusters. God is liefde), afgesloten met het onze vader.



1. Paulien: Licht voor de ziel

L:We bidden voor dat wat in ons omgaat.
wat we niet zo eenvoudig verwoorden.
Dat wat ons stil maakt

wat in ons leeft, de Ziel

2. Ezra: Licht voor mensen in het nauw

L: We bidden voor mensen in het nauw
Verdrukt door andere mensen.

Gepest en bespot

Levend in eenzaamheid.

3. Eva: Licht voor alle opa’s en oma’s en vaders en moeders

L: Wij bidden voor alle opa’s en oma’s, vaders en moeders

en voor iedereen die voor ons voelt als een opa, oma, vader of moeder
Dichtbij en ver weg.

In leven of in onze herinnering.

Dat we hen die ons zijn voorgegaan meedragen in ons leven.

4. Ilse: Kaarsje voor alle dieren

L: Wij bidden voor alle dieren

voor de vogels in de lucht, de dieren op het land en in het water.
Dat ze ons steeds weer bepalen bij waarvoor we er zijn in het leven.
om te houden van de mensen om ons heen.

5. Paul: Licht voor alle broers en zussen

L: Wij bidden voor alle broers en zussen.

In onze families en op de wereld

Speciaal denken we aan onze broers en zussen in Oekraine, Turkije en
Syrie

Om vrede, medemenselijkheid, warmte en liefde.

Onze Vader

Slotlied (S tﬂﬂnde): Lied 536 tekst Willem Barnard, melodie Frits Mehrtens



Zegenbede:

I: De Levende zegene en behoede ons
De Levende doe Zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig
De Levende verheffe Zijn aangezicht over ons en geve ons vrede

a: Amen

Pianospel

We verlaten in stilte de kerk

Maak uw gift over voor ‘Moldavié’ op
NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Diaconaat Moldavié

Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code
te scannen en gewoon te blijven geven

£ Download in de ‘ONTDEK HET OP
@& App Store ’. Google Play




