
 
 

 
 

Opgang, 26 februari 
 
Vandaag een aantal bewerkingen over Psalm 91. 
 
Teksten 
1. Claude Goudimel (1510 -1572) Psalm-91 
Die in Godes bewaring’ sterck  
Hem begeeft onbesweken,  
Die woont in een vast bollewerck,  
Dies hy seer wel mach spreken,  
En seggen by hem t’ aller stondt:  
God is mijn hulpe krachtigh,  
Mijn burcht en oock mijn vaste grondt,  
Daer ick op hoop eendrachtigh. 
 
Van des jagers valstricken al,  
En van ‘t gewelt seer machtigh  
Van schadelicke posten sal  
Hy u oock helpen krachtigh.  

Hy sal met den vleugelen sijn  
U decken en bevrijden;  
Sijn hulp sal u in noodt en pijn  
Een schildt zijn t’allen tijden.  
 
‘s Nachts sult ghy dat dingh vreesen niet,  
Dat de menschen doet beven;  
Noch de pijlen die ‘s daeghs met vliedt  
Geschoten zijn daer neven;  
Oock voor geen sterven scherp noch groot,  
Dat ‘t volck des nachts bespringet,  
Noch voor ‘t haestige ‘t welck den doodt  
Den menschen ‘s daeghs toebringet.  

 
2. Giovanni Legrenzi (1626 – 1690) Qui habitat in adiutorio altissimi (Psalm 91)  
Woorden uit Psalm 91 

 
3. Lied 91a, Wie in de schaduw Gods mag wonen 
Wie in de schaduw Gods mag wonen  
hoeft niet te vrezen voor de dood.  
Zoek je bij Hem een onderkomen –  
dan wordt zijn vrede jou tot brood.  
God legt zijn vleugels van genade 
 beschermend om je heen als vriend  
en Hij bevrijdt je van het kwade,  
opdat je eens geluk zult zien.  
 
Engelen zendt Hij alle dagen  
om jou tot vaste gids te zijn.  
Zij zullen je op handen dragen  
door een woestijn van hoop en pijn.  

Geen bange nacht zal je doen beven,  
geen ziekte waar een mens van breekt.  
Lengte van leven zal God geven,  
rust aan de oever van een beek.  
 
Geen duister zal je overvallen,  
er is een licht dat eeuwig brandt.  
Duizenden doden kunnen vallen,  
– jij blijft geschreven in Gods hand.  
God is een schild voor zijn getrouwen  
die leven van geloof alleen.  
Hij zal een nieuwe hemel bouwen  
van liefde om hun tranen heen.  

 
4. Joseph Haydn, HobXXII 7 Kyrie Missa Brevis Sancti Joannis De Deo Kleine Orgelmesse in B flat 
Kyrie eleisin 
Christe eleison 
Kyrie eleison 

 
5. Joseph Haydn, HobXXII 7 Sanctus  
Sanctus, Sanctus, Sanctus, 
Dóminus Deus Sabaoth; 
Pleni sunt cæli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis. 
 

Heilig, heilig, heilig de Heer, 
de God der hemelse machten. 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge. 
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6. Joseph Haydn, HobXXII 7 Benedictus Missa Brevis Sancti Joannis De Deo Kleine Orgelmesse  
Benedictus, qui venit in nómine Dómini. 
Hosanna in excelsis. 
 
Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren. 
Hosanna in den hoge. 

 
7. Joseph Haydn HobXXII 7 Agnus Dei Missa Brevis Sancti Joannis De Deo Kleine Orgelmesse  
Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis. (2x) 
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, 
Ontferm U over ons. 
 
Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, 
dona nobis pacem 
 
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, 
geef ons uw vrede. 

 
8. Onze Vader verborgen Huub Oosterhuis en Thom Löwenthal 
Onze Vader verborgen, 
uw naam worde zichtbaar in ons 
uw koninkrijk kome op aarde 
uw wil geschiede 
Een wereld met bomen tot in de hemel 
waar water schoonheid, en brood, 
gerechtigheid is en genade. 
  
Waar vrede niet hoeft bevochten 
waar troost en vergeving is 
en mensen spreken als mensen 
waar kinderen helder en jong zijn 
dieren niet worden gepijnigd 
nooit één mens meer gemarteld 
niet één mens meer geknecht. 
  
Doof de hel in ons hoofd 
leg uw woord op ons hart 
breek het ijzer met handen 
breek de macht van het kwaad. 
Van U is de toekomst, kome wat komt 


