
       ORDE VAN DIENST   
             voor de viering op  
          Zondag 5 maart 2023 
            in de Dorpskerk 
           aanvang: 10.00 uur 

 

             ~  2e Zondag van de 40-dagentijd   ~ 

   
 
Voorganger  : ds. Rinze Marten Witteveen uit Haarlem 
Ouderling van dienst : Mini Hulscher 
Diaken   : Bart Kramer 
Orgel   : Dirk Out 

Koster   : Marjan Wormsbecher 

 

VOORBEREIDING 
 

Orgelspel: ‘Was Gott tut, das wist wohlgetan’ van Johann Pachelbel (1653-1709) 
 

Woorden van welkom- door de ouderling van dienst  
 

Bemoediging  

Voorganger :Onze hulp is de naam van de Heer  

Allen  :die hemel en aarde gemaakt heeft  

Voorganger :die trouw houdt tot in eeuwigheid  

Allen  :en niet laat varen het werk van zijn handen.  
 

Groet  

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader  

    en van Jezus Christus, onze Heer 

Allen  :Amen. 

 

Intredelied: Lied 25A 

 

Gebed om ontferming 

 

Lied van ontferming: Lied 561 

 

Gebed van de zondag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DE SCHRIFT 

 

Eerste lezing: Kolossenzen 1: 12-23 
 

12  Breng dus met vreugde dank aan de Vader.  

 Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis  

 die alle heiligen wacht in het licht.  

13  Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis  

 en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon,  

14  die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. 

15  Beeld van God, de onzichtbare, is hij, 

 eerstgeborene van heel de schepping: 

16  in hem is alles geschapen, 

 alles in de hemel en alles op aarde, 

 het zichtbare en het onzichtbare, 

 vorsten en heersers, machten en krachten, 

 alles is door hem en voor hem geschapen. 

17  Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem. 

18  Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. 

 Oorsprong is hij, 

 eerstgeborene van de doden, 

 om in alles de eerste te zijn: 

19 in hem heeft heel de volheid willen wonen 

20  en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, 

 alles op aarde en alles in de hemel, 

 door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. 

21  Eerst was u van hem vervreemd  

 en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind,  

22  maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend  

 om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen.  

23  Maar dan moet u blijven geloven,  

 onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt,  

 het evangelie dat u gehoord hebt  

 en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is,  

 en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden. 

 

 

Zingen: Lied 544: 1, 2 en 3 
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Tweede lezing: Lucas 9: 28-36 
 

28  Ongeveer acht dagen nadat hij dit had gezegd  

 ging hij met Petrus, Johannes en Jakobus de berg op om te bidden.  

29  Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht  

 en werd zijn kleding stralend wit.  

30  Opeens stonden er twee mannen met hem te praten:  

 het waren Mozes en Elia,  

31  die in hemelse luister verschenen waren.  

 Ze spraken over het levenseinde  

 dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen.  

32  Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen;  

 toen ze wakker schoten,  

 zagen ze de luister die Jezus omgaf  

 en de twee mannen die bij hem stonden.  

33  Toen de mannen zich van hem wilden verwijderen,  

 zei Petrus tegen Jezus:  

  ‘Meester, het is goed dat wij hier zijn,  

  laten we drie tenten opslaan,  

  een voor u, een voor Mozes en een voor Elia,’  

 maar hij wist niet wat hij zei.  

34  Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven,  

 die een schaduw over hen wierp;  

 ze werden bang toen de wolk hen omhulde.  

35  Er klonk een stem uit de wolk, die zei:  

  ‘Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem!’  

36  Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen.  

 Ze zwegen over het voorval  

 en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien. 

 

Zingen: Lied 544: 4 en 5 

 

 

VERKONDIGING 

 

Zingen: Lied 545 
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GAVEN EN GEBEDEN 

 

Mededelingen door de ouderling van dienst 

 

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net 
 

1e: Diaconie / 2e: Kerk 
 

Op deze zondag zal de eerste collecte bestemd zijn voor algemene diaconale 

doeleinden. U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de 

Diaconie: NL75 ABNA 0576 1736 81 o.v.v. Collecte 5 maart 2023. 

 

Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te 

maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59 
 

Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide 

collectes of kies ‘Dorpskerk Bloemendaal’  uit de lijst. 

 

Orgelspel  

  

 
 

Als er een gedachtenis is zal deze hier door de ouderling uitgesproken worden 

 

Zingen als er een gedachtenis is: Lied 961 

 

____________________________________________________________________ 

 

Dankgebed, voorbeden en stil gebed 

 

We bidden samen het Onze Vader 

 

Slotlied (staande): Lied 536 

 

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b  

 
Orgelspel: Menuet Gothique van Léon Boëllmann (1862-1897) 

 

Inzameling van de gaven bij de uitgang: Diaconie / Kerk 

 

     
 

 

 

 

http://www.givtapp.net/
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MEDEDELINGEN 

 

Agenda 

di  7/3  14.30 Handwerken, Consistorie 

wo 8/3  10.30 Boetseren, KC 

  14.00 Meelezen met ds. Jessa van der Vaart, Consistorie 

  19.30 Vesper in de 40-dagentijd, Dorpskerk 

  20.00 ABC van de Christelijke traditie-cursus, KC 

do  9/3  10.30  Koffieochtend, KC 

  20.30 Op verhaal komen, Consistorie 

do 16/03  14.30 Sierlijke Kroon, KC  

   

Sierlijke Kroon, Poëzie en Liederen onderweg naar Pasen 

De veertig dagen tijd is een tijd van bezinning en inkeer. Op donderdag 16 maart  

zullen de ons welbekende Herman Schippers en Henk Exel met poëzie en liederen ons 

leiden naar Pasen. Aanvang om 14:30, vanaf 14:00 uur is de zaal open Zie verder de 

mededelingen in de wekelijkse Nieuwsbrief en op de zondagse Liturgie. 

De Sierlijke Kroon kent geen lidmaatschap en aanmelden is niet nodig.  

U bent allen hartelijk welkom. 

 

Zondag 5 maart 2023 uitzending via www.radiobloemendaal.nl 

09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum 

10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Rinze Marten Witteveen 

 

De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren 

Vanaf vandaag nieuw: Uit Daans Platenkoffer 

Deze keer het Zwitserleven gevoel tot uiting gebracht in de muziek. Vooral voor 

liefhebbers een mooie gelegenheid Zwitserland muzikaal te “(her)beleven. 

 

Dinsdag 7 maart 2023 Alle-Dag-Kerk  

12.00  Muziek 

12.25 Voorganger: Dr. Kitty Bouwman/ Organist: Wilbert Magré 

 

Woensdag 8 maart 2023 via www.radiobloemendaal.nl en internetradio 

19.30 Vesper in de 40-dagentijd 
 

Donderdag 9 maart 2023 via www.radiobloemendaal.nl en internetradio 

10.30 en 19.30  Op weg naar Pasen – door Juup van Werkhoven 
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Dienst zondag 12 maart 2023 in de Dorpskerk 

aanvang 10.00 uur  

Voorganger: ds. Jessa van der Vaart                 

 

U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl 

of via uw internetradio 
 

 

 


