
 

VESPER 
op woensdag 15 maart 2023 

in de Dorpskerk te Bloemendaal 
aanvang: 19.30 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In liefde loslaten 
 

 
 
Liturgen: Bram Coops en Agnes van Bekkum 
Vleugel: Agnes van Bekkum 
 
 

Wilt u alstublieft stil zijn voor aanvang van de vesper? 



Vleugelspel   Thema in A met twee variaties  
Carl Philip Emanuel Bach (1714-1788) 

 
De gemeente gaat staan 
Liturg:  Heer, open mijn lippen 
 
Allen: 
 
 
Liturg:   God, kom mij te hulp 
 
Allen:  
 
 

Kyriegebed, afwisselend gezongen 

Liturg:  1 Wij, die zo vaak de belofte vergeten,  
 
Allen: 
 
 
Liturg:   Wij die de naam van de naasten niet weten, 
 
Allen: 
 
 
Liturg:  't Lied van de hoop is al gaande versleten,  
 
Allen: 
 
 
Liturg:    2 Angst die ons dof en krachteloos maakt,  
 
Allen: 
 
 
Liturg: Knagend verdriet dat ons wezen raakt,  
 



Allen: 
 
Liturg: Vriendschap door ons te bitter gemaakt,  
 
Allen: 
 
 
Liturg: 3 Iedere dag dat we U niet vertrouwen,  
 
Allen: 
 
 
Liturg: Vesting van eigen gelijk die wij bouwen,  
 
Allen: 
 
 
Liturg: Pijn om het als Uw mens uit te houden,  
 
Allen: 
 
 
PSALMLEZING: 119: 33-40 (uit de bijbel in gewone taal),  
afwisselend gelezen tussen liturg en gemeente: 
  
Liturg   33Heer, leer mij wat uw regels zijn, 

   ik wil ze mijn hele leven volgen. 
34Laat me uw wet begrijpen, 
   dan kan ik me daaraan houden, 
   met heel mijn hart. 

Allen 35Help mij om te doen wat u vraagt, 
   want dat doe ik het liefst. 
36Ik wil niet zoeken naar rijkdom, 
   maar bezig zijn met uw wetten. 

Liturg 37Laat mij niet verlangen naar zinloze dingen. 
   Help me met uw wetten, 
   leer me om goed te leven. 
38Doe wat u beloofd hebt, dan zal ik u altijd eren. 



Allen 39Bescherm mij tegen mensen die mij uitlachen. 
   Zij maken me bang, 
   maar uw wetten maken mij gelukkig. 
40 Ik wil leven zoals u dat van mij vraagt. 
   Help me om te leven zoals u bedoeld hebt. 

 
Zingen:  lied 391 

Schriftlezing uit 1 Korinthe 13 (uit de bijbel in gewone taal) 

Zingen lied 793 

In liefde loslaten 

Zingen: uit ‘Het liefste lied van overzee’  43  

Liturg    
 
Moment van Stilte 
Op dit moment is er een langere stilte, als tegenwicht tegen alle onrust in en 
om ons heen. 
De stilte gaat over in de voorbeden, met daarna gelegenheid zelf ook een 
kaars aan te steken voor vrede in onze wereld en vrede in ons zelf onder het 
zingen van            
 
God U bent liefde, bron van het leven.                                                        
                                                                                                                                                                                            
Voorbeden 
 
Ter afsluiting   
                                                                                                                 
En bidden wij nu het gebed dat Jezus ons leerde: 
 
Onze Vader in de hemel, 
laat iedereen u eren. 
Laat uw nieuwe wereld komen. 
Laat op aarde uw wil gedaan worden, 
net zoals dat in de hemel gebeurt. 
Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben. 
En vergeef ons wat we fout gedaan hebben, 
want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven. 



Help ons om nooit tegen u te kiezen. 
En bescherm ons tegen de macht van het kwaad. 
Want u bent koning, u regeert met grote macht, 
voor altijd. Amen. 
 
Slotlied 536: 1 en 4 
 
Zegenbede (staande) 

Liturg: De Levende zegene en behoede ons  
            De Levende doe zijn aangezicht over ons lichten  
            en zij ons genadig  
            De Levende verheffe zijn aangezicht over ons  
            en geve ons vrede. 
 
Allen:   
 
 
Vleugelspel:  Adagio in Gm uit Sonate in G Hob XVI nr 6,  Joseph Haydn (1732-1809) 

 

“Als de liefde je wenkt, volg haar, 
al zijn haar wegen nog zo zwaar en steil.“ 

                                                                                     Kahlil Gibran 

 
We verlaten in stilte de kerk 

Maak uw gift over voor ‘Moldavië’ op 

NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Diaconaat Moldavië 

of via 

 


