VESPER
op woensdag 22 maart 2023
in de Dorpskerk te Bloemendaal
aanvang: 19.30 uur
Liturgen: Agneta Markusse en
Frank Cornet
Pianist: Agnes van Bekkum

STILTE VOOR DE VESPER A.U.B.

Vleugelmuziek: Allemande uit de Pastorale in F BWV 590 ].S. Bach (1685-1750)

Introitus (de gemeente gaat staan)

\& Heer, open mijn lippen.

a: Mijn mond zal zingen van uw eer.

v: God, kom mij te hulp.

a: Heer, haast u mij te helpen.

Openingslied: 973 Tekst: Delores Dufner, vertaling Gert Landman,

melodie Charles Villiers Stanford

Lezing: Psalm 72: 1,2, 12-17

Een lied van Salomo

Liturg:

Allen:

Liturg:

God, help de koning.

Help hem om een goede heerser te zijn,
net zo rechtvaardig als u.

Help hem om een eerlijke rechter te zijn,
een goede leider van uw trouwe volk.
Laat er overal vrede zijn,

op alle bergen, op alle heuvels.

De koning zal arme mensen bevrijden,
mensen in nood zal hij helpen.

Iedereen die om hulp roept, zal hij helpen.

Mensen zonder macht zal hij bevrijden,



Allen: Hij zal het leven van arme mensen redden
Hij zal hen redden uit gevaar
hij zal hen bevrijden van geweld
want hun leven is kostbaar voor hem
Liturg: Laat de koning lang regeren!
Mensen zullen hem goud geven
en steeds voor hem bidden
Ze zullen God vragen om de koning te helpen.
elke dag opnieuw
Allen: Overal zal koren groeien
zelfs boven op de bergen
Het rijpe koren bedekt het hele land
zoals bossen de Libanon-bergen bedekken
En iedereen zal leven in vrede en geluk
Liturg: De koning zal altijd machtig zijn,
zo lang als de zon bestaat
Allen: Iedereen zal dat weten
Alle volken eren de koning
Ze willen net zo gelukkig worden als hij

dat wensen ze elkaar toe.

Zingen: Lied 72a:1,3 en 4

Melodie: Tom Lowenthal

Schriftlezing: Joh 6: 41-51

Jezus komt bij de vader vandaan

De Joden begonnen te protesteren, omdat Jezus over zichzelf zei: “Ik ben het
brood dat uit de hemel gekomen is”. Ze zeiden tegen elkaar: “Hjij is toch Jezus,
de zoon van Jozef? We weten precies wie zijn vader en moeder zijn. Hoe kan
hij dan beweren dat hij uit de hemel gekomen is?”

Jezus zei tegen hem: “Houd op met protesteren! De Vader heeft mij gestuurd.
Alleen de mensen die hij naar mij toe brengt, kunnen bij mij komen. Als het

einde van de wereld komt, zal ik hen laten opstaan uit de dood.



Dit staat in de heilige boeken: God zal hun allemaal leren hoe ze moeten
leven. Iedereen die dat van de Vader wil leren, komt bij mij. Want niemand

heeft ooit de Vader gezien, behalve de zoon. Hij komt bij God vandaan.

Zingen: Lied 858 1 t/m 4

Korte overdenking

Moment van Stilte

(Op dit moment is er een langere stilte, als tegenwicht tegen alle onrust in en om ons heen. In
deze veertigdagentijd kijken we naar de kloostertraditie, waar al eeuwenlang ervaring is met dit
soort avondgebeden. Met een stilte die een eigen dynamiek heeft, en wel enige tijd nodig heeft.)

Dankgebed, voorbeden, onze Vader

Acclamatie: ‘Confitemini Domino’

vert.: Breng dank aan de Heer want hij is goed. Prijs de Heer. Looft de Heer.

Slotlied (Stﬂﬂnde): Lied 536: tekst Willem Barnard, melodie Frits Mehrtens
Zegenbede
Ve De Levende zegene en behoede ons

De Levende doe Zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig
De Levende verheffe Zijn aangezicht over ons en geve ons vrede
a: amen

Vleugelmuziek: Andante uit de pianosonate in G majeur KV 283
W. A. Mozart (1756 - 1791)

We verlaten in stilte de kerk
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