
Middagpauzedienst 22 maart 2023

SamenzangSamenzang

De Heer beschut wie bij Hem schuilen   [tekst : A.F. Troost  |  Melodie : Psalm 98]
1. De Heer beschut wie bij Hem schuilen, 2. Want komt de storm en striemt de regen,

Hij is een rots, een zon, een schild, dan valt het huis gebouwd op zand,
een schouder om op uit te huilen, maar is het op de rots gelegen,
een stem, die wind en water stilt, dan houdt het vast en zeker stand.
de goede grond van ons vertrouwen, Wie weet wat ons de tijd zal leren –
een vast en veilig fundament, hoe zal ons leven verder gaan;
waarop de hoop een huis kan bouwen – op alle paden, leeuwen, beren?
gezegend wie de schuilplaats kent! Vlak voor u zal de herder staan!

3. Begeef u niet op eigen wegen – Houd moed! Al gaat door duizend kuilen
die lopen dood in een ravijn, uw pad niet zó als gij het wilt,
maar laat zijn zorg u tot een zegen, de Heer beschut wie bij Hem schuilen,
zijn woord de weg ten leven zijn. Hij is uw rots, uw zon, uw schild.

Liedboek 755 : 1 en 2 Toch overwint eens de genade
1. Toch overwint eens de genade, 2. O welk een vreugde zal het wezen,

en maakt een einde aan de nacht. als Hem elk volk is toegedaan;
Dan onderwerpt de Heer het kwade, uit aard' en hemel opgerezen
dan is de strijd des doods volbracht. vangt dan het nieuwe loflied aan.
De wereld treedt in 's Vaders licht, Als ieder voor de Heer zich buigt
verheerlijkt voor zijn aangezicht. en aller stem Gods lof getuigt.

Psalm 81 : 1 - 6  God is onze kracht!
1. 2. 3.
God is onze kracht! God roept Israël ‘Ik heb alle last
Laat je stem maar schallen. blijvend als getuige. van je afgenomen,
Speel uit alle macht Zeg op zijn bevel want Ik hield je vast.
op bazuin en fluit, hoe je bent bevrijd Op je smeekgebed
tamboerijn en luit. uit de dienstbaarheid. heb Ik je gered,
Feest is het voor allen. Farao moest buigen! is mijn hulp gekomen.

4. 5. 6.
Uit een donderwolk Luister, volk van Mij, Ik ben God, de HEER,
liet Ik antwoord klinken. knoop het in je oren: die jou heeft gedragen
Eigenzinnig volk, haat afgoderij! en die altijd weer
je hebt Mij bedroefd. Dien geen god van steen, vorstelijk en mild,
Ik heb jou beproefd buig voor Mij alleen je verlangen stilt,
toen je wilde drinken. om bij Mij te horen. wat je ook zult vragen.

Amsterdam



Liturgie voor de Middagpauzedienst
op woensdag 22 maart 2023

in de Engelse Hervormde Kerk op het Begijnhof te Amsterdam

van 12:40 tot 13:00 uur    Samenzang vanaf 12:25 u.

voorganger : ds. Dick Wolters    –   Amsterdam
organist : Wilbert Magré   –   Doornspijk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de HEER

   Allen : die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger : die trouw houdt tot in eeuwigheid
   Allen : en niet laat varen het werk van Zijn handen

Groet

Zingen Lied 598 : ‘Als alles duister is’ 
[Franse en Nederlandse tekst 2x]

Dans nos obscurités, allume le feu 
qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais. [2x]

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft [2x]

Overdenking : Opgelicht!  n.a.v. Mattheüs 17 : 1 - 8

Korte muzikale improvisatie

Gebed en/of gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Collecte voor De Regenboog Groep in Amsterdam

Zingen Lied 910 : 1 en 2 ‘Soms groet een licht van vreugde’
1. Soms groet een licht van vreugde 2. Goddank, wij overdenken

de christen als hij zingt: ’t geheim van onze Heer,
de Heer is ’t die met vleugels het heil dat Hij wil schenken,
van liefde hem omringt. dat nieuw is altijd weer.
Loopt alles ons ook tegen, Bevrijd van onze zorgen
Hij zal ons ’t goede doen, begroeten wij de dag
Hij geeft na donkere regen en vrezen niet de morgen,
een mild en klaar seizoen. wat hij ook brengen mag.

Zegen en uitleidend orgelspel

Na afloop van de dienst kunt u elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bij de deur liggen posters. U kunt die meenemen om in uw eigen kerk of omgeving op te hangen.

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrĳk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wĳ nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wĳ hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de 
greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid.      Amen



Middagpauzediensten Alle-Dag-Kerk in de komende tÿd

29 maart
Voorganger :
Organist :

De Dolle Maria’s   -   Baarn
Rob van Dijk   -   Hoofddorp

5 april
Voorganger :
Organist :

Anne Bolhuis   -   Amsterdam
Everhard Zwart   -   Krimpen a/d IJssel

12 april
Voorganger :
Organist :

Ds. Bas van der Graaf   -   Huizen
Wilbert Magré   -   Doornspijk

19 april
Voorganger :
Organist :

Ds. Theodoor Meedendorp   -   Amsterdam
Everhard Zwart  -  Krimpen a/d IJssel

26 april
Voorganger :
Organist :

Dionne Brussee   -   Amsterdam
Everhard Zwart  -  Krimpen a/d IJssel

De         Midda      gpauzedienst         van         29         maa      rt  
Celine  Timmerman  (journalist)  en
Laetitia  van  der  Lans  (theoloog)
doen veel samen op het gebied van
kerk en communicatie.
Maandelijks maken deze katholieke
vrouwen de podcast Dolle Maria's.
Hierin ontwarren ze  ‘knopen’  uit
het leven en geloof, samen met een
vrouwelijke gast èn met “Maria, die
de ‘knopen’ ontwart.”
De viering van 29 maart staat - hoe
kan het ook anders - in het teken van
sterke vrouwen, knopen èn Maria. 
Van harte  welkom!

H u l p  v a n  v rH u l p  v a n  v r ÿÿ w i l l i g e r s  b l ÿ f t  w e l k o mw i l l i g e r s  b l ÿ f t  w e l k o m

De meditaties van de Alle-Dag-Kerk zijn na te lezen,  te downloaden en te beluisteren op :
www.alledagkerk.nl. De gedrukte tekst is aan te vragen bij :  Doke Hoekstra, tel. 06  23533421
E-mail :  info@alledagkerk.nl    f  @alledagkerkamsterdam         @alledagkerk_amsterdam

Giften/donaties :  NL05 INGB 0000238938 /  Rabobankrekening :  NL27 RABO 0127086544 t.n.v.
Stichting Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting Alle-Dag-Kerk is een ANBI ; uw gift is aftrekbaar
van de belasting (zie de website www.alledagkerk.nl onder : Schenken).

De Middagpauzediensten zijn  iedere dinsdag vanaf  12:25  uur  te  beluisteren op  internet via
www.radiobloemendaal.nl. De uitzendingen beginnen met muziek om 12:00 uur.

• e-mail  : bureau@radiobloemendaal.nl
• adres : Radio Bloemendaal, Kerkplein 20, 2061 JD  Bloemendaal
• telefoon  : 023 5241913, bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur.

Levensles
van Jezus

Leken-
preek

Diensten met
Belangstellenden

Zondag 26 maart
om 19:00 uur

In de Engelse Hervormde Kerk In de Engelse Hervormde Kerk 
op het Begop het Begijijnhof te Amsterdamnhof te Amsterdam

Spreker : ds. Nienke Hofsink
    Muziek :  Arjan Breukhoven
                     en Elise Mannah

Leken-
preek


