
       ORDE VAN DIENST   
             voor de viering op  
          Zondag 30 april 2023 
            in de Dorpskerk 
           aanvang: 10.00 uur 

 

                     ~     Zondag Jubilate     ~ 

   
 
Voorganger  : ds. Jessa van der Vaart 
Ouderling van dienst : Liesbeth Spigt 
Diaken   : Annemarie Scheeres 
Orgel   : Agnes van Bekkum 
Dwarsfluit  : Pim Muijselaar  
Hobo   : Elles de Koning  
Hoorn   : Sander Prang 
Fagot   : Wim Lagrand 
Koster   : Ewout Lensvelt 

  

VOORBEREIDING 
 

Orgelspel: Sonate in G, Presto, Andante, Menuet en Trio - J. Haydn (1732-1809) 
 

Woorden van welkom- door de ouderling van dienst  
 

Bemoediging  

Voorganger :Onze hulp is de naam van de Heer  

Allen  :die hemel en aarde gemaakt heeft  

Voorganger :die trouw houdt tot in eeuwigheid  

Allen  :en niet laat varen het werk van zijn handen.  
 

Groet  

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader  

    en van Jezus Christus, onze Heer 

Allen  :Amen. 

 

Intredelied: Lied 213 1, 4 en 5 

 

Gebed om ontferming 

 

Loflied: Lied 652 

Gebed van de zondag 
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DE SCHRIFT 
 

Eerste lezing: Jesaja 25: 6-10 

 

6 Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten 

voor alle volken een feestmaal aan: 

uitgelezen gerechten en belegen wijnen, 

een feestmaal rijk aan merg en vet, 

met pure, rijpe wijnen. 

7 Op deze berg vernietigt hij het waas 

dat alle volken het zicht beneemt, 

de sluier waarmee alle volken omhuld zijn. 

8 Voor altijd doet hij de dood teniet. 

God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht, 

de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg 

– de HEER heeft gesproken. 

9 Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God! 

Hij was onze hoop: hij zou ons redden. 

Hij is de HEER, hij was onze hoop. 

Juich en wees blij: hij heeft ons gered!’ 

10 De hand van de HEER rust op deze berg, 

maar onder zijn voeten wordt Moab vertrapt, 

zoals stro in mest wordt getreden; 

 

Zingen: Lied 762 1,3 en 5 

 

Tweede lezing: 1 Korinthe 15: 1-14, naar Naardense Bijbel 

 

1 Ik maak jullie bekend, broeders-en-zusters, 

 het evangelie dat ik jullie verkondigd heb, 

 dat jullie ook aangenomen hebben, 

 waarin jullie ook stáán, 

2 waardoor jullie ook gered worden, 

 als jullie aan het woord dat ik jullie als evangelie verkondigd heb,  

 vasthouden.  

 Jullie zijn toch niet voor niets erop gaan vertrouwen! 

3 Want ik heb aan jullie als hoofdzaak overgeleverd 

 wat ik zelf ook heb mogen aannemen: 

 dat Christus is gestorven voor onze zonden  

 overeenkomstig de Schriften, 

4 dat hij is begraven, dat hij ten derden dage is opgewekt  

 overeenkomstig de Schriften, 

5 en dat hij is verschenen aan Kefas,  daarna aan de Twaalf. 
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6 Vervolgens is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders-en-zusters 

 in één keer, 

 van wie de meesten er tot nu toe nog zijn; sommigen zijn ontslapen. 

7 Vervolgens is hij verschenen aan Jakobus, 

 en daarna aan alle apostelen. 

8 Het allerlaatst is hij, als aan een niet-op-tijd-geborene,  

 ook aan mij verschenen. 

9 Want ik ben de minste van de apostelen 

 en ben het niet waard een apostel genoemd te worden, 

 doordat ik Gods gemeente vervolgd heb. 

10 Maar door Gods genade ben ik wat ik ben, 

 en zijn genade aan mij is niet tevergeefs geweest. 

 Nee, overvloediger dan zij allen heb ik gezwoegd:  

 niet ik zelf, maar de genade van God, die met mij is. 

11 Maar of ík het nu ben of zíj, 

 zó roepen wij het uit en zó zijn jullie erop gaan vertrouwen. 

12 Maar, áls van Christus wordt verkondigd: 

 ‘Hij is opgewekt uit de doden!’  –  

 hoe kunnen sommigen van jullie dan zeggen 

 dat er geen opstanding van doden is? 

13 Als er geen opstanding van doden is, 

 dan is ook Christus niet opgewekt; 

14 en als Christus niet is opgewekt, 

 dan is toch onze verkondiging leeg 

 en leeg is dan ook jullie vertrouwen! 

 

Zingen: Lied 765 1, 2 en 3 

 

Derde lezing: 1 Korinthe 15: 35-45 en 51-55 

 

35 Maar, zal iemand zeggen: 

 ‘Hoe zullen de doden opgewekt worden? 

 Met wat voor lichaam zullen zij komen?’ 

36 Onverstand!  

 Wat je zelf zaait,  

 wordt niet levend gemaakt als het niet sterft; 

37 en wat je zaait: 

 wat je zaait, is niet het lichaam dat het zal wórden, 

 maar een naakte korrel, 

 bijvoorbeeld van tarwe of een van de andere granen. 

38 God geeft daaraan een lichaam zoals hij heeft gewild, 

 en wel aan ieder van de zaden een eigen lichaam. 
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39 Alle vlees is niet hetzelfde vlees, nee, dat van mensen is anders; 

 anders is het vlees van beesten, anders is het vlees van vogels, 

 weer anders dat van vissen. 

40 Zo ook hemel-lichamen en aarde-lichamen; 

 nee, de heerlijkheid van de hemelse is verschillend 

 en die van de aarde-lichamen is verschillend. 

41 Anders is de heerlijkheid van een zon, 

 anders is de heerlijkheid van een maan, 

 en weer anders de heerlijkheid van sterren; 

 ster verschilt van ster in heerlijkheid. 

42 Zo ook de opstanding van de doden: 

 gezaaid wordt in vergankelijkheid, 

 opgewekt wordt in onvergankelijkheid; 

43 gezaaid wordt in on-eer, 

 opgewekt in heerlijkheid; 

 gezaaid wordt er in zwakheid, 

 opgewekt in kracht. 

44 Gezaaid wordt een bezield lichaam, 

 opgewekt wordt een geestelijk lichaam; 

 als er een bezield lichaam is, 

 dan is er ook een geestelijk lichaam. 

45 Zo staat ook geschreven: 

 ‘de eerste mens, Adam, werd tot een levende ziel’ (Genesis 2:7). 

 De laatste Adam wordt tot een levendmakende geest. 

 

51 Zie, wat ik zeg is een verborgenheid: 

 wij zullen niet allen ontslapen 

 maar wel allen veranderd worden, 

52 in een punt van de tijd, in een oogwenk,  

 bij de laatste bazuin; 

 de bazuin zal immers schallen 

 en de doden zullen worden opgewekt 

 tot onvergankelijkheid 

 en wij, wij zullen worden veranderd. 

53 Want dit vergankelijke  

 moet worden bekleed met onvergankelijkheid 

 en dit sterfelijke moet worden bekleed met onsterfelijkheid. 

54 Maar wanneer dit vergankelijke 

 bekleed zal zijn met onvergankelijkheid 

 en dit sterfelijke 

 bekleed zal zijn met onsterfelijkheid, 

 dan zal het woord geschieden 

 dat geschreven is: 
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55 ‘verzwolgen is de dood door de overwinning’; 

 dood, waar is je overwinning,  

 dood, waar is je angel? 

 

Zingen: Lied 765: 4, 5 en 6 

 

VERKONDIGING

 

Muzikaal Intermezzo:  

‘As steals the Morn’, duet uit “il penseroso ed il moderato” Georg Friedrich Händel 

1685-1759 (HWV55/3), tekst C.Jennens 1700-1773  

gearrangeerd voor blaasinstrumenten en orgel door Gerhart Drijver 

 

Zoals de morgenstond de nacht verjaagden schaduwen vervagen: 

de waarheid schone schijn verteert, verdrijft de rede mistigheid en zegeviert deugd 

en verstand. 

GAVEN EN GEBEDEN 

 

Mededelingen door de ouderling van dienst 
 

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net 
 

1e:   De Ark 

De Ark is een bekende organisatie in onze gemeente; maar voor wie deze organisatie 

niet goed kent, De Ark is een gemeenschap van mensen, die samen wonen, werken en 

het leven vieren. Mensen met een verstandelijke beperking doen volop mee. In de 

werkplaats wordt veel gedaan, zoals vilten, breien, tekenen, schilderen, Deze 

zelfgemaakte producten worden verkocht. De tuinderij ziet er zeer verzorgd uit, maar 

ook in de winter valt er een en ander te doen, zoals hout kloven, takken versnipperen, 

paden onderhouden. U kunt uw bijdrage overmaken op 

NL52TRIO0391098543 t.n.v. St. Arkgemeenschap o.v.v. collecte 30 april.                  

 

2e: Kerk 

Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te 

maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59 
 

 

Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide 

collectes of kies ‘Dorpskerk Bloemendaal’  uit de lijst. 
 

 

 

 

 

 

http://www.givtapp.net/
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Orgelspel 
 

 

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden,  
 

gevolgd door het zingen van: Lied 961 

____________________________________________________________________ 

 

Dankgebed, voorbeden en stil gebed 

steeds beaamd met lied 368f 

 

We bidden samen het Onze Vader 

 

Slotlied (staande): Lied 977 1,2,3 en 5 

 

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b  

 
Blazerskwartet: ‘A Chloris’ Reynaldo Hahn (1875-1947) 

gearrangeerd voor blaasinstrumenten door Gerhart Drijver 

 

Inzameling van de gaven bij de uitgang:  De Ark  / Kerk 

 

 

MEDEDELINGEN 
 

Agenda 

di   2 mei 14.30  Handwerken, KC 

wo 3 mei 12.00    Kerk open 

                14.00    Meelezen, KC 

do  4 mei 10.30   Koffieochtend, KC 

za   6 mei 12.00  Kerk open    
 

 

Zondag  30 april 2023 uitzending via www.radiobloemendaal.nl 

09:30 Opgang met muziek door Pieter Beerthuizen 

10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Jessa van der Vaart 
 

De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren 

Nieuw vanaf 30 april: 

Aangeraakt met Mirjam Wolthuis.   

Kind van God, mens in de wereld. 

Het is een aloude tegenstelling die steeds weer opduikt: christenen zijn wel IN de 

wereld maar niet VAN de wereld. Er zijn vele stromingen binnen het christendom 

die de wereld, het geld, het vleselijke en al dat andere wat kan verleiden tot 

zondigheid, taboe achten. De film ‘Women talking’ van Sarah Polley belicht een 

doorgeslagen versie daarvan. 
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En toch schuilt er iets zinnigs in Johannes’ oproep om ons hart niet te verliezen aan 

de wereld. Etty Hillesum schrijft over het ‘bewaren van je ziel’. Deze uitzending van 

Aangeraakt overweegt verschillende manieren van omgang met de wereld. Ik 

vermoed zomaar dat we uitkomen bij wat ons drijft en wie ons draagt. 
 

Dinsdag 2 mei 2023 Alle-Dag-Kerk  

12.00  Muziek 

12.25 Dionne Brusse / Organist: Everhard Zwart 
 

 

Vorige week zondag namen we afscheid van onze koster Marjan Wormbecher. 
 

Lieve, lieve gemeente, lieve mensen, 

langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor het onvergetelijke afscheid wat ik van 

jullie mocht ontvangen. Het is met geen pen te beschrijven hoe het mij, mijn man, 

kinderen en kleinkinderen en verdere familie heeft verrast en geraakt. Alle kaartjes, 

mailtjes, berichtjes en niet te vergeten alle cadeautjes en lieve woorden het was 

overweldigend!  

De liederen, prachtige Bridge over troubled water, mooie speeches en dat allemaal 

voor mij, wie zou daar niet stil van worden. 

Tenslotte nog een uitgebreide receptie met koffie en wat lekkers en niet te vergeten 

het glaasje met heerlijke hapjes.  

Veel te gek allemaal, maar zeer gewaardeerd! Bedankt voor alle vrijwilligers die 

hard aan het werk zijn geweest om alles op rolletjes te laten verlopen en dat zonder 

mijn hulp! Sprakeloos... 

Liefs van jullie dankbare koster, 

Marjan 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
                                           

                                            
 

Dienst zondag 7 mei 2023 in de Dorpskerk 

aanvang 10.00 uur  

Voorganger: ds. Jessa van der Vaart   
 

 

U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl 

of via uw internetradio 

 
 

 

 


