
 
 

 
 

Opgang, 9 april 
 
Teksten 
 
1. Georg Friedrich Handel uit de Messiah, Hallelujah 
Halleluja! 
Want de Heer, God Almachtig regeert!  
Halleluja!  
Het koninkrijk van deze wereld is het koninkrijk geworden van de Heer en Zijn Christus;  
en Hij zal heersen tot in eeuwigheid.  
Koning der koningen en Heer der heren!  
Hij zal heersen tot in eeuwigheid,  
Halleluja! 

 
2. Antonio Vivaldi Uit het Credo, RV 591 - Et resurrexit 
Hij is verrezen op de derde dag,  
volgens de Schriften.  
Hij is opgevaren ten hemel:  
zit aan de rechterhand van de Vader.  
Hij zal wederkomen in heerlijkheid 
om te oordelen levenden en doden. 
En aan zijn rijk komt geen  
einde. 
Ik geloof in de heilige Geest,  
die Heer is en het leven geeft;  
die voortkomt uit de Vader en de Zoon;  
die met de Vader en  

de Zoon 
tezamen wordt aanbeden en  
verheerlijkt; 
die gesproken heeft door de profeten. 
Ik geloof in de éne, heilige, katholieke 
en apostolische Kerk.  
Ik belijd één doopsel 
tot vergeving van de zonden. 
Ik verwacht de opstanding van de doden 
en het eeuwige leven. 
Amen. 

 
3. Johann Sebastian Bach (168-1750), uit de Ostercantate BWV249,  Kommt eilet und laufet 
Komt, loopt in ijltempo, gij vliegensvlugge voeten 
op weg naar de spelonk, die Jezus bedekt! 
Lach en scherts 
vergezel onze harten, 
want ons heil is opgewekt. 

 
4. Johann Sebastian Bach Ostercantate  Koor:  Preis und Dank 
Prijs en dank 
blijve, Heer, uw lofgezang! 
Hel en duivel zijn bedwongen, 
hun poorten zijn verwoest; 
Juicht, gij verloste tongen, 
dat men het in de hemel hoort! 
Opent, gij heem’len, de prachtige bogen, 
de leeuw van Juda komt zegevierend getogen! 

 
5. Liedboek der kerken 1973, Gezang 222, Jezus is ons licht en leven eerste couplet 
Jezus is ons licht en leven!  
Hij, die, aan het kruis geheven,  
met zijn bloed ons heeft gekocht,  
heeft nu vorstlijk overmocht.  
Hij kan niet gebonden wezen;  
als een held is Hij verrezen!  
Halleluja! Halleluja!  
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6. Greg Sewell / Eunsook Park - Christ is Risen 
Jesus Christ is risen today,  
Our triumphant holy day,  
Who did once upon the cross,  
Suffer to redeem our loss.  
Hymns of praise then let us sing,  
Unto Christ, our heavenly king,  
Who endured the cross and grave, 
Sinners to redeem and save.  
 
But the pains which he endured,  
Our salvation have procured;  
Now above the sky he's king,  
Where the angels ever sing.  
 
Jesus Christ is risen today 
Our triumphant holy day 
Who did once upon the cross 
Suffer to redeem our loss! 
Hymns of praise then let us sing,  

Unto Christ, our heavenly king,  
Who endured the cross and grave, 
Sinners to redeem and save.  
 
Love is redeeming, work is done 
Fought the fight The battle won 
Death in vain forbids Him rise 
Christ hath openend paradise 
 
Jesus Christ is risen today 
Our triumphant holy day 
Who did once upon the cross 
Suffer to redeem our loss! 
Hymns of praise then let us sing,  
Unto Christ, our heavenly king,  
Who endured the cross and grave, 
Sinners to redeem and save.  
Jesus Christ is risen today! 

 
7. John Rutter, Christ The Lord Is Risen Again  
Christ the Lord is ris'n today, Alleluia! 
Sons of men and angels say, Alleluia! 
Raise your joys and triumphs high, Alleluia! 
Sing, ye heav'ns, and earth, reply, Alleluia! 
 
Lives again our glorious King, Alleluia! 
Where, O death, is now thy sting? Alleluia! 
Dying once he all doth save, Alleluia! 
Where thy victory, O grave? Alleluia! 
 

Love's redeeming work is done, Alleluia! 
Fought the fight, the battle won, Alleluia! 
Death in vain forbids him rise, Alleluia! 
Christ hath opened paradise, Alleluia! 
 
Soar we now where Christ hath led, Alleluia! 
Foll'wing our exalted Head, Alleluia! 
Made like Him, like Him we rise, Alleluia! 
Ours the cross, the grave, the skies, Alleluia! 

 


