
 
 

 
 

Opgang, 21 mei 
 
Teksten 
 
1. Johann Sebastian Bach, uit Cantate BWV 37 voor Hemelvaartsdag, Wer da gläubet und getauft 
wird.   

1a, Openingskoor    
Wer da gläubet und getauft wird, der wird selig werden. 
 

 2a, deel 3, Duet sopraan en alt, Herr Gott Vater, mein starker Held  
Herr Gott Vater, mein starker Held! 
Du hast mich ewig vor der Welt 
In deinem Sohn geliebet. 
Dein Sohn hat mich ihm selbst vertraut, 
Er ist mein Schatz, ich bin sein Braut, 
Sehr hoch in ihm erfreuet. 
Eia! Eia! 
Himmlisch Leben wird er geben mir dort oben; 
Ewig soll mein Herz ihn loben. 
 

 3a, deel 6, Koraal, Den Glauben mir verleihe 
Den Glauben mir verleihe 
An dein' Sohn Jesum Christ, 
Mein Sünd mir auch verzeihe 
Allhier zu dieser Frist. 
Du wirst mir nicht versagen, 
Was du verheißen hast, 
Dass er mein Sünd tu tragen 
Und lös mich von der Last. 

 
2. Georg Friedrich Handel, Uit Anthem 10:The Lord is my light, naar Psalm 27  
        
2a. Sinfonia, instrumentaal 
 
2b.Tenor The Lord is my light and my salvation 

 The Lord is my light and my salvation,  
 whom then shall I fear?  
The Lord is the strength of my life,  
of whom then shall I be afraid?  

 
2c. Koor, Though an host of men were laid against me 

 Though a host of men were laid against me,  
 yet shall my heart not be afraid:  
 though there rose up war against me, 
yet will I put my trust in him.  

 
2d. Tenor, One thing have I desired of the Lord 

 One thing have I desired from the Lord,  
 which I will require: that I may dwell in the house of the Lord all 
 the days of my life to behold the fair beauty of the Lord 
 and to visit his temple.  

 
2e. Koor I will offer in his dwelling an oblation 

 I will offer in his dwellings an oblation with great 
 gladness: I will sing and speak praises unto the Lord.  
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3. Jacques Berthier, Veni lumen cordium (Taizé) 

Vertaling 
Koor 
O, kom Schepper Geest 
O, kom en wees een licht in ons hart 
 
Solisten 
Hoeveel zijn uw werken Heer 
De aarde is gevuld met jouw volheid 
Heel de schepping hoopt op U, Heer 
Allemaal met wijsheid, je creëert het 
Je stuurt je adem, ze worden gemaakt 
U vernieuwt het aangezicht van de aarde 
Voor altijd, de glorie van de Heer 
Moge de Heer zich verheugen in zijn werken 
Ik wil voor de Heer zingen zolang ik leef 
Ik wil spelen voor mijn God zolang ik leef 
Zend Heer uw geest 
Moge hij het aangezicht van de aarde vernieuwen 

 
4. Huub Oosterhuis en Antoine Oomen, Lied van Stem en Stad. Gezongen door de cantorijen van 
de Dorpskerk in 2018. Een lied, speciaal geschreven voor ‘Stem in de Stad’ Haarlem bij het eerste 
lustrum. 
 

Een stad zal uit de hemel dalen,  
tuin in bloei aan lichtend water,  
vrouw in bruidstooi van Godswege  
en een stem roept:  Ik maak alle dingen nieuw! 
Zo staat geschreven.  
Wij, onder wolkkolommen diep in stegen, 
mensen van de straat vandaag nog hier  
en morgen waar gebleven? 
Zal ooit aan ons geschieden wat geschreven staat?  

 
 


