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Opgang, 18 juni
Teksten

2. Heinrich Schiitz - Psalmen Davids, Op. 2 - No. 15, Jauchzet dem Herren, alle Welt, SWV 36 'Psalm
100’

Jauchzet dem Herren alle Welt

Dienet dem Herren mit Freuden

Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken.
Erkennet dass der Herre Gott ist:

Er hat ins gemacht und nicht wir selbst

Zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide.
Gehet zu seimen Toren ein mit Danken.

Zu seinem Vorhofen mit Loben.

Danket ihm, lobet seinen Namen

Denn der Herr ist Freundlich

Und seine Gnade wahret ewig

Und Seine Wahrheit fur und fir.

Doxologie:

Ehre sei dem Vater und dem Sohn

Und auch dem heiligen Geiste.

Wie es war im Anfang jetzt und immerdar
Und von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Amen

3. Peter Anglea 'Jubilate Deo', psalm 100
Juich de HEER toe, heel de aarde,

dien de HEER met vreugde,

kom tot hem met jubelzang.

de HEER is goed, zijn liefde duurt eeuwig,

zijn trouw van geslacht op geslacht.

(Psalm 100:1, 5).

4. Mozart Benedictus sit Deus in C major KV 117 - 3. Jubilate

Jubilate Deo, omnis terra; Juich de HEER toe, heel de aarde,
servite Domino in laetitia. dien de HEER met vreugde,

Laudate nomen ejus, prijs zijn naam want de HEER is goed!
guoniam suavis est Dominus Allelujah Halleluja

5. J.S. Bach, Mass in B Minor, BWV 232 : 27. Dona nobis pacem
Geef ons vrede

6. Oosterhuis en Oomen, De Tafel der armen

Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen, onder de hete zon op de akker,

heeft Hij bestemd voor de tafel der armen.

Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen, dat wij elkaar verblijden en doen leven,

brood van genade worden, wijn van eeuwig leven.

Maar die niets hebben: wie zal hen hieraan deel geven?

En is die weelde zwelgen en van niets weten, wie zal HEN naar gerechtigheid doen verlangen
Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen?

Hij die alles zal zijn in allen

heeft ons bestemd om, aarde, jouw aanschijn te vernieuwen.
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7. Karl Jenkins The Peacemakers - VI. Healing Light A Celtic Prayer
Deep peace of the running wave to you,

Deep peace of the flowing air to you,

Deep peace of the quiet earth to you,

Deep peace of the shining stars to you,

Deep peace of the gentle night to you,

Moon and stars pour their healing light on you,

Deep peace of Christ, the light of the world, to you,

Deep peace of Christ to you.

Amen.

Diepe vrede van de stromende golf voor jou

Diepe vrede van de stromende lucht voor jou

Diepe vrede van de stille aarde voor jou

Diepe vrede van de stralende sterren voor u

Diepe vrede van de zachte nacht voor u

Maan en sterren schenken hun genezende licht op u
Diepe vrede van Christus, het licht van de wereld voor jou
Diepe vrede van Christus voor jou.

Diepe vrede van Christus, het licht van de wereld voor jou
Amen

8. Jenkins : The Peacemakers - VII. A Meditation: Peace Is

Peace is the fragile meeting of two souls in harmony.

Peace is an embrace that protects and heals.

Peace is a reconciling of opposites.

Peace is rooted in love, it lies in the heart waiting to be nourished,

Blossom and flourish until it embraces the world.

May we know the harmony of peace.

May we sing the harmony of peace until in the last of days we rest in peace

Vrede is de fragiele ontmoeting van twee zielen in harmonie.
Vrede is een omhelzing die beschermt en geneest.

Vrede is een verzoening van tegenstellingen.

Vrede is geworteld in liefde,

het ligt in het hart te wachten om gevoed te worden,

Bloei en bloei totdat het de wereld omarmt.

Mogen we de harmonie van vrede kennen.

Mogen we de harmonie van vrede zingen

totdat we in de laatste dagen in vrede rusten

9. Agnus Dei (uit ‘The armed man’)
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm u over ons, geef ons vrede.



