ORDE VAN DIENST
voor de viering op

Zondag 23 juli 2023
in de Dorpskerk

aanvang: 10.00 uur

~ 5¢ Zondag van de zomer ~

Voorganger : ds. Jaap van de Meent uit Utrecht
Ouderling van dienst : Liesbeth Spigt

Diaken : Kees van Krimpen

Orgel : Agnes van Bekkum

Koster : Ewout Lensvelt

VOORBEREIDING
Orgelspel: Sonate in G majeur, Hob.XV1/8, Joseph Haydn (1732-1809)

Woorden van welkom- door de ouderling van dienst

Bemoediging

Voorganger :Onze hulp is de naam van de Heer

Allen :die hemel en aarde gemaakt heeft

Voorganger :die trouw houdt tot in eeuwigheid

Allen :en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer

Allen :Amen.

Intredelied: Lied 283: 1 t/m 5
Gebed om ontferming
Loflied: Lied 33: 1en 8

Gebed van de zondag



DE SCHRIFT

Eerste lezing: 1 Koningen 3: 16-28
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Kort daarna vroegen twee hoeren bij de koning gehoor.

De eerste vrouw vertelde:
‘Staat u mij toe, heer, deze vrouw en ik wonen in hetzelfde huis.
In dat huis heb ik in haar bijzijn een kind ter wereld gebracht.
Drie dagen later kreeg ook zij een kind. Wij waren daar samen;
er was niemand anders in huis, alleen wij tweeén.
Maar haar kind is ’s nachts doodgegaan, want zij was erop gaan
liggen.
Toen is ze midden in de nacht opgestaan en heeft ze
mijn kind bij me weggenomen, terwijl ik sliep. Ze nam mijn kind
in haar armen en legde mij haar dode kind in de armen.
Toen ik de volgende ochtend mijn kind wilde voeden,
merkte ik dat het dood was. Maar toen ik het nog eens goed
bekeek, zag ik dat het niet het kind was dat ik gebaard had.’
‘Dat is niet waar!’

zei de andere vrouw.
‘Het levende kind is van mij en het dode van jou.’
‘Niet waar!’

zei de eerste.
‘Het dode is van jou en het levende van mij.’

Z0 bepleitten ze ieder hun zaak bij de koning.

De koning nam het woord en zei:
‘De een zegt: “Mijn kind leeft en het jouwe is dood,”
en de ander zegt: “Nee! Het dode kind is van jou en het
levende van mij.’

En hij beval:
‘Breng mij een zwaard.’

Er werd hem een zwaard gebracht,

en toen zei hij:
‘Hak het levende kind in tweeén en geef hun ieder de
helft.”

De echte moeder van het levende kind kon de gedachte dat

haar kind iets zou overkomen niet verdragen en riep uit:
‘Nee, heer, ik smeek u, geef het kind aan haar,
maar dood het alstublieft niet!’

De ander zei:
‘Als ik het niet krijg, krijg jij het ook niet.
Hak het maar doormidden!’
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Maar de koning deed de volgende uitspraak:
‘Het zal niet gedood worden. Geef het levende kind aan
haar, want zij is de moeder.’
Toen de Israélieten hoorden welk vonnis de koning had geveld,
kregen ze groot ontzag voor hem, want ze begrepen dat hij het

recht handhaafde met goddelijke wijsheid.

Zingen: Lied: 849: 1t/m 3

Tweede lezing: Mattheis 13: 24-30 en 36-43
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Hij hield hun een andere gelijkenis voor:
‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed
zaad op zijn akker uitzaaide.
Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het
graan zaaien en vertrok weer.
Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen,
kwam ook het onkruid tevoorschijn.
De knechten kwamen de heer des huizes vragen: “Heer, hebt u
soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat
onkruid dan vandaan?”
Hij antwoordde: “Dat is het werk van een vijand.” De knechten
zeiden tegen hem: “Wilt u dat wij er het onkruid tussenuit
wieden?”
Hij antwoordde: “Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook
het graan lostrekken.
Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer
het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: ‘Wied eerst het onkruid,
bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan
bijeen in mijn schuur.”

Daarop stuurde hij de mensen weg en ging naar huis. Zijn leerlingen
kwamen bij hem en vroegen:

‘Wilt u ons de gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen?’
Hij antwoordde hun:

‘Hij die het goede zaad zaait is de Mensenzoon,

de akker is de wereld, het goede zaad dat zijn de kinderen van het

koninkrijk; het onkruid dat zijn de kinderen van het kwaad,

de vijand die het zaait is de duivel, de oogst staat voor de

voltooiing van deze wereld en de maaiers zijn de engelen.



40 Zoals het onkruid bijeengebonden wordt en in het vuur verbrand,
zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld:

41 de Mensenzoon zal zijn engelen eropuit sturen, en ze zullen uit zijn
koninkrijk allen die anderen ten val hebben gebracht en de wetten
hebben verkracht bijeenbrengen

42 en hen in de vuuroven werpen; daar zullen ze jammeren en
knarsetanden.
43 Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun Vader

stralen als de zon. Laat wie oren heeft goed luisteren!
Zingen: Lied 339-d
VERKONDIGING

Vleugelspel: Adagio in g mineur, Hob.XV1, Joseph Haydn (1732-1809)
GAVEN EN GEBEDEN
Mededelingen door de ouderling van dienst

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net

18: Stichting Chris en Voorkom!
Chris en Voorkom! geeft voorlichting aan kinderen en tieners over het gebruik van
roesmiddelen. Dat gebeurt voornamelijk op scholen tijdens preventielessen over de
thema’s alcohol, drugs, roken en internet.

Chris en Voorkom! helpt leerlingen om zelf gezonde keuzes te maken. U steunt de
stichting door een gift over te maken op NL33 INGB 0000 0031 12 t.n.v. Stichting
Chris en Voorkom!

2¢: Kerk

Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te
maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59

Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide
collectes of kies ‘Dorpskerk Bloemendaal’ uit de lijst.

Orgelspel

Als er een gedachtenis is zal deze hier door de ouderling uitgesproken worden,
gevolgd door het zingen van: Lied 961



http://www.givtapp.net/

Dankgebed, voorbeden en stil gebed
steeds beaamd met lied 368h

We bidden samen het Onze Vader
Slotlied (staande): Lied 978: 1, 2, en 4

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b

Orgelspel: Allegro molto in G majeur Hob.XV1, Joseph Haydn (1732-1809)
Inzameling van de gaven bij de uitgang: Stichting Chris en Voorkom!/ Kerk

**k*



MEDEDELINGEN

Agenda
do 27 juli 10.30 Koffieochtend, KC

12.30 Lunch, KC
Zomeractiviteiten
Gemeenteleden die elkaar in deze vakantietijd ook buiten de kerkdiensten om eens
willen spreken/zien, zijn van harte welkom op 27 juli om 12.30 uur voor een lunch
of op 22 augustus om 15.00 uur voor een High Tea. Beide activiteiten worden gehouden
in het Kerkelijk Centrum. Wilt u zich voor zondag 24 juli a.s. opgeven bij het Kerkelijk
Bureau, tel. 023 — 524 1913. Zowel voor de lunch als voor de high tea vragen we een
bijdrage van € 7,50 per persoon. We gaan ervan uit dat u zelf voor vervoer zorgt, maar
mocht dit een probleem opleveren, geeft u dit dan even door.
De koffie-ochtenden op donderdag gaan in ieder geval gewoon door — vakantie of
niet....We hopen op gezellige middagen!
Hartelijke groet, Hetty Lub en Liesbeth Spigt, namens de werkgroep Pastoraat.

Zondag 23 juli 2023 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum
10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Jaap van de Meent

De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren
Online vanaf 23 juli 2023 Dichtwerk met Leny Deurloo

In juli wijdt Leny Deurloo haar programma aan gedichten van journalist en
redacteur Han Hoekstra (1906- 1968). Hij schreef veel voor kinderen; voerde als
eerste ‘stoute’ kinderen op en zette hoogwaardigheidsbekleders in hun hemd.

Fiep Westendorp illustreerde zijn boekjes. Daarmee was Han Hoekstra een
voorloper van Annie M.G. Schmidt.

Dinsdag 25 juli 2023 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Majoor Irene Jouvenaar / Organist: Everhard Zwart

Dienst zondag 30 juli 2023 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Jessa van der Vaart

U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio




