S
)

e

ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 6 augustus 2023

a — (? in de Dorpskerk
J/Q/bj})‘;: s aanvang: 10.00 uur
e ~ 7°Zondag van de zomer  ~
Voorganger : drs. Greetje van der Harst- de Leeuwe uit Haarlem
Ouderling van dienst : Carolien Oosterhof
Diaken : Klaas van Giffen
Orgel : Agnes van Bekkum
Koster : Ewout Lensvelt

VOORBEREIDING

Orgelspel: Elevazione , Anonimo (partituur gevonden in de Kathedraal van Pistoia,
XVIII eeuws)

Woorden van welkom- door de ouderling van dienst

Bemoediging

Voorganger :Onze hulp is de naam van de Heer

Allen :die hemel en aarde gemaakt heeft

Voorganger :die trouw houdt tot in eeuwigheid

Allen :en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer

Allen :Amen.

Intredelied: Lied 978:1,2en 3

Gebed om ontferming

Loflied: Lied 67a:1,2en 4

Gedicht: De disgenoten - Ida Gerhardt

Gebed van de zondag



DE SCHRIFT

Eerste lezing: Psalm 78, 13-25 (NBV)
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Hij spleet de zee en voerde hen erdoor,
als een dam hield hij het water tegen.
Hij leidde hen met een wolk overdag,
in de nacht met een lichtend vuur.
Hij spleet de rotsen in de woestijn
en leste hun dorst met een watervloed,
uit de steen ontsprongen beken,
het water stroomde als rivieren.
Maar zij bleven tegen hem zondigen,
de Allerhoogste tergen in de woestenij.
Met opzet daagden zij God uit
en riepen om eten zo veel als ze wilden.
Zij beledigden God
en zeiden:
‘Zou God in staat zijn
een tafel te dekken in de woestijn?
Toen hij op de rots sloeg,
vloeide er water,
stroomden er beken —
maar zou hij zijn volk ook
brood en vlees kunnen geven?’
Toen de HEER dat hoorde, ontstak hij in woede,
een vuur laaide op tegen Jakob,
tegen Israél ontbrandde zijn toorn.
Want zij hadden God niet geloofd,
niet vertrouwd op zijn hulp.
Hij gaf een bevel aan de hoge wolken
en de deuren van de hemel gingen open,
manna om te eten regende op hen neer.
Hij schonk hun het koren van de hemel,
zij aten het brood van de engelen,
hij stuurde voedsel dat hen verzadigde.

Zingen: Lied 655:1,2,3,4 en 5



Tweede lezing: Matthels 14: 13-21 (NBV)
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Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats
waar hij alleen kon zijn. Maar de mensen kwamen het te weten, en vanuit
de steden volgden ze hem over land.

Toen hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde hij medelijden

met hen en hij genas hun zieken.

Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden:
‘Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg,
laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te kopen.’

Maar Jezus zei:

Ze hoeven niet weg, geven jullie hun maar te eten.’

Ze antwoordden hem:

‘We hebben hier niets, alleen vijf broden en twee vissen.’

Hij zei:

‘Breng ze mij.’

En nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten,

nam hij de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel,

sprak het zegengebed uit en brak de broden; hij gaf ze aan de leerlingen, en
de leerlingen gaven ze door aan de mensen. 20ledereen at en werd
verzadigd, en toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden
ze twaalf manden vol.

Er hadden ongeveer vijfduizend man gegeten, vrouwen en kinderen niet

meegeteld.

Zingen: Lied 836: 2,3 en 4

VERKONDIGING

Zingen: Lied 387:1,2,3,4en 5



GAVEN EN GEBEDEN
Mededelingen door de ouderling van dienst

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net

1¢: Diaconie

Deze collecte zal bestemd zijn voor algemene diaconale doeleinden. U kunt uw bijdrage
overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie: NL75 ABNA 0576 1736 81 0.v.v.
'Collecte 6 augustus'.

2¢: Kerk

Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te
maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59

Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide
collectes of kies ‘Dorpskerk Bloemendaal’ uit de lijst.

Orgelspel: Sonata in d, Baldassare Galuppi (2706 - 1785)

Als er een gedachtenis is zal deze hier door de ouderling uitgesproken worden,
gevolgd door het zingen van: Lied 961

Dankgebed, voorbeden en stil gebed
steeds beaamd met lied 368h

We bidden samen het Onze Vader

Slotlied (staande): Lied 747:1,4en7

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b

Orgelspel: Canzon detta ‘'La Spiritata’, Giovanni Gabrieli (¢ 1555- 1612)

Inzameling van de gaven bij de uitgang: Diaconie / Kerk

**k*


http://www.givtapp.net/

MEDEDELINGEN

Agenda
wo 9-08 14.30 uur Filmmiddag, KC
do 10-08 10.30 uur Koffieochtend, KC

ZOMERACTIVITEITEN

Op woensdag 9 augustus is er een filmmiddag:

9 augustus Filmmiddag (opgeven bij het Kerkelijk Bureau)

De film ‘Young at Heart’ - Rock 'n Roll will never die’ - is het waargebeurde verhaal over
de laatste repetitie van Het Young at Heart-koor. De gemiddelde leeftijd van dit koor is 81
jaar, maar dit houdt hen niet tegen los te gaan op muziek van o.a. James Brown en de
Pointer Sisters. De repetities lopen niet van een leien dakje door gezondheidsproblemen en
ook is het geheugen van sommige leden niet meer helemaal up-to-date. Het gaat goed,
ondanks allerlei hartverscheurende gebeurtenissen.

In verband met de leesbaarheid van de ondertiteling, houden we het maximum aantal
personen op 25. U komt op deze manier niet te ver van het scherm te zitten.

Aan deze middag zijn geen kosten verbonden.

U bent van harte welkom op dinsdag 22 augustus om 15.00 uur voor een High Tea.
De activiteit wordt gehouden in het Kerkelijk Centrum. Wilt u zich vo6r zondag 14
augustus a.s. opgeven bij het kerkelijk bureau, tel. 023 — 5241913.

We vragen voor de high tea een bijdrage van € 7,50 per persoon.

Nieuwe seizoen

We zijn midden in de zomer, maar willen graag al vooruitkijken naar september:
Zondag 10 september 10.00 uur

In deze dienst bevestigen we nieuwe en nemen we afscheid van bestaande ambtsdragers.
Zondag 17 september om 10.00 uur: Vriendendienst

We starten met een paar korte workshops zoals zingen met de dirigente/cantorij
en/of rondleiding door het kerkgebouw. De kerkdienst begint rond 10.45 uur en
duurt max 50 minuten. Na de dienst is er tijd om elkaar te ontmoeten met een hapje
en drankje. De dienst is voor onze dorpskerkgemeente, persoonlijke vrienden van
gemeenteleden en partnerorganisaties uit de buurt.

Nodig alvast uw vrienden, mensen die niet gewend zijn om naar de kerk te gaan, uit
om mee te komen. Er liggen flyers bij de uitgang.

Zondag 24 september om 14.00 uur is de bevestigingsdienst van ds. Tjitske de
Vries- Meijer. Na de dienst is er een high tea. Zondag 24 september zal er geen
kerkdienst om 10.00 uur zijn.

Zondag 6 augustus 2023 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Pieter Beerthuizen
10.00  Kerkdienst vanuit de Dorpskerk met drs. Greetje van der Harst- de Leeuwe




De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren
Online vanaf 6 augustus: Uit Daans Platenkoffer

Daan koos voor de appel als thema. Een appeltje voor de dorst, maar dan uitsluitend
voor de muzikale dorst. En er zijn veel liedjes over de appel en over de boom
waaraan deze vrucht groeit en rijpt. Natuurlijk ontbreken de oranje appeltjes niet.
Max van Praag zingt er over. Verder hoort u uit deze eeuw 0.a. de Britse rockgroep
Beachy Eye en uit Schotland de zangeres Nina Nesbitt. New York wordt ook wel
eens The Big Apple genoemd en ook daarover komt er uit de koffer een opname.
En tenslotte: als de appelbloesemtijd is aangebroken trouwen we met elkaar.

Dinsdag 8 augustus 2023 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 ds. Dirk van Duijvenbode / Organist: Everhard Zwart

Dienst zondag 13 augustus 2023 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur Voorganger: ds. Jos Aarnoudse uit Ede

U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio




