ORDE VAN DIENST
voor de viering op

Zondag 27 augustus 2023
in de Dorpskerk

aanvang: 10.00 uur

~ 10°¢ Zondag van de zomer ~

Voorganger : ds. Jessa van der Vaart
Ouderling van dienst : Carolien Oosterhof
Diaken : Kees van Krimpen
Orgel : Dirk Out

Koster : Adriana Verkuyl

VOORBEREIDING
Orgelspel: Fantasie in ¢, BWV 537 van Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Woorden van welkom- door de ouderling van dienst

Bemoediging

Voorganger :0Onze hulp is de naam van de Heer

Allen :die hemel en aarde gemaakt heeft

Voorganger :die trouw houdt tot in eeuwigheid

Allen :en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer

Allen :Amen.

Intredelied: Lied 215:1,3,4en5
Gebed om ontferming
Loflied: Lied 305

Gebed van de zondag



DE SCHRIFT

Eerste lezing: Jesaja 51, 1-7 (uit NBV)
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Luister naar mij,

jullie die gerechtigheid najagen,

jullie die de HEER zoeken.

Kijk naar de rots waaruit je gehouwen bent,
naar de diepe groeve waar je gedolven bent.
Kijk naar Abraham, jullie vader,

naar Sara, die jullie heeft gebaard;

toen ik hem riep was hij alleen,

maar ik heb hem gezegend en talrijk gemaakt.
De HEER troost Sion,

hij biedt troost aan haar ruines.

Hij maakt haar woestenij aan Eden gelijk,
haar wildernis wordt als de tuin van de HEER.
Het zal een oord zijn van vreugde en gejuich,
waar muziek en lofzang klinken.

Mijn volk, luister aandachtig naar mij,

mijn natie, leen mij je oor.

De wet vindt zijn oorsprong in mij,

en mijn recht zal een licht zijn voor alle volken.
In een oogwenk breng ik de zege nabij,

de hulp die ik bied is al onderweg;

ik zal krachtig rechtspreken over de volken.
De eilanden hebben hun hoop op mij gevestigd,
ze zien uit naar mijn krachtig optreden.

Kijk omhoog naar de hemel,

kijk naar de aarde beneden:

al vervliegt de hemel als rook,

al valt de aarde uiteen als een oud gewaad

en sterven haar bewoners als muggen,

de redding die ik breng, zal voor altijd blijven
en mijn recht zal geen einde hebben.

Luister naar mij,

jullie die mijn gerechtigheid kennen,

volk dat mijn wet in het hart draagt.

Wees niet bang voor de hoon van mensen,
stoor je niet aan hun spot.

Zingen: Lied 803: 1,2 en 3



Tweede lezing: Mattheus 16: 13- 27

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam,
vroeg hij zijn leerlingen en zei:
Wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is?
Zij zeiden:
Sommigen: Johannes de Doper;
anderen: Elia;
weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
Hij zei tot hen:
Maar jullie, wie zeggen jullie dat ik ben?
Simon Petrus antwoordde en zei:
Jij bent de Christus, de zoon van de levende God!
Jezus antwoordde en zei:
Gelukkig ben je, Simon Barjona,
want vlees en bloed hebben je dat niet geopenbaard,
maar mijn Vader in de hemel.
Ik zeg jou: jij bent Petrus
en op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen
en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.
Jou zal ik geven de sleutels van het koningschap van de hemel:
wat je bindt op de aarde zal gebonden zijn in de hemel;
wat je losmaakt op de aarde
zal losgemaakt zijn in de hemel.
Toen gebood hij de leerlingen niemand te zeggen
dat hij de gezalfde was.
Vanaf toen begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken
dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou lijden
van de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden;
gedood worden en op de derde dag opgewekt worden.
Petrus nam hem terzijde en begon hem te bestraffen, zeggend:
God verhoede dat, Heer,
dat zal u zeker niet gebeuren!
Maar hij keerde zich om en zei tot Petrus:
Ga weg, achter mij, Satan,
je bent mij een struikelblok
want je bent niet bedacht
op de dingen van God,
maar op die van mensen.
Toen zei Jezus tot zijn leerlingen:
Als iemand achter mij aan wil komen,
laat hem dan zichzelf verloochenen,
zijn kruis opnemen
en mij volgen.



25 Want eenieder die zijn ziel wil redden
zal haar verliezen,
maar wie zijn ziel verliest omwille van mij
zal haar vinden.
26 Wat heeft een mens eraan,
als hij de hele wereld won,
maar schade leed aan zijn ziel?
Of wat zou een mens geven in ruil voor zijn ziel?
27 Want de mensenzoon zal komen
in de heerlijkheid van zijn vader,
met zijn engelen
en dan zal hij een ieder geven
naar zijn daden.

Zingen: Lied 843

VERKONDIGING
Zingen: Lied 845

GAVEN EN GEBEDEN
Mededelingen door de ouderling van dienst
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net

18: St Urgente noden Haarlem
Waar andere loketten gesloten blijven verleent dit fonds hulp bij acute financiéle nood.
Ondanks alle goede voorzieningen van onze welvaartsmaatschappij raken mensen soms
in een uitzichtloze financiéle situatie. Het Fonds Urgente Noden in Haarlem en
Omgeving zet zich in voor inwoners van Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Velsen en
Zandvoort, die tussen wal en schip dreigen te raken. Uw bijdrage is welkom op
NL23RABO 0155 0128 19.

2°: Kerk

Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te
maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59

Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide
collectes of kies ‘Dorpskerk Bloemendaal’ uit de lijst.

Orgelspel

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden,
gevolgd door het zingen van: Lied 961

Dankgebed, voorbeden en stil gebed
steeds beaamd met lied 368h


http://www.givtapp.net/

We bidden samen het Onze Vader
Slotlied: Lied 841
Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b

Orgelspel: Fuga in ¢, BWV 537 van Johann Sebastian Bach (1685-1750)

* kK
MEDEDELINGEN

Agenda

do 31-08 10.30 Koffieochtend, KC

Bijzondere diensten in september

Zondag 10 september 10.00 uur: Bevestiging en afscheid ambtsdragers

Zondag 17 september 10.00 uur: Vriendendienst met workshops,

kerkdienst (10.45 uur) en een drankje en hapje na afloop

Zondag 24 september 14.00 uur: Bevestiging ds. Tjitske de Vries- Meijer,
geen dienst om 10.00 uur, high tea na afloop

Zondag 27augustus 2023 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Pieter Beerthuizen
10.00  Kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Jessa van der Vaart

De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren
Online vanaf vandaag: Orgelpunt met Bert Wisgerhof

Het is dit jaar 150 jaar geleden dat Max Reger werd geboren. In zijn korte leven —
hij werd slechts 43 jaar — componeerde hij een enorm oeuvre voor allerlei
bezettingen, maar met name ook voor het orgel. Presentator Bert Wisgerhof laat in
deze uitzending historische opnamen van Regers orgelwerken horen. We horen de
componist zelf eigen werk vertolken. Opnamen van de organisten Simon C. Jansen,
Piet van Egmond en Charles de Wolff illustreren hoe verschillend Regers muziek in
de loop van de tijd is vertolkt. De aandacht richten we daarbij vooral op de kleinere
composities.

Dinsdag 29 augustus 2023 Alle-Dag-Kerk

12.00 Muziek

12.25 ds. Klaas de Vries / Organist: Rob van Dijk

Dienst zondag 3 september 2023 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Jacobine Geel

U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio



http://www.radiobloemendaal.nl/

