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Thema: “Grenzeloze eenheid” 

 

Voorganger: 
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Organist: 

Martin Mans (Woerden) 
 



Samenzang voor de dienst vanaf 12.25 uur 
 

NLB 968: 1, 2 en 5 

 

De ware kerk des Heren, in Hem alleen gegrond, 

geschapen Hem ter ere, de bruid van zijn verbond, 

dankt aan zijn dood het leven. Hij is haar bruidegom. 

Want God, zo staat geschreven, zag naar zijn dienstmaagd om. 

 

Door God bijeen vergaderd, één volk dat Hem behoort, 

als kinderen van één Vader; één doop, één Geest, één woord. 

Zo offert allerwege de kerk U lof en prijs. 

Eén naam is aller zegen, één brood is aller spijs. 

 

Met God zijn wij verbonden, met Vader, Zoon en Geest, 

met alwie overwonnen, alwie zijn trouw geweest. 

Bewijs ons uw genade, dan zingen wij bevrijd 

de glorie van uw daden, in tijd en eeuwigheid. 
 

ELB 289 

 

Ik geloof in God de Vader die een bron van vreugde is, 

louter goedheid en genade, licht in onze duisternis. 

Hij, de Koning van de kosmos, - het gesternte zingt zijn eer - 

heeft uit liefde mij geschapen en tot liefde keer ik weer. 

 

Ik geloof in Jezus Christus die voor ons ter wereld kwam. 

Zoon van God en Zoon des Mensen goede Herder, Offerlam. 

Door te lijden en te sterven - groot is het geheimenis - 

schenkt Hij mij het eeuwig leven, dat uit God en tot God is. 

 

 



Ik geloof dat mijn Verlosser door de dood is heengegaan 

en op Pasen - God zi,i glorie - uit het graf is opgestaan. 

Door het brood -dit is mijn lichaam- door de wijn -dit is mijn bloed- 

geeft de Vredevorst mij vrede, maakt Hij alle dingen goed. 

 

NLB 705: 1, 2 en 4 

 

Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, 

eer de heilige Geest, de Trooster, de Drie-enige in zijn troon. 

Halleluja, halleluja, de Drie-enige in zijn troon! 

 

Ere zij aan Hem, wiens liefde ons van alle smet bevrijdt, 

eer zij Hem die ons gekroond heeft, koningen in heerlijkheid. 

Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd. 

 

Halleluja, lof, aanbidding brengen engelen U ter eer, 

heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer. 

Halleluja, halleluja, lof zij U der heren Heer! 

 

ELB 203  

 

Genade, zo oneindig groot, dat ik, die 't niet verdien 

het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan 'k zien. 

 

Genade, die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad. 

Maar ook, als ik mij tot Hem keer, dat God mij nooit verlaat. 

 

Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis. 

Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis. 

 

Als ik daar in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon, 

dan prijs ik Hem in eeuwigheid dat ik genade vond. 



Aanvang dienst 12.40 uur 

 
 

Woorden van begroeting 
 

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

Allen:   die hemel en aarde gemaakt heeft 

Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 

Allen: en niet laat varen het werk van Zijn handen 

 

Zingen: Psalm 67 

 

God zij ons gunstig en genadig. 

Hij schenke ons ’t gezegend licht 

dat overvloedig en gestadig 

straalt van zijn heilig aangezicht: 

opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde 

en tot U zich wend’, 

zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen 

van uw heil erkent. 

 

De volken zullen U belijden, 

o God, U loven al tezaam! 

De landen zullen zich verblijden 

en juichen over uwe naam. 

Volken zult Gij rechten, / hun geding beslechten 

in gerechtigheid, 

volken op deze aarde, / die uw arm vergaarde, 

die Gij veilig leidt. 

 

De aarde heeft de vrucht gegeven, 

die door de hemel werd verwekt, 



en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 

waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 

God is ons genegen, / onze God geeft zegen, 

Hij die alles geeft, 

Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen 

wat op aarde leeft. 

 

Overdenking: “Grenzeloze eenheid” 

n.a.v. 1 Corinthe 10: 16 en 17 

 

Korte instrumentale improvisatie 

 

Gebed en/of gezamenlijk bidden “Onze Vader” 
 

Onze Vader in de hemel,  

laat uw naam geheiligd worden,  

laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden  

op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  

Vergeef ons onze schulden,  

zoals ook wij hebben vergeven  

wie ons iets schuldig was.  

En breng ons niet in beproeving,  

maar red ons uit de greep van het kwaad.  

Want aan u behoort het koningschap,  

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. 

Amen. 

 

Collecte  

 

 



Zingen: Lied 457 (LvdK) 

 

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 

vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. 

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 

Drievuldig God, die één in wezen zijt. 

 

Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden, 

werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer. 

Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden 

al uwe englen, onvolprezen Heer. 

 

Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 

geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 

Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, 

één en al vuur en liefde en majesteit. 

 

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 

hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 

Drievuldig God, die één in wezen zijt. 

 

Zegen en uitleidend orgelspel 

 

 

 

 

Na afloop van de dienst is er koffie en thee en kunnen 

wij elkaar ontmoeten. 

Er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek 

of een luisterend oor. 

 


