
Komende Middagpauzediensten

30 augustus
Voorganger : ds. Wim Vermeulen
(PKN Jacobikerk, Utrecht)
Organist : Everhard Zwart

6 september
Voorganger : ds. Hans van Ark
(PKN Herv. gemeente Vorchten)
Organist : Wilbert Magré

13 september
Voorganger : dhr. Jurjen ten Brinke
(Amsterdam, presentator EO)
Organist/pianist : Rob van Dijk

20 september
Voorganger: ds. Koos Staat
(PKN Andijk)
Organist : Everhard Zwart

27 september
Voorganger: ds. Elis de Waard
(PKN Pauluskerk, Amstelveen)
Organist : Wilbert Magré

MIDDAGPAUZEDIENST

woensdag 23 augustus 2023

van 12:40 tot 13:00 uur
Engelse Hervormde Kerk
Begijnhof - Amsterdam

Thema: “Wat lees ik in jouw ogen?”

Voorganger:
ds. Klaas de Vries  (Amsterdam)

Organist/pianist:
Rob van Dijk  (Hoofddorp)

8



Samenzan  g voor de dienst vanaf       12:25 uur  

Psalm 103 : 1-3
Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt,
dat uw bestaan, met glorie begenadigd,
gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt.
Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen,
Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen,
op Israël zijn zegen uitgestort.

Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

Lied 272 : 1, 2 en 4
Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here.
Naar vrede smachten wij, naar stille innigheid.
Laat ons van Jezus zelf, die op een berg klom, leren
alleen te zijn met U die geest en waarheid zijt.

Maar Jezus weend' en bad, alleen, omdat de mensen
als schapen dwalen waar geen herder 't oog op richt.
Verlos ons in zijn naam van onze ijd'le wensen.
Voor een gesloten hart blijft ook de hemel dicht.

De Alle-Dag-Kerk kent een lange traditie van korte diensten,
waarin wij bezoekers met allerlei kerkelijke, maar ook niet-
kerkelijke, achtergronden mogen verwelkomen.
In het hart van onze hoofdstad Amsterdam, midden in de
week, is er ruimte voor onze Middagpauzediensten.
De diensten begonnen in 1932 en hadden toen als motto
“Rust voor vermoeide zielen”. Eigenlijk is dit motto nog net
zo actueel als 91 jaar geleden.

www.alledagkerk.nl voor het nalezen en downloaden van, 
of luisteren naar de meditaties;

Gedrukte tekst is aan te vragen bij Doke Hoekstra
06 23533421 - info@alledagkerk.nl

Volg ons via: f @alledagkerkamsterdam
c @alledagkerk_amsterdam

Giften en donaties zijn van harte welkom:
NL05 INGB 0000238938 / NL27 RABO 0127086544
t.n.v. Stichting Alle-Dag-Kerk Amsterdam.

De Stichting is als ANBI aangemerkt.
Meer informatie op onze website onder ‘Schenken’

De diensten zijn ook te beluisteren iedere dinsdag
vanaf 12:25 uur via www.radiobloemendaal.nl
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Diensten met Belangstellenden
Zondag 27 augustus, 19:00 uur
in de Engelse Hervormde Kerk

Spreker: John Kamphuis | Muziek: Benjamin Bakker
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Ons mensenhart vol wrevel, drift;
de harde hand die slaat,
een straat in redeloze strijd, 
de macht lijkt aan het kwaad;
genade Heer, hoor ons gebed, 
zie deze wereld aan!

En binnen heerst de bitt're twist, 
het woord wordt tot verwijt,
dit huis bood eens geborgenheid, 
verhult nu schaamte en nijd;
genade Heer, hoor ons gebed, 
zie deze wereld aan!

O God, uw groot begrijpend hart 
kent onze angst en pijn;
genees de zieke wereld weer, 
zodat zij goed zal zijn.
Genade Heer, hoor ons gebed, 
zie deze wereld aan!

Zegen en uitleidend orgelspel

De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader,
vernam de stem van 't leed die van de aarde schreit.
Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader,
opdat de wereld weet van uw barmhartigheid.

Lied 381 : 1, 3 en 6
Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
wil mij vergeven wat ik U misdeed;
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,
maar troost mij met uw woord: het is volbracht.

Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid,
voor onrechtvaardigen gerechtigheid,
zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt
en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament.

U wil ik danken, grote Levensvorst;
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.

Lied 413
Grote God, wij loven U, Alles wat U prijzen kan,
Heer, o sterkste aller sterken! U, de Eeuwige, ongeziene,
Heel de wereld buigt voor U looft uw liefde en zingt ervan.
en bewondert uwe werken. Alle engelen, die U dienen,
Die Gij waart te allen tijd, roepen U nooit lovensmoe:
blijft Gij ook in eeuwigheid. ‘Heilig, heilig, heilig’ toe!

Heer, ontferm u over ons,
open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –
laat ons niet verloren gaan.

Na afloop van de dienst is er koffie en thee
en kunnen wij elkaar ontmoeten.

Er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek 
of een luisterend oor.
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Aanvan  g dienst       12:40 uur  

Woorden van begroeting

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer
      Allen   : die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger : die trouw houdt tot in eeuwigheid
      Allen   : en niet laat varen het werk van Zijn handen

Groet

Zingen Psalm 123 : 1
Ik sla naar U, die in de hemel zit,
mijn ogen op en bid.
Zoals een knecht zijn meester aan blijft kijken
to die zijn gunstr laat blijken,
zoals een dienstmaagd met haar blik blijft smeken
om een welwillend teken,
zo richten wij verwachtingsvol het oog
naar onze God omhoog.

Heb medelijden, wees genadig HEER,
wij redden het niet meer.
Alle verachting heeft ons lamgeslagen,
de smaad is niet te dragen.
Spottende mensen willen ons bezeren
en achteloos kleineren.
HEER doe iets aan die arrogante toon.
Verlos ons van hun hoon. 

Overdenking: “Wat lees ik in jouw ogen?”
 n.a.v. Matteüs 9: 35-36

35 Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, Hij gaf de men-
sen onderricht in hun synagogen, verkondigde het goede nieuws 
over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal.

36 Toen Hij de mensen menigte zag, voelde Hij medelijden 
met hen, omdat ze uitgeput en hulpeloos waren, als schapen 
zonder herder.

Gebed en gezamenlijk bidden “Onze Vader”

Korte instrumentale improvisatie

Collecte voor de Alle-Dag-Kerk   en Zingen: Lied 997

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd 
worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan 
worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben 
vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit 
de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht 
en de majesteit tot in eeuwigheid.  Amen.
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