ORDE VAN DIENST
voor de viering op

Zondag 1 oktober 2023
in de Dorpskerk

aanvang: 10.00 uur

~ 2°®Zondag van de herfst ~

Voorganger : dr. Ad van Nieuwpoort uit Den Haag
Ouderling van dienst : Liesbeth Spigt

Diaken : Jan van der Kroon

Orgel : Agnes van Bekkum

Koster : Ewout Lensvelt

VOORBEREIDING

Orgelspel: Partita's over Was Gott tut das ist wohl getan,
Johann Pachelbel 1653-1706

Woorden van welkom- door de ouderling van dienst

Bemoediging

Voorganger :Onze hulp is de naam van de Heer

Allen :die hemel en aarde gemaakt heeft

Voorganger :die trouw houdt tot in eeuwigheid

Allen :en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer

Allen :Amen.

Zingen: Lied 215:1,2,3en5

Voorganger:
Belijden wij in gemeenschap met de synagoge
en in de geest van de Messias Jezus
de enigheid van de HERE God

(Hoor Israél de Heer is onze God de Heer is één en enig )

Gij zult de HEER uw God liefhebben
met geheel uw hart
en met geheel uw ziel
en met geheel uw kracht
Voorganger: Amen



Gebed om ontferming

Zingen: Psalm 103:1,3,4en 5

DE SCHRIFT

Inleiding

Zingen: Lied 335

Profetenlezing: Jesaja 42: 1-7 ( Naardense Bijbel)

1

Zie mijn dienaar, ik ondersteun hem,
mijn uitverkorene,

in hem heeft mijn ziel behagen;

geven zal ik mijn geest over hem,

recht zal hij doen uitgaan naar de volkeren.
Hij zal niet schreeuwen,

zal geen ophef maken,-

zijn stem niet laten horen op straat.

Het gekrookte riet zal hij niet breken,

een verflauwende vlaspit niet doven,-
naar zijn trouw zal hij recht doen uitgaan.
Hij zal niet verflauwen, niet geknakt worden
voordat hij op aarde recht heeft gebracht,-
en op zijn onderricht

wachten de verste kusten.

Z0 heeft gezegd

de Godheid, de Ene,

die de hemelen schiep en ze uitspande,
de aarde uithamerde

en al wat uit haar ontspruit,-

adem geeft aan de gemeenschap daarop
en geest aan wie over haar voortgaan:

ik, de Ene,

heb je met recht-en-reden geroepen

en je bij de hand gevat;

ik zal je behoeden,

je bestemmen

tot een verbond met de gemeenschap,
een licht voor de volkeren.

Om ogen van blinden te openen,-

om wie geboeid is uit de kerker te leiden,
uit het gevanghuis

wie neerzitten in het donker.



Zingen: Lied 512: 1,2,3en4

Evangelielezing: Johannes 7 : 53 — 8 : 12 (AvN)

53)
1)
2)
3)
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5)

6)

En zij gingen,
een ieder naar zijn huis.
Jezus ging naar de Olijfberg.
In de morgen kwam hij opnieuw in de tempel
en heel het volk kwam tot hem.
Hij zette zich neer en leerde hen.
De schriftgeleerden en de Farizeeén brachten een vrouw
gegrepen op echtbreuk
en zij zetten haar in het midden.
Zij zeiden tot hem:
Meester,
deze vrouw is op echtbreuk gegrepen.
In de wet heeft Mozes ons geboden
zulke vrouwen te stenigen.
Gij dan,
wat zegt gij?
Zij zeiden dit om hem te verzoeken,
opdat zij iets hadden om hem aan te klagen.

Jezus bukte zich neer

7)

8)

9)

10)

11)

en schreef met de vinger in de aarde.
Maar toen zij hem bleven vragen,
richtte hij zich op en zei:
Wie van jullie zonder zonde is
werpe als eerste een steen op haar!
En opnieuw bukte hij zich neer
en schreef in de aarde.
Toen zij dit hoorden,
gingen zij weg,
één voor één,
beginnend bij de oudsten.
Zij lieten hem alleen achter
en de vrouw in het midden.
Jezus richtte zich op
en zei tot haar:
Vrouw, waar zijn ze?
Heeft niemand jou veroordeeld?
Zij zei: Niemand, Heer.
Jezus zei: Ook ik veroordeel je niet!
Ga heen en zondig niet meer.



Zingen: Lied 512: 56 en7

VERKONDIGING
Zingen: Lied 840

GAVEN EN GEBEDEN
Mededelingen door de ouderling van dienst
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT Kijk op: www.givtapp.net

1°: Kerk en Israél
De relatie met het volk Israél is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van
de eigen identiteit. De kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israél vanwege
Gods geschiedenis met dit volk en vanwege de joodse wortels van ons christelijk geloof.
Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn alle activiteiten van Kerk
en Israél gericht. Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze activiteiten mogelijk,
gericht op de dialoog tussen joden en christenen. Om ons geloof levend te houden.

Op deze Israélzondag kunt u uw bijdrage overmaken op NL 10 ABNA 0444 444 777,
t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Kerk en Israél.

2¢: Kerk

Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te
maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59

Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide
collectes of kies ‘Dorpskerk Bloemendaal’ uit de lijst.

Orgelspel

Als er een gedachtenis is zal deze hier door de ouderling van dienst
uitgesproken worden, gevolgd door het zingen van: Lied 961

Dankgebed, voorbeden en stil gebed
steeds beaamd met lied 368j
We bidden samen het Onze Vader

Slotlied:Lied 686

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b
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Orgelspel: Toccata in F, BuxWV 157, Dietru?ﬁnBuxtehude (1637-1707)

Inzameling van de gaven bij de uitgang: Kerk en Israél / Kerk


http://www.givtapp.net/

MEDEDELINGEN

Agenda
di 03-10 14.30 Handwerken, KC
wo 04-10 10.30  Schilderen, KC
12.00 Kerk open tot 14.00 uur
14.00 Meelezen met de predikant, KC
do 05-10 10.30 Koffieochtend, KC
20.00 Op verhaal komen
za 07-10 12.00 Kerk open tot 14.00 uur
Kerk Open

ledere woensdag en zaterdag is de Dorpskerk van 12.00 tot 14.00 uur open voor een
moment stilte, het aansteken van een kaarsje of een gesprekije.

Samen tegen armoede

“Het maakt me verdrietig dat ik bijna altijd nee moet zeggen als mijn zoon om iets
vraagt”, zegt Zainab uit Den Haag. “Zelfs de kleinste dingen kunnen niet. ‘Maar het
komt goed’, zeg ik dan. De stijgende prijzen hebben ons leven moeilijk gemaakt. Ik
zou niet weten wat ik zonder de Voedselbank zou moeten.”

Armoede onder kinderen halveren. Dat was het stellige voornemen van het kabinet.
Maar er is niets van deze plannen terechtgekomen. Sterker, het aantal mensen in
armoede neemt alleen maar toe en dat willen we niet!

Daarom komt de kerk in actie. Dit doen we graag samen met u. We helpen mensen
met acute nood door in samenwerking met de Voedselbank voedselpakketten te
maken en die in heel Nederland uit te delen. Natuurlijk helpen we ook structureel.
Dat doen we samen met SchuldHulpMaatje. Met onze hulp kunnen zij meer mensen
helpen om financieel gezond te worden of te blijven. Onze actie heet Samen tegen
armoede.

We vragen vrijmoedig om iets te delen van wat u zelf ooit hebt ontvangen. Veel of
weinig, dat maakt niet uit. Samen staan we op tegen armoede in Nederland.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 o0.v.v.
‘Samen tegen armoede'

Zondag 1 oktober 2023 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Pieter Beerthuizen
10.00  Kerkdienst vanuit de Dorpskerk met dr. Ad van Nieuwpoort




De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren
Online vanaf 1 oktober: Uit Daans Platenkoffer: Thema: donderdag.

Deze aflevering muziek over de dag voorafgaand aan vrijdag de 13e deze maand.

U hoort muziek van een opname uit 1993 van de Amerikaanse gitarist, componist en
bandleider Charlie Hunter met zijn trio. Behalve uit Amerika komen er melodieén
uit Frankrijk, Duitsland, Engeland en Nederland. De Franse priester en componist
die in de vorige eeuw leefde, Lucien Deiss, maakte zelfs muziek over de Witte
Donderdag. Te beluisteren in een Spaanstalige versie.

Dinsdag 3 oktober 2023 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 ds. Elis de Waard/ Organist: Wilbert Magré

Dienst van Schrift en Tafel zondag 8 oktober 2023 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Jessa van der Vaart

U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio




