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Samenzang voor de dienst vanaf 12.25 uur 
 

- Psalm 65: 1 en 2 
De stilte zingt U toe, o Here,   
in uw verheven oord.  
Wij zullen ons naar Sion keren   
waar Gij ons bidden hoort.  
Daar zal men, Heer, tot u zich wenden,    
tot U komt al wat leeft,   
tot U, o redder uit ellende,    
die alle schuld vergeeft.  
  
Zalig wie door U uitverkoren   
mag wonen in uw hof,   
hoezeer hij door zijn schuld verloren   
terneerlag in het stof.  
Wij worden door U begenadigd   
die heilig zijt en goed.  
Gij die ons in uw huis verzadigt   
met alle overvloed. 
 

- ELB 212: 1 en 2 
Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, 
schouder aan schouder in uw wijngaard te staan; 
samen te dienen, te zien wie U bent, 
want uw woord maakt uw wegen bekend. 
 
Refrein: Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 

als een volk dat juist daarvoor 
door U apart is gezet. 
Vol van uw liefde, genade en kracht, 
als een lamp die nog schijnt in de nacht. 

 



Samen te strijden in woord en in werk. 
Een zijn in U, dat alleen maakt ons sterk, 
delen in vreugde, in zorgen, in pijn, 
als uw kerk, die waarachtig wil zijn. 
Refrein 
 

- ELB 58 
Zoekt eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid 
en dit alles krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja. 
Refrein: Halleluja, halleluja, Halleluja, hallelu, halleluja. 
 

Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord, 
dat door de HEER gesproken wordt. Hallelu, Halleluja. 
Refrein 
 

Bidt en u zal gegeven zijn, Zoekt en gij zult het zien. 
Klopt en de deur zal voor u opengaan Hallelu, Halleluja. 
Refrein 
 

- Hemelhoog: 702: 1 en 3 
Grijp toch de kansen door God u gegeven, 
kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen. 
Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven? 
D’arbeid der liefde, gedaan om u heen. 
Refrein:          Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend, 

alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan; 
maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, 
dat houdt zijn waard’ en zal blijven bestaan. 

 

Weet, al uw arbeid, uw lijden voor Jezus, 
’t wordt door Hem zelve geschat op zijn waard’; 
en eens daarboven, daar vinden we weder 
vruchten van ’t zaad dat wij strooiden op aard. 
Refrein 



Aanvang dienst 12.40 uur 

 

Woorden van begroeting 
 
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
Allen:   die hemel en aarde gemaakt heeft 
Voorganger:  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Allen: en niet laat varen het werk van Zijn handen 
 
Groet 
 
Zingen: Geroepen om te zingen 18: 1 en 2 (melodie lied 675)  

Bijeengeroepen uit onze huizen,  
elk met zijn eigen levenslied,  
zijn wij gekomen om weer te dromen  
van wat God in ons mensen ziet.  
Wij willen zingen van alle dingen,  
roepen uit donker, roepen om leven,  
roepen om licht om Gods woorden te zien.  
God zal ons horen, Hij schenkt het leven.  
Hij zal ons vragen antwoord te geven,  
samen te leven in zijn gloria.  
 
Bijeengekomen, woord in ons midden,  
samen zijn wij hier in Gods huis.  
Kleinen en groten, niemand verstoten:  
voor wie God zoekt is hier een thuis.  
Bidden en danken, stilte en klanken,  
met elkaar delen, één zijn met velen  
en zingen keer op keer: Jezus is Heer!  
Jong en oud samen zingen nu “amen”.  
God in ons midden, verhoor ons bidden.  
Heel uw gemeente zingt: Halleluja! 



Overdenking: “Ora et Labora” 
 
n.a.v. Handelingen 18 vers 1-3 
1Na deze gebeurtenissen verliet hij Athene en ging naar Korinte. 2 
Daar leerde hij Aquila kennen, een Jood uit Pontus, die kort 
daarvoor met zijn vrouw Priscilla uit Italië was gekomen omdat 
Claudius had bevolen dat alle Joden Rome moesten verlaten. 
Paulus bracht hun een bezoek, 3 en omdat ze hetzelfde ambacht 
uitoefenden als hij – ze waren leerbewerker van beroep – trok hij 
bij hen in en ging bij hen werken. 
 
Korte instrumentale improvisatie 
 
Gebed en/of gezamenlijk bidden “Onze Vader” 
 

Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij hebben vergeven  
wie ons iets schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons uit de greep van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. 
Amen. 

 
 
Collecte voor de Alle-Dag-Kerk 
 



Zingen: Lied 474: 1, 2 en 3 (LvdK) 
God roept ons, mensen, tot de daad. 
Zijn werk wacht; treedt dan aan, 
en weest gereed om elke weg, die Hij u wijst, te gaan. 
Wij weten dat, wat komen mag, toch hij slechts wint, die waagt. 
En wie zichzelve geven wil, door 't donker vlammen draagt. 
 

God roept, en in Hem is de kracht, 
die onze zwakheid staalt. 
Dit is de vreugd, dat Hij het doel en onze vaart bepaalt,  
dat Hij ons over grenzen heen laat zien het groot gezicht 
van aller mensen broederschap in 't ene Godd'lijk licht. 
 

God roept, en wat de mensen scheidt, 
dat zij geen scheiding meer. 
Zijn liefde houd' ons allen saam en samen met de Heer. 
Want wat er in de wereld woed', toch is het God die wint, 
en in een elk die Hem behoort, het nieuwe rijk begint. 
 

Zegen en uitleidend orgelspel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na afloop van de dienst is er koffie en thee en kunnen wij 

elkaar ontmoeten. 

Er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek 

of een luisterend oor. 


