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Samenzang voor de dienst vanaf 12.25 uur 
 

- NLB 218: 1 - 5 
Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag. 
 

Dank U voor deze mooie aarde, dank U voor sterren, maan en zon. 
Dank U dat U ons wilt bewaren, kracht en levensbron. 
 

Dank U dat alle vogels zingen, dank U voor elke boom in bloei. 
Dank U voor zoveel goede dingen, dank U dat ik groei. 
 

Dank U voor steun in moeilijkheden, altijd ziet U naar mensen om. 
Dank U voor vrienden en voor vreemden die ik tegenkom. 
 

Dank U voor alle mooie klanken, al wat ik zien en horen kan. 
Dank U – o God, ik wil U danken dat ik danken kan. 
 

- Psalm 56: 5 en 6 
Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord; 
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord; 
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord; 
Wat sterv'ling zou mij schenden? 
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden 
Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden, 
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden,  
Door ijver aangespoord. 
 

Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood; 
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot'; 
Gij zijt voor mij een schild in allen nood; 
Gij hebt mijn smart verdreven; 
Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven; 
'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven; 
Zo word' door mij Zijn naam altoos verheven; 
Zo word' Zijn lof vergroot 



- JdH 523: 1 - 3 
Veilig in Jezus’ armen, Veilig aan Jezus’ hart; 
Daar in Zijn teer erbarmen, Daar rust mijn ziel van smart; 
Hoor! ’t is het lied der eng’len, Zingend van liefd’ en vreê, 
Ruischend uit ’s hemels zalen, Over de glazen zee. 
Veilig in Jezus’ armen, Veilig aan Jezus’ hart; 
Daar in Zijn teer erbarmen, Daar rust mijn ziel van smart. 
 
Veilig in Jezus’ armen, Vrij bij mijn Heer en Borg; 
Vrij van ’t gewoel der wereld, Vrij van verdriet en zorg; 
Vrij van de vrees en twijfel, Vrij van der zonden macht;  
Nog slechts een weinig lijden, Nog slechts een korten nacht. 
Veilig in Jezus’ armen, Veilig aan Jezus’ hart; 
Daar in Zijn teer erbarmen, Daar rust mijn ziel van smart. 
 
Jezus, mijn dierb’re Toevlucht, Jezus, Gij stierft voor mij! 
Dat op die Rots der eeuwen Eeuwig mijn hope zij! 
Heer laat mij lijdzaam wachten Tot dat het duister vliedt, 
En ’t oog aan gindse kusten Uw heillicht gloren ziet. 
Veilig in Jezus’ armen, Veilig aan Jezus’ hart; 
Daar in Zijn teer erbarmen, Daar rust mijn ziel van smart. 
 
- NLB 412: 6 
 
Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag! 
Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag, 
geef, dat wij bij uw komst onstraffelijk wezen mogen: 
ontferm, ontferm u, Heer, toon ons uw mededogen! 
Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen: 
zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen. 
 

 



Aanvang dienst 12.40 uur 
 

Woorden van begroeting 
 

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
Allen:   die hemel en aarde gemaakt heeft 
Voorganger:  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Allen: en niet laat varen het werk van Zijn handen 
 
Groet 
 
Zingen: NLB 704: 1 - 3 
Dank, dank nu allen God met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood. 
 
Die eeuwig rijke God moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. 
Die uit genade ons behoudt te allen tijd, 
is hier en overal een helper die bevrijdt. 
 
Lof, eer en prijs zij God die troont in ’t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk. 

 
Overdenking: “Tijd om te leven” 
n.a.v. Jesaja 38: 1-6  -  Hizkia’s ziekte en genezing 
1  Omstreeks dezelfde tijd werd Hizkia dodelijk ziek. De profeet 
Jesaja, de zoon van Amos, kwam naar hem toe en zei: ‘Dit zegt 
de HEER: Wikkel je zaken af, want je gaat sterven. Je zult niet meer 



beter worden.’ 2 Hizkia draaide zijn gezicht naar de muur en bad 
tot de HEER: 3 ‘HEER, ik smeek U, neem toch in aanmerking dat ik 
me altijd oprecht en met heel mijn hart naar uw wil heb gericht en 
steeds heb gedaan wat goed is in uw ogen.’ Daarbij stortte hij 
bittere tranen. 4 Toen richtte de HEER zich opnieuw tot 
Jesaja: 5 ‘Ga naar Hizkia toe en zeg tegen hem: “Dit zegt de HEER, 
de God van je voorvader David: Ik heb je gebed gehoord en je 
tranen gezien. Welnu, Ik geef je nog vijftien jaar te leven, 6 en Ik zal 
jou en deze stad redden uit de handen van de koning van Assyrië. Ik 
zal deze stad beschermen.” 

 
Korte instrumentale improvisatie 
 
Gebed en/of gezamenlijk bidden “Onze Vader” 
 

Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij hebben vergeven  
wie ons iets schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons uit de greep van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. 
Amen. 

 
Collecte voor de Alle-Dag-Kerk 



Zingen: Opwekking 377: 1 - 4 
Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand;  
moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.  
Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed!  
Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed! 
 
Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet.  
Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet.  
Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom?  
Eenmaal zie ik al uw luister als ik in de hemel kom! 
 
Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht, ik durfde niet.  
Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet!  
Wil mij als een kind behand'len, dat alleen de weg niet vindt:  
neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind. 
 
Waar de weg mij brenge moge, aan des Vaders trouwe hand,  
loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land. 

 
Zegen en uitleidend orgelspel 
 
 

Volgende week in de middagpauzedienst 
  

Voorganger: Ds. Koos Staat 
(PKN Andijk) 
Organist: Everhard Zwart 
 

Volg ons via: @alledagkerkamsterdam  

             @alledagkerk_amsterdam 
 

Giften en donaties zijn van harte welkom: 

NL05INGB0000238938 / NL27RABO0127086544  

t.n.v. Stichting Alle-Dag-Kerk Amsterdam.  


