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Samenzang voor de dienst vanaf 12.25 uur

- NLB 802:1 en 4

Door de wereld gaat een woord

en het drijft de mensen voort:

‘Breek uw tent op, ga op reis

naar het land dat Ik u wijs.’

Refr. Here God, wij zijn vervreemden
door te luisteren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang

richten pelgrims hun gezang.
Refr.

- NLB 727:1,8 en 10

Voor alle heiligen in de heerlijkheid

die U beleden in hun aardse strijd,

zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd! Halleluja, halleluja!

Maar een oneindig glorierijker dag
staat nog te wachten als op uw gezag
heel 't heir der heiligen tot U naderen mag. Halleluja, halleluja!

Van alle einders, van de verste kust
zullen zij vinden vrede, feest en rust,
U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest! Halleluja, halleluja!



- NLB 801:1,2en 5

Door de nacht van strijd en zorgen
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
vol verlangen naar de morgen,

waar de hemel hen verhoort.

Liederen zingend vol vertrouwen
tot zij in het eeuwig licht

in elk ander mens aanschouwen
't lichten van Gods aangezicht.

Met één lied uit duizend monden
gaan wij zingend door de nacht,
door één Geest tesaam verbonden,
naar de kust waar God ons wacht.

-NLB 769: 1,5en 6

Eens, als de bazuinen klinken, uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen, ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen, —

Heer, dan is uw pleit beslecht.

Mensen, kom uw lot te boven, wacht na dit een ander uur,
gij moet op het wonder hopen dat gij oplaait als een vuur,
want de Geest zal ons bestoken,

nieuw wordt alle creatuur.

Van die dag kan niemand weten,

maar het woord drijft aan tot spoed,

zouden wij niet haastig eten, gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gisteren, heden,

komt voor eens en komt voor goed!



Aanvang dienst 12.40 uur

Woorden van begroeting

Voorganger:  Onze hulp is in de Naam van de Heer

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger:  die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen: en niet laat varen het werk van Zijn handen
Groet

Zingen: Psalm 146: | en 3
Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.

Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zolang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot

zingen voor de Heer uw God.

Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.

Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard

woont, is in zijn hand bewaard.

Overdenking: “Gaan voor Goud”

n.a.v. Hebreeén 12: |-3

I Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij elke
last van ons afwerpen, evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt
raken, en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. 2 Laten we daarbij
de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof:
met de vreugde voor ogen die voor Hem in het verschiet lag, heeft Hij het



kruis verdragen en de schande ervan aanvaard, en heeft Hij zijn plaats
ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God. 3 Laat tot u
doordringen hoe Hij standhield toen de zondaars zich zo tegen Hem
verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft.

Korte instrumentale improvisatie

Gebed en/of gezamenlijk bidden “Onze Vader”

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij hebben vergeven

wie ons iets schuldig was.

En breng ons niet in beproeving,

maar red ons uit de greep van het kwaad.

Want aan u behoort het koningschap,

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Collecte

Zingen: Lichtstad met uw paarlen poorten
Lichtstad met uw paarlen poorten

wond're stad zo hoog gebouwd

Nimmer heeft men op deez' aarde,

ooit Uw heerlijkheid aanschouwd

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,

luist'ren naar Zijn liefdesstem

Daar geen rouw meer en geen tranen,

in het nieuw Jeruzalem.




Heilig oord vol licht en glorie,

waar de boom des levens bloeit

En de stroom van levend water

door de gouden Godsstad vloeit

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luisteren naar Zijn liefdesstem

Daar geen rouw meer en geen tranen,
in het nieuw Jeruzalem.

Wat een vreugde zal dat wezen,
straks vereend te zijn met Hem

In die stad met paarlen poorten,

in het nieuw Jeruzalem

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luisteren naar Zijn liefdesstem

Daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem
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