
 
 

 
 

Opgang, 24 september 
 
Teksten 
 
1. Joseph Kosma, Autumn leaves (instrumentaal) 
 
2. Fanny Hensel- Mendelssohn, Im Herbste 
 
Seid gegrüßt mit Frühlingswonne, 
Blauer Himmel, goldne Sonne! 
Drüben auch aus Gartenhallen 
Hör' ich frohe Saiten schallen. 
 
Ahnest du, o Seele wieder 
Sanfte, süße Frühlingslieder? 
Sieh umher die falben Bäume! 
Ach, es waren holde Träume. 

 
3. Felix Mendelssohn Bartholdy, Herbstlied 
 
Ach, wie so bald verhallet der Reigen, 
Wandelt sich Frühling in Winterzeit! 
Ach, wie so bald in trauendes Schweigen 
Wandelt sich alle die Fröhlichkeit! 
 
Bald sind die letzten Klänge verflogen! 
Bald sind die letzten Sänger gezogen! 
Bald ist das letzte Grün dahin! 
Alle sie wollen heimwärts zieh’n! 
Wandelt sich Lust in sehnendes Leid! 
 
War’t ihr ein Traum, ihr Liebesgedanken? 
Süss wie der Lenz, und schnell verweht? 
Eines, nur eines will nimmer wanken: 
Es ist das Sehnen, das nimmer vergeht. 

 
4. Antonio Vivaldi, Uit de vier jaargetijden, L'autunno,  RV 293 deel 3, La Caccia (instrumentaal) 
 
5. Jan Pieterszoon Sweelinck, Psalm 145 'Mon Dieu, mon Roy, haut je t'esleveray', SwWV 145 
 
Mon Dieu , mon Roy, haut je t ’ esleveray, 
Et ton sain t nom sans fin je beniray: 
Je veux ton los chacun jour publier,  
Et pour jamais ton nom glorifier.  
Le Seigneur est tres-grand et admirable ,  
Et sa grandeur n’est à nous comprenable :  
De pere en fils ses faicts on magnifie ,  
Et sa puissance’ entr’ iceux se publie . 
 

Mijn God en koning, ik wil toegewijd 
uw naam verhogen tot in eeuwigheid. 
Ik breng U dankbaar hulde, elke dag; 
ik prijs uw naam zolang ik leven mag: 
‘Hij is de lofzang waard! Laat heel de aarde 
Hem eren en zijn koningschap aanvaarden. 
De HEER is groot, door niets wordt Hij gebonden; 
geen mens die ooit zijn grootheid kan 
doorgronden.’ 
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6. Heinrich Schütz  (1585 – 1672) Uit de  Kleine geistliche Concerte, Op. 8 - No. 5,  
 
Der Herr ist groß und sehr löblich, SWV 286 
Psalm 145 vers 3 en 4  
Der Herr ist groß 
und sehr löblich, 
und seine Größe ist unaussprechlich. 
Kindeskind werden deine Werke preisen 
und von deiner Gewalt sagen. 
Alleluja. 

 
 
7. Eun Sook Park - Psalm 145 
 
Het Gracias koor uit Zuid Korea zingt psalm 145. 
Vertaling: 
Mijn God, mijn Koning, ik zal u eren! 
Zegen je voor eeuwig en altijd, zegen je naam! 
Mijn God, mijn Koning, ik zal u eren! 
Zegen je voor eeuwig en altijd, zegen je naam! 
Ik zal jouw naam elke dag zegenen, 
En prijs uw naam voor altijd! 
Groot is de Heer, en zeer te prijzen. 
Mijn God, mijn Koning, ik zal u eren! 

Zegen je voor eeuwig en altijd, zegen je naam! 
Mijn God, mijn Koning, ik zal u eren! 
Zegen je voor eeuwig en altijd, zegen je naam! 
Ik zal jouw naam elke dag zegenen, 
En prijs uw naam voor altijd! 
Groot is de Heer, en zeer te prijzen. 
Ik zal jouw naam elke dag zegenen, 
En prijs uw naam voor altijd! 
Groot is de Heer, en zeer te prijzen. 
Halleluja! 

 
8. Huub Oosterhuis/ Antoine Oomen Elke dag, alle dagen – naar Psalm 145 
 
Elke dag, alle dagen eeuw na eeuw en altijd 
tot in de eeuwen der eeuwen zal ik U zingen  
dat Gij de Barmhartige zijt. 
  
0nzienlijke, grote, niet te door gronden, niet te 
omarmen  
zingen zal ik uw grote werken  
grondvesting van de aarde uitspanning van de 
hemel  
 
En dat Gij vriend zijt, lief als een man voor zijn kind,  
als een vrouw voor haar liefsten moge dat waar 
zijn.  
 
Dat Gij en niemand anders God zijt voor deze 
wereld  
Handen die geven, ogen die zien en bewaren  
Moge dat waar zijn  

 
Mijn ogen zien naar U uit.  
U roep ik, weet U dat wel?  
Ik, met deze enige stem en zonder stem als het 
moet – 
beseft U dat? Dan is het goed.  
 
Voor U, barmhartige  
Die ik vermoed  
Die ik niet voel en niet ken  
Ik wel hoop dat Gij zijt  
Laat mij maar zingen  
 
Elke dag, alle dagen 
Eeuw na eeuw en alle tijd  
Tot in de eeuwen der eeuwen  
Zal ik U zingen dat Gij de Barmhartige zijt  

 
9. Uit Taizé – Exaltabo  Jaques Berthier 
 
Exaltabo te, Deus meus 
Aleluia! Aleluia! 
 
Ik zal U prijzen, mijn God 
Halleluja! Halleluja! 


