
       ORDE VAN DIENST   
             voor de viering op  
          Zondag 8 oktober 2023 
            in de Dorpskerk 
           aanvang: 10.00 uur 

 

                ~    3 e Zondag van de herfst   ~ 

   

Dienst van Schrift en Tafel 
 
Voorganger  : ds. Jessa van der Vaart 
Ouderling van dienst : Henk ter Steege 
Diakenen  : Bea te Winkel, Anne-Marie Scheeres  

  en Jan van der Kroon 
Orgel   : Dirk Out 
Koster   : Adriana Verkuyl 
Kinderkring  : Voor alle kinderen van de basisschool 
Crèche   : Voor alle kinderen van 0-4 jaar 

 

VOORBEREIDING 
 

Orgelspel: Improvisatie over de melodie van het intredelied: Lied 282. 
 

Woorden van welkom- door de ouderling van dienst  
 

Bemoediging  

Voorganger :Onze hulp is de naam van de Heer  

Allen  :die hemel en aarde gemaakt heeft  

Voorganger :die trouw houdt tot in eeuwigheid  

Allen  :en niet laat varen het werk van zijn handen.  
 

Groet  

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader  

    en van Jezus Christus, onze Heer 

Allen  :Amen. 

 

Intredelied: Lied 282                         

 

Gebed om ontferming 

  

Zingen: Lied 871 

 

Moment met de kinderen 

 

 

 Gebed van de zondag 
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DE SCHRIFT 
 

Eerste lezing: Richteren 4: 1-11 Societas Hebraica Amstelodamensis 

 

1 De kinderen van Israël gingen voort te doen wat kwaad was in de ogen van 

de Heer toen Ehoed gestorven was.  

2 En de Heer leverde hen uit in de hand van Javin,  

 de koning van Kanaän, die koning was te Chatsor. 

 Zijn legeroverste was Sisera. 

 Hij zetelde in Charosjet ha-Gojim.  

3 De kinderen van Israël schreeuwden tot de Heer, 

 want hij had negenhonderd ijzeren wagens 

 en hij onderdrukte de kinderen van Israël met kracht, twintig jaar. 

4 Debora nu, een vrouw, een profetes, de vrouw van Lappidot, 

 zij richtte Israël in die tijd. 

5 Zij zetelde onder de Deborapalm 

 tussen Rama en Bet-El, in het gebergte van Efraim. 

 Tot haar gingen de kinderen van Israël op om recht.  

6 Ze zond uit om te roepen Barak, de zoon van Avinoam, uit Kedesj in 

Naftali.  

 Ze zei tot hem:  

  Heeft niet de Heer, de God van Israël, geboden: 

  Ga en trek naar de berg Tabor, 

  neem met je tienduizend man van de zonen van Naftali  

en de zonen van Zevoeloen.  

7  Ik trek dan Sisera naar jou, naar de beek Kisjon toe,  

  de legeroverste van Javin, zijn wagens, zijn menigte; 

  ik geef hem in jouw hand. 

8  Barak zei tot haar: 

  Ga jij met mij, dan ga ik,  

  ga je niet met mij, dan ga ik niet.  

9 Zij zei: 

  Gaan, ja gaan zal ik met jou.  

  Alleen, roem zal er voor jou niet zijn op de weg die je gaat: 

  in de hand van een vrouw zal de Heer Sisera uitleveren! 

 Toen stond Debora op en ging met Barak naar Kedesj. 

10 Barak liet Zevoeloen en Naftali oproepen naar Kedesj. 

 Er trokken in zijn voetspoor tienduizend man op, 

 en Debora trok op, mee met hem.  

11 Chever de Keniet had zich afgescheiden van Kain,  

 van de zonen van Hobab, de zwager van Mozes. 

 Hij had zijn tent opgeslagen bij de eik te Tsaanannim, dat bij Kedesj ligt. 

 

Zingen: Lied: 846: 1 en 2 
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Tweede lezing: Richteren 4: 12-24  

12 Men vertelde aan Sisera dat Barak, de zoon van Avinoam,  

de berg Tabor was opgegaan.  

13 Toen liet Sisera al zijn wagens oproepen,  

 negenhonderd ijzeren wagens 

 en al het volk dat met hem was 

 uit Charosjet ha-Gojim naar de beek Kisjon. 

14 Debora zei tot Barak: 

  Sta op! 

  want dit is de dag 

  waarop de Heer Sisera in je hand geeft. 

  Gaat niet de Heer voor je uit? 

 Toen daalde Barak af van de berg Tabor 

 en tienduizend man achter hem aan.  

15 De Heer bracht verwarring over Sisera, alle wagens en heel het leger,  

 door het scherp van het zwaard 

 voor het aangezicht van Barak. 

 Toen daalde Sisera af van de wagen 

 en hij vluchtte te voet. 

16 Barak joeg de wagens achterna, het leger achterna 

 tot Charosjet ha-Gojim. 

 Heel het leger van Sisera viel door het scherp van het zwaard, 

 niet een bleef er over.  

17 Sisera was te voet gevlucht 

 naar de tent van Jaël, de vrouw van Chever de Keniet: 

 want er was vrede tussen Javin de koning van Chatsor 

 en het huis van Chever de Keniet.  

18 Jaël ging naar buiten, Sisera tegemoet. 

 Ze zei tot hem: 

  Buig af, mijn Heer, buig af naar mij!  

  Vrees niet!  

 Hij boog naar haar af, de tent in, 

 en zij bedekte hem met een tentkleed.  

19 Hij zei tot haar: 

  Geef mij toch wat water te drinken, 

  want ik heb dorst. 

 Zij opende de melkzak, 

 gaf hem te drinken 

 en bedekte hem. 

20 Hij zei tot haar: 

  Stel je op bij de opening van de tent 

  en laat het zo zijn: 

  als er iemand komt en jou vraagt en zegt: 

  Is hier iemand? 

  Zeg dan: Niemand!  
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21 Jaël, de vrouw van Chever, pakte een tentpin, 

 ze nam de hamer in haar hand, 

 kwam heimelijk op hem af 

 en stak de pin in zijn keel, 

 en die gleed door, de grond in 

 - hij was in diepe slaap, uitgeput – 

 en hij stierf.  

22 En daar was Barak, jagend op Sisera. 

 Jaël ging naar buiten hem tegemoet,  

 ze zei tot hem: 

  Ga naar binnen, 

  dan zal ik je de man laten zien die jij zoekt. 

 Hij kwam bij haar 

 en zie: Sisera, neergevallen, dood, de pin in zijn keel.  

23 Zo vernederde God op die dag Javin de koning van Kanaän 

 voor het aangezicht van de kinderen van Israël.  

24 De hand van de kinderen van Israël ging gaandeweg zwaarder drukken 

 op Javin, de koning van Kanaän, 

 totdat ze hadden verdelgd Javin, de koning van Kanaän. 
 

Zingen: Lied: 846: 5 en 6 
 

VERKONDIGING
 

Zingen: Lied 1010: 1,3 en 4
 

DE TAFEL 
 

Mededelingen door de ouderling van dienst 
 

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net 
 

1e:  De collecteopbrengst voor de Diaconie zal deze zondag geheel worden bestemd 

voor noodhulp aan de vluchtelingen uit Nagorno-Karabach. Zoals u weet won 

Azerbeidzjan vorige week de controle over deze regio, die officieel bij Azerbeidzjan 

hoort. Volgens de berichten vluchten vrijwel alle 120.000 inwoners uit het gebied, uit 

angst voor 'etnische zuiveringen'. Kerk in Actie biedt via het wereldwijde netwerk van 

kerken ACT Alliance de hoogstnodige hulp aan deze ontheemde mensen. U kunt uw 

bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie: NL75 ABNA 0576 1736 

81 o.v.v. 'Collecte 8 oktober' of rechtstreeks op het noodhulpprogramma van Kerk in 

Actie via rekeningnummer NL89 ABNA 0457 0457 o.v.v. 'Noodhulp'. 

2e: Kerk 

Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te 

maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59 
 

 

Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide 

collectes of kies ‘Dorpskerk Bloemendaal’  uit de lijst. 

 

 

http://www.givtapp.net/
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Orgelspel, de kinderen komen terug in de kerk 
 

 

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden, 

gevolgd door het zingen van: Lied 961 

____________________________________________________________________ 
 

Voorbeden en stil gebed 

steeds beaamd met lied 368j 
 

Tafellied:  

Tijdens dit lied wordt de tafel toebereid 

Lied 712 
 

Tafelgebed  
 

v: De Heer met u allen! 

a: Zijn vrede met u! 

v: Verheft uw harten! 

a: Wij zijn met ons hart bij de Heer! 

v: Zegenen wij de Heer onze God!  

a: Hem zeggen wij dank! 

v: … 
 

Zingen: Lied 404c  
 

v: vervolg tafelgebed 

…doe dit tot zijn gedachtenis 
 

Zingen: Lied 407a  
 

v: vervolg tafelgebed 
 

We bidden samen het Onze Vader 
 

Nodiging 
 

Vredegroet 

v: de vrede van Christus met u allen! 

a: zijn vrede met u! 
 

Wij geven elkaar een teken van vrede 
 

Delen van brood en wijn 
 

Orgelspel tijdens het delen van brood en wijn: 

Uit Sonate nr 11: Cantilène van Josef Rheinberger (1839-1901) 
 

We bidden samen het Onze Vader 
 

Slotlied (staande): Lied 763 
 

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b  
 

Orgelspel: Psalm 150 van Toon Hagen (*1959) 
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MEDEDELINGEN 
 

Agenda 

Wo 11-10 12.00 Kerk open tot 14.00 uur 

  20.00 Bijbeltafel voor ongelovigen, consistorie 

do  12-10 10.00 Kerkuitje Er is deze week geen koffiedrinken 

  20.00 ABC-cursus, KC 

za  15-10 12.00 Kerk open tot 14.00 uur    
 

 

Sierlijke Kroon 

Op donderdag 19 oktober is ds Tjitske de Vries-Meijer, onze nieuwe part-time 

predikant, te gast. Er is dan gelegenheid om kennis met haar te maken. 

Plaats: Kerkelijk Centrum Tijd: 14:30 uur (inloop 14  uur)  

De Sierlijke Kroon kent geen lidmaatschap en aanmelden is niet nodig.  

U bent van harte welkom. 
 

SAM kledinginzameling  

Heeft u kleding en schoenen, die u niet meer draagt? Op zaterdag 21 oktober a.s.  

kunt u er afstand van doen, mits het nog bruikbaar is en schoon wordt aangeleverd in 

gesloten plastic zakken. De Diaconie zal dan van 10.00-13.00 uur aanwezig zijn bij 

het Kerkelijk Centrum aan het Kerkplein 20 om uw goederen in ontvangst te nemen. 

Zijn er jongeren in de gemeente die willen helpen bij deze inzameling? Geef je maar 

op bij het Kerkelijk bureau! 

De opbrengst van deze najaarsactie van Sam’s Kledingactie is bestemd voor betere 

leeromstandigheden voor schoolkinderen in de democratische republiek Kongo.  
 

Zondag 8 oktober 2023 uitzending via www.radiobloemendaal.nl 

09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum 

10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Jessa van der Vaart 
 

De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren 

Online vanaf 8 oktober: Orgelpunt met Bert Wisgerhof 

“Herinneringen aan een vriend” de Duitse organist en kerkmusicus Christoph 

Grohmann (68). In deze uitzending schetst presentator Bert Wisgerhof, een beeld 

van deze begaafde musicus.  
 

Dinsdag 10 oktober 2023 Alle-Dag-Kerk  

12.00  Muziek 

12.25 ds. Bas van der Graaf  / Organist: Rob van Dijk 
 
 

 

Dienst zondag  15 oktober 2023 in de Dorpskerk 

aanvang 10.00 uur  

Voorganger: ds. Tjitske de Vries - Meijer 
 

U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl 

of via uw internetradio 

 
 


