
M I D D A G PA U Z E D I E N S T  

 

 
 

woensdag 4 oktober 2023 
 

van 12.40 tot 13.00 uur 

Engelse Hervormde Kerk 

Begijnhof - Amsterdam 

 

Thema: “Waarin vinden we het geluk?” 

 

Voorganger: 

Voorganger: Ds. Bas van der Graaf 
   (PKN Nieuwe Kerk, Huizen) 

 

Organist/pianist: 

Rob van Dijk: (Hoofddorp) 



Samenzang voor de dienst vanaf 12.25 uur
- NLB 154b: 1, 6, 7 en 8 
Heel de schepping, prijs de Heer! Al zijn werken, geef Hem eer! 

En gij, engelen in koor, zing uw gloria ons voor. 
 

Alles wat op aarde groeit, wat ontkiemt en wat er bloeit, 
wees een kleurig lofgedicht voor zijn vriend'lijk aangezicht. 
 

Vogels, vissen, wild en vee, dieren hoog en laag, doe mee, 

ieder met uw eigen stem, in het feestconcert voor Hem. 
 

En gij mensen, allen saam, zegen nu de hoge naam, 

voeg u in het grote koor van zijn volk de eeuwen door. 
 

- NLB 146c: 1, 3 en 4  
Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Israëls God! 

Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 

Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. Halleluja! Halleluja! 
 

Welgelukzalig is ieder te noemen, 

die Jakobs God als helper heeft! 

Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, 
die dag aan dag met Christus leeft? 

Wie met de Heer te rade gaat, 
die staat Hij bij met raad en daad. Halleluja! Halleluja! 
 

Hij is ’t, die hemelen, zeeën en aarde, 

die al wat is tot aanzijn riep, 
de enige God die zijn macht openbaarde, – 

Hem is gehoorzaam wat Hij schiep. 
Hij, die het al heeft in zijn hand, 
houdt ook ons zwak geloof in stand. Halleluja! Halleluja! 



- NLB 834: 1, 2 en 3 

Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 

God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 

naar lijf en ziel herboren zijn. 
 

Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 

dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 

en ga de weg die U behaagt. 
 

Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 

tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 

- JdH 981: 1, 2, 3 en 5  
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,  

Als Jezus weer zal komen op de wolken,  
Als al wat leeft, de natiën, de volken,  

Zich voor Hem zullen buigen vol ontzag.  
 

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,  

Als God Zijn tent zal opslaan bij de mensen,  

Als volken niet gescheiden meer door grenzen,  

Zich zullen scharen onder Christus' vlag.  
 

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,  
Als heel de schepping zal gezuiverd wezen  
Als d`aarde zal vernieuwd zijn en genezen,  

Van al ons kwaad, van heel ons wangedrag.  
 

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag  
Als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen  

En in het nieuw Jeruzalem doet wonen  
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. 



- ELB 58: 1, 2 en 3 

Zoekt eerst het koninkrijk van God, en zijn gerechtigheid. 

En dit allen krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja. (2x) 
 

Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord 

dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja. (2x) 
 

Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult Hem zien. 
Klopt en de deur zal voor u open gaan. Hallelu, halleluja. 

Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja. (2x) 
 

Aanvang dienst 12.40 uur 
 

Woorden van begroeting 
 

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

Allen:   die hemel en aarde gemaakt heeft 

Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 

Allen: en niet laat varen het werk van Zijn handen 
 

Groet 
 

Zingen NLB 907: 1 en 2 

Jezus, mijn verblijden, 

voor mijn hart de weide, 

waar het vrede vindt, 

’t hart dat in verlangen 

naar U is bevangen, 

dat U zo bemint. 

Lam, o kom, mijn 

bruidegom. 

Buiten U is niets op aarde 

zo beminnenswaardig. 

Als Gij mij wilt hoeden, 

ben ik voor het woeden 

van de vijand vrij. 

Laat de satan tieren 

en zijn zege vieren, 

Jezus staat mij bij. 

Lijkt het wel of dood en hel 

over mij schijnt los te 

breken, 

Jezus is mijn vrede. 



Overdenking: “Waarin vinden we het geluk?” 

n.a.v. Mattheüs 5: 3-10 

‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk 

van de hemel. 

Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. 

Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. 

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij 

zullen verzadigd worden. 

Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid 

ondervinden. 

Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. 

Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God 

genoemd worden. 

Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor 

hen is het koninkrijk van de hemel. 
 

Korte instrumentale improvisatie 
 

Gebed en/of gezamenlijk bidden “Onze Vader” 

 
Onze Vader in de hemel,  

laat uw naam geheiligd worden,  

laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden  

op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  

Vergeef ons onze schulden,  

zoals ook wij hebben vergeven  

wie ons iets schuldig was.  

En breng ons niet in beproeving,  

maar red ons uit de greep van het kwaad.  

Want aan u behoort het koningschap,  

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. 

Amen. 



Collecte voor de Alle-Dag-Kerk 
 

Zingen: NLB 978: 1 en 4 

Aan U behoort, o Heer der heren, 

de aarde met haar wel en wee, 

de steile bergen, koele meren, 

het vaste land, de onzekere zee. 

Van U getuigen dag en nacht. 

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

 

Laat dan mijn hart U toebehoren 

en laat mij door de wereld gaan 

met open ogen, open oren 

om al uw tekens te verstaan. 

Dan is het aardse leven goed, 

omdat de hemel mij begroet. 

 

Zegen en uitleidend orgelspel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na afloop van de dienst is er koffie en thee en kunnen 

wij elkaar ontmoeten. 

Er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek 



De Alle-Dag-Kerk kent een lange traditie van korte diensten, 

waarin wij bezoekers met allerlei kerkelijke, maar ook niet-

kerkelijke, achtergronden mogen verwelkomen. 

In het hart van onze hoofdstad Amsterdam, midden in de week, is 

er ruimte voor onze middagpauzediensten. 

De diensten begonnen in 1932 en hadden toen als motto “Rust 

voor vermoeide zielen”. Eigenlijk is dit motto nog net zo actueel 

als 91 jaar geleden. 

 
www.alledagkerk.nl voor het nalezen-, downloaden van- of 

luisteren naar de meditaties; 

 

Gedrukte tekst is aan te vragen bij Doke Hoekstra 

06 23533421 - info@alledagkerk.nl 

 

Volg ons via:   @alledagkerkamsterdam  

              @alledagkerk_amsterdam 

    
Podcast. Alledagkerk

 
 

Giften en donaties zijn van harte welkom: 

NL05INGB0000238938 / NL27RABO0127086544  

t.n.v. Stichting Alle-Dag-Kerk Amsterdam.  
 

De Stichting is als ANBI aangemerkt. 

Meer informatie op onze website onder ‘Schenken’ 
 

De diensten zijn ook te beluisteren iedere dinsdag  

vanaf 12.25 uur via www.radiobloemendaal.nl   

 

 

Diensten met belangstellenden in de Engelse Kerk 

 Zondag 8 oktober, 19.00 uur 

Spreker: Rozelinde Hoogendijk  

Muziek: Jan Cornelis Blokhuis 

http://www.alledagkerk.nl/
mailto:info@alledagkerk.nl
http://www.radiobloemendaal.nl/


KOMENDE MIDDAGPAUZEDIENSTEN 

 

 
 

 
11 oktober  Voorganger: Ds. Robert-Jan van Amstel 

   (PKN Geref. Kerk Putten) 

   Organist: Everhard Zwart 

 

18 oktober  Voorganger: Dhr. Leo Fijen 

   (Historicus, presentator KRO-NCRV, Maartensdijk) 

   Organist: Wilbert Magré 

 

25 oktober  Voorganger: Ds. Paul Visser 

   (PKN Maranathakerk, Rotterdam) 

   Organist: Rob van Dijk 

 

 1 november Voorganger: Ds. Arenda Haasnoot 

   (PKN De Brug, Spijkenisse) 

   Organist: Everhard Zwart 
 

 8 november Voorganger: Dhr. Johan Krijgsman 

   (Voorm. Ev. van de Geref.Gem. Simon de Looijer) 

   Organist: Everhard Zwart 

 

15 november Voorganger: Ds. Elsbeth Gruteke 

   (PKN Kruiskerk, Huizen, Presentatrice EO) 

   Organist: Rob van Dijk 


