MIDDAGPAUZEDIENST

ALLE-
DAG-
KERK

woensdag 27 september 2023

van 12.40 tot 13.00 uur
Engelse Hervormde Kerk
Begijnhof - Amsterdam

Thema: “Vergeldingsdrang?”

Voorganger:
Ds. Elis de Waard (Pauluskerk, Amstelveen)

Organist:
Wilbert Magré (Doornspijk)



Samenzang voor de dienst vanaf 12.25 uur
-NLB 280: 1,2 en 3

De vreugde voert ons naar dit huis

waar 't woord aan ons geschiedt.

God roept zijn naam over ons uit

en wekt in ons het lied.

Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,

waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

-NLB 3I15:1,2en3

Heb dank, o God van alle leven,

die zijt alleen Uzelf bekend,

dat Gij uw woord ons hebt gegeven,

uw licht en liefde ons toegewend.

Nu rijst uit elke nacht uw morgen,

nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen

werd kinderen geopenbaard.

En of een mens al diep verloren

en ver van U verzworven is,

Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.

Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen

en leven voor uw aangezicht.



Gemeente, aan wier aardse handen

dit hemels woord is toevertrouwd,

o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.

Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen
op mensengunst of -heerlijkheid?

't Verwaait als gras en weidebloemen. —
Gods woord bestaat in eeuwigheid!

- Hemelhoog 298: 1, 2, 3 en 4
Genade, zo oneindig groot. Dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan ’k zien.

Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad.
Maar ook — als ik mij tot Hem keer — dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid dat ik genade vond. (2x)

- Hemelhoog 304: 1, 2 en 4

Ik wil zingen van mijn Heiland, van zijn liefde, wondergroot,

die Zichzelve gaf aan ’t kruishout en mij redde van de dood.

Refrein: Zing, o zing van mijn Verlosser. Met zijn bloed kocht Hij ook mij
aan het kruis schonk Hij genade, droeg mijn schuld en ik was vrij.

"k Wil het wonder gaan verhalen, hoe Hij op Zich nam mijn straf.
Hoe in liefde en genade Hij 't rantsoen gewillig gaf.
Refrein

Ik wil zingen van mijn Heiland, hoe Hij smarten leed en pijn,
om mij 't leven weer te geven, eeuwig eens bij Hem te zijn.
Refrein



Woorden van begroeting

Voorganger:  Onze hulp is in de Naam van de Heer

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger:  die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen: en niet laat varen het werk van Zijn handen
Groet

Zingen: JdH 836: | en 3

Op die heuvel daarginds stond een ruwhouten kruis,

het symbool van vervloeking en schuld.

Maar dat kruis werd de mens,

tot het kostbaarst kleinood,

daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.

Refrein: 'k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis,
tot de Heer komt en met Hem het loon,
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis,
eens verwisselt voor d'eeuwigheidskroon.

Van dat ruwhouten kruis met het bloed van Gods Zoon
straalt een licht dat door niets wordt gedoofd;

vol van schoonheid en pracht, vol van reddende kracht
voor een ieder die in Hem gelooft.

Refrein

Overdenking: “Vergeldingsdrang?”’

n.a.v. Jesaja 53: 2-5 (NBV21)

Zie, Mijn knecht schoot als een loot op onder Gods ogen, als een scheut
uit dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk, hij miste iedere
schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij werd veracht, door
mensen gemeden, hij was een man die het lijden kende en met ziekte
vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons verborg en door ons



werd verguisd en geminacht. Maar hij was het die onze ziekten droeg,
die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling,
door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord,
om onze wandaden gebroken. De straf die hij onderging bracht ons
vrede, zijn striemen gaven ons genezing.

Korte instrumentale improvisatie

Gebed en/of gezamenlijk bidden ‘“Onze Vader”

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij hebben vergeven

wie ons iets schuldig was.

En breng ons niet in beproeving,

maar red ons uit de greep van het kwaad.

Want aan u behoort het koningschap,

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Collecte voor de Alle-Dag-Kerk

Zingen: NLB 575: 1,2, 4, 6

Jezus, leven van ons leven, Jezus, dood van onze dood,

Gij hebt U voor ons gegeven, Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

Gij die alles hebt gedragen al de haat en al de hoon,

die beschimpt wordt en geslagen, Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,
als de minste mens gebonden, aangeklaagd om onze zonde.
Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.




Alle leed hebt Gij geleden, Gij gedragen met geduld.

Als een worm zijt Gij vertreden zonder schuld, om onze schuld,
opdat wij door U verheven als verlosten zouden leven.
Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

Dank zij U, o Heer des levens, die de dood zijt doorgegaan,
die Uzelf ons hebt gegeven ons in alles bijgestaan,

dank voor wat Gij hebt geleden, in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn wil ik eeuwig dankbaar zijn.

Zegen en uitleidend orgelspel

Na afloop van de dienst is er koffie en thee en kunnen
wij elkaar ontmoeten.
Er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek




De Alle-Dag-Kerk kent een lange traditie van korte diensten,
waarin wij bezoekers met allerlei kerkelijke, maar ook niet-
kerkelijke, achtergronden mogen verwelkomen.

In het hart van onze hoofdstad Amsterdam, midden in de week, is
er ruimte voor onze middagpauzediensten.

De diensten begonnen in 1932 en hadden toen als motto “Rust
voor vermoeide zielen”. Eigenlijk is dit motto nog net zo actueel
als 91 jaar geleden.

www.alledagkerk.nl voor het nalezen-, downloaden van- of
luisteren naar de meditaties;

Gedrukte tekst is aan te vragen bij Doke Hoekstra
06 23533421 - info@alledagkerk.nl

n @alledagkerkamsterdam

@] @alledagkerk_amsterdam
Podcast. Alledagkerk

Volg ons via:

Giften en donaties zijn van harte welkom:
NLO5INGB0000238938 / NL27RABOO0127086544
t.n.v. Stichting Alle-Dag-Kerk Amsterdam.

De Stichting is als ANBI aangemerkt.
Meer informatie op onze website onder ‘Schenken’

De diensten zijn ook te beluisteren iedere dinsdag
vanaf 12.25 uur via www.radiobloemendaal.nl

Diensten met belangstellenden in de Engelse Kerk
Zondag | oktober, 19.00 uur
Spreker: ds Taco Koster
Muziek: Benjamin Bakker
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Voorganger: Ds. Bas van der Graaf
(PKN Nieuwe Kerk, Huizen)
Organist: Rob van Dijk

Voorganger: Ds. Robert-Jan van Amstel
(PKN Geref. Kerk Putten)
Organist: Everhard Zwart

Voorganger: Dhr. Leo Fijen
(Historicus, presentator KRO-NCRV, Maartensdijk)
Organist: Wilbert Magré

Voorganger: Ds. Paul Visser
(PKN Maranathakerk, Rotterdam)
Organist: Rob van Dijk

Voorganger: Ds. Arenda Haasnoot
(PKN De Brug, Spijkenisse)
Organist: Everhard Zwart

Voorganger: Dhr. Johan Krijgsman
(Voorm. Ev. van de Geref.Gem. Simon de Looijer)
Organist: Wilbert Magré



