
M I D D A G PA U Z E D I E N S T  

 

 
 

woensdag 8 november 2023 
 

van 12.40 tot 13.00 uur 

Engelse Hervormde Kerk 

Begijnhof - Amsterdam 

 

Thema: “Gezond gemaakt” 

 

Voorganger: 

Evangelist Johan Krijgsman 

 
Organist: 

Everhard Zwart (Krimpen aan den IJssel) 

 



Samenzang voor de dienst vanaf 12.25 uur

- HH 667: 1, 2 en 3  

Wees stil voor het aangezicht van God,  
want heilig is de Heer. 

aanbid Hem met eerbied en ontzag  
en kniel nu voor Hem neer; 

die zelf geen zonde kent  
en ons genade schenkt. 

Wees stil voor het aangezicht van God,  
want heilig is de Heer. 

  
Wees stil, want de heerlijkheid van God  

omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond,  
waar Hij verschijnt met vuur; 

een eeuwigdurend licht  
straalt van zijn aangezicht. 

Wees stil, want de heerlijkheid van God  
omgeeft ons in dit uur. 

  
Wees stil, want de kracht van onze God  

daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft  

en ons genezing brengt; 
niets is onmogelijk  

voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God  
daalt neer op dit moment. 
 

-  NLB 837: 1 en 2 

Iedereen zoekt U, jong of oud,  

speurend langs allerlei wegen: 
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd – 



Meester, waar kom ik U tegen? 

Eens vindt U ons, bij dag of nacht, 

moe van onszelf en zonder kracht, 
dorstend naar liefde en zegen. 
 

Volgen wij, Heiland, niet uw spoor: 

laten wij anderen bloeden, 
geven wij pijn en angsten door - 

neem ons dan onder uw hoede. 
Spreek uw genezend woord vol macht, 

dan krijgt ons leven nieuwe kracht. 
Spreek, dan keert alles ten goede. 
 

- NLB 906: 1, 4 en 7 

God is tegenwoordig, God is in ons midden, 
laat ons diep in ’t stof aanbidden. 

God is in ons midden, laat nu alles zwijgen 
alles in ons voor Hem neigen. 

Wie de stem / heft tot Hem 
sla de ogen neder, geve ’t hart Hem weder. 
 

Koning in de hemel, kon ik U maar prijzen, 

U volkomen eer bewijzen. 

Kon ik als een engel eeuwig opgetogen 

naar U zien met eigen ogen. 
Laat mij nu / reeds aan U 

alles mogen geven, lieve God, mijn leven. 
 

Maak mij recht eenvoudig, stil in den gebede, 
afgezonderd in uw vrede. 

Maak mij rein van harte, dat ik uwe klaarheid 

schouwen mag in geest en waarheid. 

Heer laat mij / even vrij 
als een adelaar stijgen, zo word ik U eigen. 



- NLB 68: 7 

God zij geprezen met ontzag. 

Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede. 

Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 

en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, 

Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 

Hij droeg ons door de diepte heen, 
de Here Here doet alleen 

ons aan de dood ontkomen. 
 

Aanvang dienst 12.40 uur 

 

Woorden van begroeting 

 

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

Allen:   die hemel en aarde gemaakt heeft 

Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 

Allen: en niet laat varen het werk van Zijn handen 

 

Groet 

 

Zingen:  Psalm 103: 2 

 

Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven, 

Hoeveel het zij, genadig wil vergeven, 

Uw krankheen kent en liefderijk geneest; 

Die van 't verderf uw leven wil verschonen, 

Met goedheid en barmhartigheen u kronen; 

Die in den nood uw redder is geweest. 



Overdenking: “Gezond gemaakt” 
 

n.a.v. Handelingen 9: 32-35 
32 Toen Petrus door het land reisde, kwam hij ook bij de 
heiligen die in Lydda woonden. 33 Hij trof daar een man aan 
die Eneas heette en al acht jaar verlamd op bed 
lag. 34 Petrus zei tegen hem: ‘Eneas, Jezus Christus geneest 
u! Sta op en breng nu zelf uw bed in orde.’ Onmiddellijk 
stond hij op. 35 Alle inwoners van Lydda en van de 
Saronvlakte zagen wat er gebeurd was en bekeerden zich 
tot de Heer. 
 

Korte instrumentale improvisatie 

 

Gebed en/of gezamenlijk bidden “Onze Vader” 

 

Collecte voor de Alle-Dag-Kerk    

 

of Scan de QR-code voor digitale betaling 

uw giften zijn welkom 

 

Zingen: Gezang 174: 1, 2 en 3  

 

Vaste Rots van mijn behoud, 

als de zonde mij benauwt, 

laat mij steunen op uw trouw, 

laat mij rusten in uw schaûw, 

waar het bloed, door U gestort, 

mij de bron des levens wordt. 

 

 

 



Jezus, niet mijn eigen kracht, 

niet het werk door mij volbracht, 

niet het offer dat ik breng, 

niet de tranen die ik pleng, 

schoon ik ganse nachten ween, 

kunnen redden, Gij alleen. 

 

Zie, ik breng voor mijn behoud 

U geen wierook, mirr’ of goud; 

moede kom ik, arm en naakt, 

tot de God, die zalig maakt, 

die de arme kleedt en voedt, 

die de zondaar leven doet! 

  

Zegen en uitleidend orgelspel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na afloop van de dienst is er koffie en thee en kunnen 

wij elkaar ontmoeten. 

Er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek 

 



De Alle-Dag-Kerk kent een lange traditie van korte diensten, 

waarin wij bezoekers met allerlei kerkelijke, maar ook niet-

kerkelijke, achtergronden mogen verwelkomen. 

In het hart van onze hoofdstad Amsterdam, midden in de week, is 

er ruimte voor onze middagpauzediensten. 

De diensten begonnen in 1932 en hadden toen als motto “Rust 

voor vermoeide zielen”. Eigenlijk is dit motto nog net zo actueel 

als 91 jaar geleden. 

 
www.alledagkerk.nl voor het nalezen-, downloaden van- of 

luisteren naar de meditaties; 

 

Gedrukte tekst is aan te vragen bij Doke Hoekstra 

06 23533421 - info@alledagkerk.nl 

 

Volg ons via:   @alledagkerkamsterdam  

              @alledagkerk_amsterdam 

    
Podcast. Alledagkerk

 
 

Giften en donaties zijn van harte welkom: 

NL05INGB0000238938 / NL27RABO0127086544  

t.n.v. Stichting Alle-Dag-Kerk Amsterdam.  
 

De Stichting is als ANBI aangemerkt. 

Meer informatie op onze website onder ‘Schenken’ 
 

De diensten zijn ook te beluisteren iedere dinsdag  

vanaf 12.25 uur via www.radiobloemendaal.nl   

 

Diensten met belangstellenden in de Engelse Kerk 

 Zondag 12 november, 19.00 uur 

Spreker: Taco Koster 

Muziek: Kees Bruggeman 

http://www.alledagkerk.nl/
mailto:info@alledagkerk.nl
http://www.radiobloemendaal.nl/


KOMENDE MIDDAGPAUZEDIENSTEN 

 

 
 

 

15 november Voorganger: Ds. Elsbeth Gruteke 

   (PKN Kruiskerk, Huizen, Presentatrice EO) 

   Organist: Rob van Dijk 

 

22 november Voorganger: Ds. Gerco Lock 

   (PKN Bethelkerk, Scheveningen) 

   Organist: Everhard Zwart 

 

29 november Voorganger: Ds. Ruud Stiemer 

   (PKN Grote Kerk, ’s Hertogenbosch) 

   Organist: Wilbert Magré 

 

6 december Voorganger: Dhr. Andries Knevel 

   (Theoloog, Voorm. Presentator EO, Huizen) 

    Organist: Rob van Dijk 

 

13 december Voorganger: Ds. Wim Scheltens 

   (PKN, Lunteren) 
   Organist: Everhard Zwart 

 
 


