
 

 

Opgang, 19 november 
 
1. Georg Friedrich Handel, uit de Messiah  
 
Recitatief - bas (1 Cor. 15:51,52)  
Zie, ik vertel u een geheim.  
Wij zullen niet allen ontslapen,  
maar in een ogenblik zullen wij allen veranderd worden,  
in een oogwenk, bij de laatste bazuin.  
 
Aria - bas, (1 Cor. 15:52,53)  
De bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt  
en wij zullen veranderd worden.  
Want dit vergankelijke moet zich met het onvergankelijke bekleden  
en het sterfelijke met het onsterfelijke.  

 
2. Lied 726, Hoor een heilig koor 
 
Hoor, een heilig koor van stemmen, 
staande aan de glazen zee, 
halleluja, halleluja, 
God zij glorie, zingen zij. 
Menigten die geen kan tellen, 
als de sterren in hun glans, 
psalmen zingend, palmen dragend, 
in de hemel is een dans. 
 
Ja, zij hebben overwonnen 
met uw kruis als hun banier, 
volgend U in uw verzoening, 
door de diepe doodsrivier. 

Met uw lijden medelijdend, 
medestervend in uw dood, 
vonden zij het eeuwig leven 
en hun loon bij U is groot. 
 
Nu omstraalt hen licht des hemels 
en de levensbron ontspringt 
waar zij juichen U ter ere 
waar hun koor uw glorie zingt. 
Vrede is hun deel voor immer, 
liefde is hun eeuwig recht, 
want zij traden uit de schemer 
voor uw levend aangezicht. 

 
3. Thomas Tomkins, Burial Sentences IV. I Heard A Voice From Heaven. Openbaringen 14 vers 13 
 
En ik hoorde een stem uit den hemel,  
die tot mij zeide:  
Schrijf, zalig zijn de doden, die in den Heere sterven,  
van nu aan. Ja, zegt de Geest,  
opdat zij rusten mogen van hun arbeid;  
en hun werken volgen met hen. 
Amen 
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4. Edgar Bainton, And I saw a new heaven 
 
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.  
Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij,  
en de zee is er niet meer.   
Toen zag ik, Johannes, de heilige stad,  
het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan.  
Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht.   
Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep:  
‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen.  
Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn.   
Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen.  
Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn,  
want wat er eerst was is voorbij.’   

 
 
5. Lied 982,  In the bulb there is a flower 
 
In de bloembol is de krokus, 
in de pit de appelboom, 
in de pop huist een belofte: 
vlinders fladderen straks rond. 
In de koude van de winter 
groeit de lente ondergronds, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God ziet naar de schepping om. 
 
Elke stilte kent zijn zingen, 
zoekt een woord en melodie, 
ieder duister wacht een morgen 
in dat licht is alles nieuw. 

Het verleden bergt de toekomst, 
wat die brengt, je weet het niet, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God alleen herschept en ziet. 
 
In ons einde is de aanvang, 
in de tijd oneindigheid, 
in de twijfel ligt geloven, 
in ons leven eeuwigheid, 
in de dood het nieuwe leven, 
overwonnen alle strijd, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God alleen herkent die tijd. 

 
6. Johann Sebastian Bach, uit cantate BWV 70 - Wachet! betet! betet! wachet!  Eerste deel 
 
Waak! Bid! Bid! Waak! 
Wees bereid 
altijd 
totdat de Heer der heerlijkheid 
een eind aan deze wereld maakt. 

 
7. Lied 749, Op waakt op zo klinkt het luide, zetting Johann Sebastian Bach 
 
‘Op, waakt op!, zo klinkt het luide, 
 wat wil dit roepen toch beduiden.  
Gij torenwachters van de tijd? 
‘Middernacht is aangebroken,  
zijn uwe lampen wel ontstoken,  
gij maagden die de Heer verbeidt?  
       Gij slapenden ontwaakt,  
        de bruidegom genaakt,  
                halleluja, 
              nu opgestaan!  
        Het feest breekt aan,  
gij moet hem ijlings tegen gaan.  
 

Laat ons u ter ere zingen,  
met allen, die uw troon omringen,  
een koor van mens’ en eng’lenstem! 
Paar’len zijn der poorten bogen,  
die neder dalen uit den hogen: 
het hemelse Jeruzalem.  
    Geen oog heeft ooit begroet,  
    geen hart heeft ooit vermoed  
            zulk een vreugd 
              Zo juichen wij  
             en roemen blij  
de glorie van de heerschappij! 

 
 


