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ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 31 december 2023

a — (? in de Dorpskerk

J/Q/bj})‘;: s aanvang: 10.00 uur
e ~ 1°Zondag na Kerst ~

Voorganger : ds. Jessa van der Vaart

Ouderling van dienst : Mini Hulscher

Diaken : Bart Kramer

Organist : Agnes van Bekkum

Koster : Adriana Verkuyl

VOORBEREIDING

Orgelspel: Uit het orgelconcerto in Bes: Allegro Moderato en Larghetto
Georg Friedrich Handel (1685 - 1759)

Woorden van welkom- door de ouderling van dienst - allen gaan staan

Bemoediging

Voorganger :Onze hulp is de naam van de Heer

Allen :die hemel en aarde gemaakt heeft

Voorganger :die trouw houdt tot in eeuwigheid

Allen :en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer

Allen :Amen.

Intredelied: Lied 213:1,2en 3
Gebed om ontferming
Loflied: Lied 502: 1, 2,3 en4

Gebed van de zondag



DE SCHRIFT

Eerste lezing: Jesaja 61: 10 —62: 3 (NBV)
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Ik vind grote vreugde in de HEER,

mijn hele wezen jubelt om mijn God.

Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan,
hulde mij in de mantel van de gerechtigheid,
zoals een bruidegom een kroon opzet,

zoals een bruid zich tooit met haar sieraden.
Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt,
zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen,

zo laat God, de HEER, gerechtigheid ontkiemen
en glorie voor het oog van alle volken.

Omuwille van Sion zal ik niet zwijgen,
omwille van Jeruzalem ben ik niet stil,
totdat het licht van haar gerechtigheid daagt
en de fakkel van haar redding brandt.
Alle volken zullen je gerechtigheid zien,
alle koningen je majesteit.

Men zal je noemen bij een nieuwe naam
die de HEER zelf heeft bepaald.

Je zult een schitterende kroon zijn

in de hand van de HEER,

een koninklijke tulband

in de hand van je God.

Lied 176:1,2,3en6
lezing: Lukas 2, 22-40 Oosterhuis VVan Heusden

Toen volgens de Thora van Mozes

‘de dagen van hun reiniging waren vervuld’,

brachten zij hem naar het heilige Jeruzalem om hem te laten
zien aan JHWH.

Zoals geschreven staat in de Thora van JHWH:

‘Al wat mannelijk is en als eerste uitbreekt uit de schoot

zal “heilig voor JHWH” worden genoemd’

- en ook om, volgens het gezegde in de Thora van JHWH, tegeven als gave
‘een koppel tortelduiven of twee duivenjongen’.

En zie, er was een mens in Jeruzalem met de naam Simeon.
En deze mens was rechtvaardig en toegewijd,

hij verwachtte de vertroosting van Israel

en heilige geest was met hem.
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Hij had door de heilige geest de voorzegging ontvangen
dat hij de dood niet zou zien
eer hij zou hebben gezien
de messias van JHWH.
Door de geest gedreven was hij naar het Heilige gekomen.
Toen de ouders de kleine jongen daar brachten, Jezus,
om met hem te doen naar de gewoonte van de Thora,
ontving hij hem in zijn armen
en zegende God en sprak:
‘Nu zult gij, heer en meester, uw dienstknecht vrij laten gaan
volgens uw groot woord, in vrede.
Want mijn ogen hebben uw bevrijding gezien
die gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volkeren:
licht dat aan vreemde volkeren wordt geopenbaard
en dat uw volk Israel doet stralen.
Zijn vader was daar, en zijn moeder —
zij stonden verbaasd
dat deze woorden over hem werden gesproken.
En Simeon zegende hen en sprak tot Marjam, zijn moeder:
Zie, deze hier is gesteld
tot ondergang en opstaan
van velen in Israel,
tot teken van tegenspraak
- een zwaard zal uw ziel doorklieven —
opdat de plannen
van vele harten openbaar zullen worden.
Ook Hanna was daar, een profetes,
dochter van Fanuel, uit de stam Aser.
Zij was heel ver op de weg van haar dagen.
Vanaf haar eerste geslachtsgemeenschap
had zij zeven jaren met haar man geleefd.
Zij was weduwe, vier en tachtig jaar ongeveer.
Zij was altijd in het Heilige,
zij diende dag en nacht, in vasten en gebed.
Dit eigen uur trad zij naar voren
en dankte God en sprak over hem
tot allen die vol hoop uitzagen naar de vrijkoop van Jeruzalem.
En toen zij alles hadden volbracht
volgens de Thora van JHWH,
keerden zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth.
De kleine jongen groeide op
en werd vol kracht en wijsheid
en Gods genade was met hem.



Zingen: Lied 159a

VERKONDIGING

Zingen: Lied 494

GAVEN EN GEBEDEN

Mededelingen door de ouderling van dienst

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net

1°: Ouderenwerk
Tijdens de Oudejaarsdienst zal de collecte worden bestemd voor het ouderenwerk in
onze eigen kerkgemeenschap. U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer
van de Diaconie: NL75 ABNA 0576 1736 81 o.v.v. 'Collecte Ouderenwerk 31
december’

2¢: Kerk

Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over
te maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59

Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan
beide collectes of kies ‘Dorpskerk Bloemendaal’ uit de lijst. :

Orgelspel: Das alte Jahr vergangen ist, BWV 614
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden,
gevolgd door het zingen van: Lied 961

Dankgebed, voorbeden en stil gebed
steeds beaamd met lied 368c

We bidden samen het Onze Vader

Slotlied (staande): Lied 511:1,2,5,6en7


http://www.givtapp.net/

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b

Orgelspel: Uit het orgelconcerto in Bes: Andante allegro.
Georg Friedrich Handel (1685 - 1759)

Inzameling van de gaven bij de uitgang: Ouderenwerk / Kerk
*hx

Na de dienst bent u van harte welkom om elkaar te ontmoeten
bij koffie of thee in het Kerkelijk Centrum
MEDEDELINGEN

Agenda
di 02-01 14.30 Handwerken, KC

do 04-01 10.30 Koffieochtend, KC

Stem in de Stad

Vanuit onze gemeente is er door de jaren heen een warme band met Stem in de Stad,

de organisatie die in Haarlem actief is met 0.a. een eetvoorziening en een

aanloopcentrum. Op de eerste zondag van het nieuwe jaar zal Joost van den Bogert

bij ons voorgaan in de dienst. Hij is als predikant aan Stem in de Stad verbonden.

Bij een contact dat één van de diakenen onlangs met Joost had, sprak hij uit dat met

name de Bloemendaalse koffie bij De Stem erg gemist wordt. Dus wat zou er mooier

zijn dan dat wij op zondag 7 januari een hoeveelheid pakken koffie aan Joost van

den Bogert mee zouden kunnen geven. De Diaconie zal een aantal pakken

aanschaffen, maar wij zouden het fijn vinden als gemeenteleden dit gebaar willen

ondersteunen. U kunt uw pak of pakken koffie op 7 januari voorafgaande aan de

dienst afgeven. Dan kan Stem in de Stad weer even voort met Bloemendaalse koffie.

Namens de Diaconie: hartelijk dank.

Zondag 31 december 2023 uitzending via www.radiobloemendaal.nl

09:30 Opgang met muziek door Pieter Beerthuizen

10.00  Kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Jessa van der Vaart

De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren

Online vanaf 31 december: Orgelpunt met Bert Wisgerhof: “Hoor de herders”.
Aangeraakt met Teun-Jan Tabak

Dinsdag 2 januari 2024 Alle-Dag-Kerk

12.00 Muziek

12.25 ds. Dirk van Duijvenbode / Organisten: Rob van Dijk en Everhard Zwart

Dienst zondag 7 januari 2024 in de Dorpskerk aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Joost van den Bogert
U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio



http://www.radiobloemendaal.nl/

