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woensdag 27 december 2023

van 12.40 tot 13.00 uur
Engelse Hervormde Kerk
Begijnhof - Amsterdam

Thema: “Dubbele geschiedenis”

Voorganger: Ds. Dirk van Duijvenbode
(PKN Hoek van Holland, Voorzitter ADK)

Pianist: Rob van Dijk
Organist: Everhard Zwart



Samenzang voor de dienst vanaf 12.15 uur

- Gezang 470: 1,3 en 4

Wat vlied' of bezwijk’, getrouw is mijn God,

Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot;

moog 't hart soms ook beven in 't heetst van de strijd,
zijn liefd' en ontferming vertroosten altijd.

Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar,
dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar,

dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht
en zing ik mijn psalmen in duistere nacht.

Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw,

de rots mijner ziel, waar 'k eeuwig op bouw.

Ik zal Hem nog prijzen in 't uur van mijn dood,
dan rijst nog mijn loflied: “zijn goedheid is groot!'

- Gezang 296: 1,2 en 3

't Jaar heeft haast zijn loop volbracht, 't afscheid klinkt ons tegen.
Ziet, een nieuwe tijdkring wacht - met ellend' of zegen?

Niet geklaagd, niet gevraagd naar de and're morgen:

't antwoord blijft verborgen.

Waarom op een zwart verschiet d' ogen steeds geslagen?
Neen, de tijd ontdekt u niet, wat hij aan zal dragen.

Heft het oog naar omhoog! Daar is Hij gezeten,

die 't alleen kan weten.

Hoopt op God! Gij hebt zijn trouw altoos ondervonden,
ook in dagen vol van rouw, ook in bange stonden.

Ja, Hij gaf steun en staf, laaf'nis, rust en zegen

op uw pelgrimswegen.



- Hemelhoog 298:1, 2 en 3
Genade, zo oneindig groot. Dat ik, die ’t niet verdien
het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan ’k zien.

Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad.
Maar ook — als ik mij tot Hem keer — dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis.

-Psalm 90: | en 8

Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
de zekerheid van allen die U vrezen.
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
wij zijn in uw ontferming opgenomen.

Wij mogen bouwen op de vaste grond
van uw beloften en van uw verbond.

Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.

O God, bescherm ons in ons onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,

het werk van onze hand, bevestig dat.

- Hemelhoog 321:1,2 en 3

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
wakend of slapend, vervuld van uw licht.

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,

U als mijn Vader en ik als uw kind

dat in uw armen geborgenheid vindt.



Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.

Wees als een burcht, als een toren van kracht,
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

-NLB913: 1,2,3en4

Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed!

Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom!?
Eenmaal zie ik al uw luister, als ik in uw hemel kom!

Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet!

Wil mij als een kind behandelen, dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.

Aanvang dienst 12.40 uur

Woorden van begroeting

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen: en niet laat varen het werk van Zijn handen

Groet



Zingen: Psalim 89: | en 7

Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied

des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,

een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,

dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.

Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.

Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,

zij gaan in vrede voort, zij wandelen voor uw ogen,
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

Overdenking: “Dubbele geschiedenis”

n.a.v. Lukas 2 : I, 6-7 en |5 (NBG 1951)

I En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege keizer
Augustus, dat het gehele rijk moest worden ingeschreven.

6 En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij
baren zou, 7en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken
en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.
|5 En het geschiedde, toen de engelen van hen heengevaren waren naar de
hemel, dat de herders tot elkander spraken: Laten wij dan naar Betlehem gaan
om te zien hetgeen geschied is en ons door de Here is bekendgemaakt.

Korte instrumentale improvisatie
Gebed en/of gezamenlijk bidden “Onze Vader”

Collecte voor de Alle-Dag-Kerk

Geen contant geld bij je?

Scan dan de QR-code voor digitale betaling
Alle giften zijn welkom




Zingen: NLB 90a: I, 5en 6
O God, die droeg ons voorgeslacht in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht, wees eeuwig ons tehuis

De tijd draagt alle mensen voort op zijn gestage stroom;
ze zijn als gras, door zon verdord, vervluchtigd als een droom.

O God, die droeg ons voorgeslacht in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht en eeuwig ons tehuis!

Zegen

Na afloop van de dienst is er koffie en thee
en kunnen wij elkaar ontmoeten.
Er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek




De Alle-Dag-Kerk kent een lange traditie van korte diensten, waarin
wij bezoekers met allerlei kerkelijke, maar ook niet-kerkelijke,
achtergronden mogen verwelkomen.

In het hart van onze hoofdstad Amsterdam, midden in de week, is
er ruimte voor onze middagpauzediensten.

De diensten begonnen in 1932 en hadden toen als motto “Rust
voor vermoeide zielen”. Eigenlijk is dit motto nog net zo actueel als
91 jaar geleden.

www.alledagkerk.nl voor het nalezen-, downloaden van- of
luisteren naar de meditaties;

Gedrukte tekst is aan te vragen bij Doke Hoekstra
06 23533421 - info@alledagkerk.nl

li @alledagkerkamsterdam

@] @alledagkerk_amsterdam
Podcast. Alledagkerk

Volg ons via:

Giften en donaties zijn van harte welkom:
NLO5INGB0000238938 / NL27RABOO0127086544
t.n.v. Stichting Alle-Dag-Kerk Amsterdam.

De Stichting is als ANBI aangemerkt.
Meer informatie op onze website onder ‘Schenken’

De diensten zijn ook te beluisteren iedere dinsdag
vanaf 12.25 uur via www.radiobloemendaal.nl

Diensten met belangstellenden
Zondag 3| december GEEN DIENST



http://www.alledagkerk.nl/
mailto:info@alledagkerk.nl
http://www.radiobloemendaal.nl/

KOMENDE MIDDAGPAUZEDIENSTEN
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3 januari Voorganger: Ds. Dick Wolters
(PKN, Noorderkerk, Amsterdam)
Organist: Everhard Zwart

10 januari Voorganger: Evangelist Jurjen ten Brinke
(Hoop voor Noord, Amsterdam)
Organist: Wilbert Magré

17 januari Voorganger: Ds. Piet van Midden

(PKN, Schoonrewoerd)
Organist/Pianist: Rob van Dijk

24 januari Voorganger: Ds. Wielie Elhorst
(PKN Landelijk Jeugdwerk, Amsterdam)
Organist: Everhard Zwart

31 januari Voorganger: Ds. Wouter Klouwen
(PKN, Pauluskerk Baarn)
Organist: Wilbert Magré



