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Thema:
“Delen van liefde”

Voorganger:
Evangelist Jurjen ten Brinke
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Organist:
Wilbert Magré



Samenzang voor de dienst vanaf 12.25 uur

- NLB 754 (gezongen op de Engelse melodie)

Liefde Gods die elk beminnen hemelhoog te boven gaat,
kom in onze harten binnen met Uw milde overdaad.

Jezus, één en al ontferming, daal vanuit den Hoge neer
met Uw heerlijke bescherming in ons bevend hart, o Heer.

God almachtig boven mate, die zo nederig verscheen,

keer opeens terug en laat ons nooit meer, nooit meer hier alleen.
Laat ons in de kerk U prijzen met Uw heiligen omhoog

tot in 's hemels paradijzen wij U zien van oog tot oog.

Wat Gij eenmaal zijt begonnen, o voltooi het: maak ons rein,
tot de wereld is gewonnen en in U hersteld zal zijn,

tot wij eeuwig bij U wonen, schrijdende van licht tot licht,
leggend onze gouden kronen zingend voor uw aangezicht.

- Psalm 133 (Oude berijming)

Ai ziet, hoe goed, hoe liefllijk is 't, dat zonen
Van 't zelfde huis, als broeders, samen wonen,
Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd;

't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd,

De zalf, waarmee hij is aan God gewijd,

Die door haar reuk het hart verblijdt.

Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen,

Als d' olie, die, van Arons hoofd gedropen,
Zijn baard en klederzoom doortrekt;

Z' is als de dauw, die Hermons kruin bedekt,
Die Sions top met vruchtbaar vocht besproeit,
En op zijn bergen nedervloeit.

Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen:
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen,
En 't leven tot in eeuwigheid.



-NLB 838: 1,2 en 4

O grote God die liefde zijt,

o Vader van ons leven,

vervul ons hart, dat wij altijd

ons aan uw liefde geven.

Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,

uw waarheid openbaren.

Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,

dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.

Laat ons getrouw de weg begaan

tot allen die ons verre staan

en laat ons zonder vrezen

de minste willen wezen.

Wij danken U, o liefde groot,

dat Christus is gekomen.

Wij hebben in zijn stervensnood

uw diepste woord vernomen.

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht

waar liefde wordt gegeven,

wij uit uw liefde leven.

-NLB 705: 1,2 en 4

Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'ge Geest, de Trooster,

de Drieéen'ge in Zijn troon.

Halleluja, halleluja, de Driegen'ge in Zijn troon.



Ere zij aan Hem, wiens liefde, ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,

koningen in heerlijkheid.

Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd.

Halleluja, lof, aanbidding, brengen eng'len U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten,

legt Uw schepping voor U neer.

Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer.

Aanvang dienst [2.40 uur

Woorden van begroeting

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen: en niet laat varen het werk van Zijn handen
Groet

Zingen: HemelHoog 602 | en 2

Liefde was het, onuitputt’lijk,

liefd’ en goedheid, eind’loos groot.
Toen de Levensvorst op aarde
tot ons heil zijn bloed vergoot.
Komt, laat ons zijn liefde prijzen!
God geeft vreugd en dankensstof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig

in de hemel zijnen lof.



Rijd als Heerser door de velden,
Jezus, in uw grote kracht.

Niets, niets kan U tegenhouden,
zelfs de hel niet met haar macht.
Voor uw naam, zo groot en heerlijk
zinkt de vijand weg in ’t niet.

Heel de schepping, Heer, zal beven,
als zij U, haar Koning, ziet.

Overdenking: “Liefde delen”

n.a.v. Genesis 3:1

I Van dlle in het wild levende dieren die de HEER God gemaakt had, was de
slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: ‘Heeft God werkelijk gezegd dat
jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?’

Matteus 25:31-32 en 35-40

31 Woanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap
van alle engelen, zal Hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. 32 Dan zullen
alle volken voor Hem worden samengebracht en zal Hij de mensen van elkaar
scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt;

35 Wiant Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven
Mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op, 36 Ik was
naakt en jullie kleedden Mij. Ik was ziek en jullie bezochten Mij, Ik zat
gevangen en jullie kwamen naar Mij toe.” 37 Dan zullen de rechtvaardigen
Hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien en U te eten
gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij U als
vreemdeling gezien en opgenomen, U naakt gezien en gekleed? 39 Wanneer
hebben wij gezien dat U ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar U toe
gekomen?” 40 En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat
jullie gedaan hebben voor een van de geringsten van mijn broeders of zusters,
dat hebben jullie voor Mij gedaan.”

Korte instrumentale improvisatie

Gebed en/of gezamenlijk bidden “Onze Vader”



Collecte voor de Alle-Dag-Kerk

Geen contant geld bij je?
Scan dan de QR-code voor digitale betaling
Alle giften zijn welkom

Zingen: HemelHoog 395 1 -5

Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat jij het ook voor mij kunt zijn.

Wij zijn onderweg als pelgrims, vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters, dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus’ licht ontsteken als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken, waar je hart naar heeft verlangd.

Ik zal blij zijn als jij blij bent, huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen tot de reis ten einde is.

Dan zal het volmaakte komen, als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus’ weg van liefde en van lijden zijn gegaan.

Zegen en uitleidend orgelspel

Na afloop van de dienst is er koffie en thee en kunnen wij
elkaar ontmoeten.
Er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek




De Alle-Dag-Kerk kent een lange traditie van korte diensten, waarin
wij bezoekers met allerlei kerkelijke, maar ook niet-kerkelijke,
achtergronden mogen verwelkomen.

In het hart van onze hoofdstad Amsterdam, midden in de week, is
er ruimte voor onze middagpauzediensten.

De diensten begonnen in 1932 en hadden toen als motto “Rust
voor vermoeide zielen”. Eigenlijk is dit motto nu nog net zo actueel.

www.alledagkerk.nl voor het nalezen-, downloaden van- of
luisteren naar de meditaties;

Gedrukte tekst is aan te vragen bij Doke Hoekstra
06 23533421 - info@alledagkerk.nl

li @alledagkerkamsterdam

@ @alledagkerk_amsterdam
Podcast. Alledagkerk

Volg ons via:

Giften en donaties zijn van harte welkom:
NLO5SINGB0000238938 / NL27RABO0127086544
t.n.v. Stichting Alle-Dag-Kerk Amsterdam.

De Stichting is als ANBI aangemerkt.
Meer informatie op onze website onder ‘Schenken’

De diensten zijn ook te beluisteren iedere dinsdag
vanaf 12.25 uur via www.radiobloemendaal.nl

Diensten met belangstellenden in de Engelse Kerk
Zondag 14 januari 19.00 uur
Spreker: Ds. Taco Koster
Muziek: Wilbert Magré



http://www.alledagkerk.nl/
mailto:info@alledagkerk.nl
http://www.radiobloemendaal.nl/

KOMENDE MIDDAGPAUZEDIENSTEN

17 januari

24 januari

31 januari

7 februari

14 februari
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Voorganger: Ds. Piet van Midden
(PKN, Schoonrewoerd)
Organist/Pianist: Rob van Dijk

Voorganger: Ds. Wielie Elhorst
(PKN, Theoloog, Amsterdam)
Organist: Everhard Zwart

Voorganger: Ds. Wouter Klouwen

(PKN, Pauluskerk, Baarn)
Organist: Wilbert Magré

Voorganger: Ds. Jan Reijm
(PKN, Hillegondakerk, Rotterdam)
Organist/Pianist: Rob van Dijk

Voorganger: Ds. Ad van Nieuwpoort
(PKN, Duinzichtkerk, Den Haag)
Organist: Everhard Zwart



