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woensdag 3 januari 2024 
 

van 12.40 tot 13.00 uur 

Engelse Hervormde Kerk 

Begijnhof - Amsterdam 
 

Thema:  

“Carrière-switch” 
 

Voorganger: 

Ds. Dick Wolters 

(PKN, Noorderkerk, Amsterdam) 
 

Organist: 

Everhard Zwart 



Samenzang voor de dienst vanaf 12.25 uur

 

- Psalm 25: 2 en 4 
Here, maak mij uwe wegen 

door uw woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 

en waarheen G’uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 

laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 

’k blijf U al den dag verwachten. 
 

God is goed, Hij is waarachtig 

en gaat zijn getrouwen voor, 
brengt, aan zijn verbond gedachtig, 

zondaars in het rechte spoor. 
Hij zal leiden ’t zacht gemoed 

in het effen recht des Heren: 
wie Hem ned’rig valt te voet, 

zal van Hem zijn wegen leren. 
 

- NLB 840: 1, 2 en 3 
Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom – 
want mijn leven is onder de macht gesteld 

van de Heer die mijn dagen en nachten telt 
en de Heer zegt ‘kom’ en ik kom. 
 

O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga, 

Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet alleen, 
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen, 

wees de adem waaruit ik ontsta. 
 
 

 
 



Want o Heer, ik zeg ‘kom’ en Gij komt, 

ik zeg ‘kom’ en Gij komt en uw bloed wordt wijn 

en uw lichaam brood voor wie honge͜rig zijn 
en uw naam wordt een lied in mijn mond. 

 
- NLB 912: 1, 2, 3 en 6 

Neem mijn leven, laat het, Heer,  
toegewijd zijn aan uw eer. 

Maak mijn uren en mijn tijd  
tot uw lof en dienst bereid. 
 

Neem mijn handen, maak ze sterk,  
trouw en vaardig tot uw werk. 

Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 
 

Neem mijn stem, opdat mijn lied 

U, mijn koning, hulde biedt. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 

dat zij uw getuigen zijn. 
 

Neem ook mijne liefde, Heer, 

’k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 

ben ik aan U toegewijd. 
 

- Hemelhoog 686: 1, 2 en 3  
Leid mij, Heer, o machtig Heiland 

door dit leven aan uw hand. 

Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 
wees mijn Gids in ’t barre land. 

Gij mijn sterkte, Gij mijn leider, 
vul mij met uw Geest steeds meer. 

Vul mij met uw Geest steeds meer. 
 



Laat mij zijn een Godsgetuige, 

sprekend van U meer en meer. 

Leid mij steeds door uwe liefde, 
groeiend naar uw beeld, o Heer. 

Brood des levens, brood des hemels, 
voed mij dat ik groei naar U. 

Voed mij dat ik groei naar U. 
 

Laat door mij uw levend water 
vloeien als een klare stroom. 

O, Heer Jezus, ’t wordt steeds later 

dat uw Geest over allen koom’. 
Machtig Heiland, mijn Verlosser, 

kom, Heer Jezus, in uw kracht. 
Kom, Heer Jezus, in uw kracht. 

 
 

 
Aanvang dienst 12.40 uur 

 
Woorden van begroeting 
 

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

Allen:   die hemel en aarde gemaakt heeft 
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 

Allen: en niet laat varen het werk van Zijn handen 
 

Groet 
 

Zingen:  NLB 513: 1, 2, 3 en 4 
God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginne 

het licht doen overwinnen, Hij spreekt nog altijd voort. 
 
 

 
 



God heeft het eerste woord. Voor wij ter wereld kwamen, 

riep Hij ons reeds bij name, zijn roep wordt nog gehoord. 

 
God heeft het laatste woord. Wat Hij van oudsher zeide, 

wordt aan het eind der tijden in heel zijn rijk gehoord. 
 

God staat aan het begin en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin. 

 
Overdenking: “Carrière-switch” 

 

n.a.v. Matteüs 4: 17-22 
17  Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ 

zei Hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ 
18  Toen Hij langs het meer liep, zag Hij twee broers, Simon, die 

Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit 
in het meer, het waren vissers. 19 Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg Mij, Ik 

zal van jullie vissers van mensen maken.’ 20 Ze lieten meteen hun 
netten achter en volgden Hem. 21 Even verderop zag Hij twee andere 

broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze 
waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de 

netten. Hij riep hen 22 en meteen lieten ze de boot en hun vader 
Zebedeüs achter en volgden Hem. 
 

Korte instrumentale improvisatie 
 

Gebed en/of gezamenlijk bidden “Onze Vader” 

 

Collecte voor de Alle-Dag-Kerk    
 

Geen contant geld bij je? 
Scan dan de QR-code voor digitale betaling 

Alle giften zijn welkom 
 



Zingen: NLB 531: 1 en 3 

Jezus die langs het water liep 

en Simon en Andreas riep, 
om zomaar zonder praten 

hun netten te verlaten, – 
Hij komt misschien vandaag voorbij 

en roept ook ons, roept jou en mij, 
om alles op te geven 

en trouw Hem na te leven. 
 

Christus die door de wereld gaat 
verheft zijn stem niet op de straat, 

Hij spreekt ons hart aan, heden, 
en wenkt ons met zich mede. 
En lokt ook nog zoveel ons aan, 

tot wie zouden wij anders gaan? 
Hij heeft en zal ons geven 

alles, – het eeuwig leven. 
 

Zegen en uitleidend orgelspel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na afloop van de dienst is er koffie en thee en kunnen wij 

elkaar ontmoeten. 

Er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek 



De Alle-Dag-Kerk kent een lange traditie van korte diensten, waarin 

wij bezoekers met allerlei kerkelijke, maar ook niet-kerkelijke, 

achtergronden mogen verwelkomen. 

In het hart van onze hoofdstad Amsterdam, midden in de week, is 

er ruimte voor onze middagpauzediensten. 

De diensten begonnen in 1932 en hadden toen als motto “Rust 

voor vermoeide zielen”. Eigenlijk is dit motto nu nog net zo actueel. 

 
www.alledagkerk.nl voor het nalezen-, downloaden van- of 

luisteren naar de meditaties; 

 

Gedrukte tekst is aan te vragen bij Doke Hoekstra 

06 23533421 - info@alledagkerk.nl 

 

Volg ons via:   @alledagkerkamsterdam  

              @alledagkerk_amsterdam 

    
Podcast. Alledagkerk

 
 

Giften en donaties zijn van harte welkom: 

NL05INGB0000238938 / NL27RABO0127086544  

t.n.v. Stichting Alle-Dag-Kerk Amsterdam.  
 

De Stichting is als ANBI aangemerkt. 

Meer informatie op onze website onder ‘Schenken’ 
 

De diensten zijn ook te beluisteren iedere dinsdag  

vanaf 12.25 uur via www.radiobloemendaal.nl   

 

 

Diensten met belangstellenden in de Engelse Kerk 

 Zondag 7 januari 19.00 uur 

Spreker: Ds. Taco Koster 

Muziek: Benjamin Bakker 

http://www.alledagkerk.nl/
mailto:info@alledagkerk.nl
http://www.radiobloemendaal.nl/


KOMENDE MIDDAGPAUZEDIENSTEN 
 

 
 

  

 

10 januari           Voorganger: Evangelist Jurjen ten Brinke 

   (Hoop voor Noord, Amsterdam) 

   Organist: Wilbert Magré 

 

17 januari  Voorganger: Ds. Piet van Midden 

   (PKN, Schoonrewoerd) 

   Organist/Pianist: Rob van Dijk 

 

24 januari  Voorganger: Ds. Wielie Elhorst 

   (PKN, Theoloog, Amsterdam) 

   Organist: Everhard Zwart 

 

31 januari   Voorganger: Ds. Wouter Klouwen 

   (PKN, Pauluskerk, Baarn) 

   Organist: Wilbert Magré 

 

7 februari  Voorganger: Ds. Jan Reijm 

   (PKN, Hillegondakerk, Rotterdam) 

   Organist/Pianist: Rob van Dijk 


