
       ORDE VAN DIENST   
             voor de viering op  
          Zondag 11 februari 2024 
            in de Dorpskerk 
           aanvang: 10.00 uur 

 

                 ~   6e  Zondag van Epifanie   ~ 

   
 
Voorganger  : ds. Tjitske de Vries-Meijer 
Ouderling van dienst : Erik Ingwersen 
Diaken   : Anneke Weenink 
Organist /pianist  : Agnes van Bekkum 
M.m.v.   : De Cantorij o.l.v. Xandra Mizée 
Koster   : Adriana Verkuyl 
 

VOORBEREIDING 
 

Vleugelspel: Adagio uit het Concerto in d (naar Allessandro Marcello) BWV 974 

                      J.S. Bach (1685-1750) 
 

Woorden van welkom- door de ouderling van dienst  
 

Bemoediging  

Voorganger :Onze hulp is in de naam van de Heer  

Allen  :die hemel en aarde gemaakt heeft  

Voorganger :die trouw houdt tot in eeuwigheid  

Allen  :en niet laat varen het werk van zijn handen.  
 

Groet  

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader  

    en van Jezus Christus, onze Heer 

Allen  :Amen. 
 

Aanvangslied: Lied 216, 1 allen, 2 cantorij, 3 allen 

Gebed om ontferming 

 

Lied om ontferming: De Cantorij zingt: Defend me, Lord, from shame (psalm 31)  

                             van Felix Mendelssohn-Bartholdy (1808-1847)

  

Gebed van de zondag 

 

Lied: 335  (2 x) 
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DE SCHRIFT 

 

Lezing uit Oude Testament: 2 Koningen 5, 1-3, 9-15b (NBV21) 

1 Naäman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in 

hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd, want de HEER had hem 

voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman 

leed aan een huidziekte die onrein maakt.  

2 Nu hadden de Arameeërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong 

meisje meegevoerd, dat als slavin diende bij de vrouw van Naäman.  

3 Zij zei tegen haar meesteres:  

‘Ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan, 

die zou hem wel genezen.’ 

 

9 Naäman reed met zijn wagen naar het huis van Elisa.  

10 Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen:  

‘Baad u zevenmaal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond 

worden en zult u weer rein zijn.’ 

11 Kwaad ging Naäman weg.  

‘Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen,’ zei hij.  

‘En dat hij de naam van de HEER, zijn God, zou aanroepen en met 

zijn hand over de aangetaste plek zou strijken, en zo de ziekte zou 

wegnemen.  

12 Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parpar, soms niet 

beter dan alle wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen 

baden om rein te worden?’  

Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg.  

13 Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden:  

‘Maar meester, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had 

gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt: 

“Baad u, en u zult weer rein worden,” moet u dat zeker doen.’  

14 Hierop daalde Naäman af naar de Jordaan en dompelde zich daar 

zevenmaal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer 

gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer rein.  

15 Toen keerde hij met zijn hele gevolg naar Elisa terug, maakte bij de 

godsman zijn opwachting en zei:  

‘Er is in de hele wereld geen god, behalve in Israël! 
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Lied: 350 :1 cantorij, 2 allen, 3 cantorij, 4 allen,  5 cantorij, 6 allen, 7 allen 

Lezing uit het Evangelie: Marcus 1, 40 - 45  (NBV21) 

 

40 Er kwam iemand naar Hem toe die door een huidziekte onrein was; hij 

smeekte Hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel:  

‘Als U wilt, kunt U mij rein maken.’ 

41 Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei:  

‘Ik wil het, word rein.’  

42 En meteen verdween zijn ziekte en hij was rein.  

43 Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing:  

44 ‘Denk erom dat u er met niemand over praat, maar ga u aan de 

priester laten zien en breng als getuigenis voor de mensen het 

reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven.’  

45 Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breeduit rondvertellen 

wat er gebeurd was, waardoor Jezus niet langer openlijk in een stad kon 

verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. 

Toch bleven de mensen van alle kanten naar Hem toe komen. 

 

Lied: 911: 1, 2 en 4 

 

Overdenking 

 

Lied: 837 vers 1 en 2  

GAVEN EN GEBEDEN 
 

Mededelingen door de ouderling van dienst 
 

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net 
 

1e: KiA Noodhulp Lesbos 

Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel 

van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen 

onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, 

Afghanistan en Iran in Griekenland. Hier wacht hen vanwege lange procedures een 

onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die mensen op de vlucht 

opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een 

betere plek. 

Via het programma ‘Noodhulp’ helpt Kerk in Actie gestrande vluchtelingen in 

Griekenland. Steun dit werk via de collecte of maak uw bijdrage over op rekening  

NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Vluchtelingen Griekenland'. 
 

2e: Kerk Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te  

maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59 
 

 

http://www.givtapp.net/
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Met deze QR-code kunt u                        Heeft u geen Givt-app, 

via de Givt-app geven        gebruik dan deze code 

      

 

 

 

 

 
 

 

Orgelspel 

 

De Cantorij zingt: Meine Seele ist stille in Dir, naar psalm 62 

tekst en muziek van Klaus Heizmann (1944-) 

_____________________________________________________________ 

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden, 

gevolgd door het zingen van: Lied 961 

_____________________________________________________________ 

 

Dankgebed, voorbeden en stil gebed 

 

We bidden samen het Onze Vader 

 

Slotlied (staande): Lied 978: 1, 2 en 4  

 

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b  

 
Orgelspel: Canzone alla Francese " La Novella" Andrea Cima (c1580 - c1627) 
 

    *** 
MEDEDELINGEN 
 

Agenda 

di 13-02 20.00 Cursus Liturgie met Christiaan Winter, Dorpskerk 

wo 14-02 12.00  Kerk Open tot 14.00 

  14.00 Meelezen met de predikant, KC 

  16.00 Tienerpodcast 

  19.30 Vesper 

  20.00 Cursus Christelijk geloof en religie, KC 

do  15-02 10.30  Koffieochtend, KC 

  14.30 Sierlijke Kroon 

  20.00 Filosofiekring, KC 

20.00 ABC cursus, Consistorie 

vr 16-02 18.00 Stamppot avond, KC 

za 17-02 12.00 Kerk Open tot 14.00 uur    
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Vespers in de 40-dagen dit jaar in de stijl van Taizé  

De tijd van veertig dagen voor Pasen is een periode van inkeer, verstilling en 

bezinning. Daarom organiseert de Dorpskerk sinds jaar en dag in deze periode elke 

woensdagavond van 19.30-20.00 uur een vesper: een kort, meditatief moment om 

stil te staan bij wat je beweegt. 

Dit jaar hebben de vespers een bijzonder karakter: we gebruiken daarin elementen 

uit de oecumenische kloostergemeenschap Taizé in Noord-Frankrijk. Het bekendst 

van deze gemeenschap zijn de Taizé-liederen vanwege hun meditatieve karakter. Ze 

bestaan meestal uit slechts een of twee zinnen die een aantal keer herhaald worden. 

Daarnaast speelt stilte een belangrijke rol. En vraagt deze hectische en onrustige tijd 

niet meer dan ooit om stilte? Om luisteren naar elkaar, naar God, naar het 

onnoembare. 

Elke vesper wordt muzikaal begeleid door Agnes van Bekkum of Dirk Out op de 

vleugel en een instrumentalist. 

Kom langs in de Dorpskerk en sta een half uurtje stil op een van de volgende data:  

14, 21 en 28 februari, 6, 13 en 20 maart, aanvang 19.30 uur. 

 

Sierlijke Kroon 

Op donderdag 15 februari organiseert de Sierlijke Kroon weer een bijeenkomst. Mevrouw 

Nikki Spil zal een lezing geven over Zeewier en de mogelijkheden dit in de toekomst te 

gebruiken. Er is veel belangstelling voor haar werk, en zeker positief nieuws voor een 

duurzame toekomst.  Het belooft weer een interessante middag te worden! 

Plaats: Kerkelijk Centrum, Tijd: 14:30 uur (inloop 14 uur)           

U bent van harte welkom. 

 

Zondag 11 februari 2024 uitzending via www.radiobloemendaal.nl 

09:30 Opgang met muziek door Pieter Beerthuizen 

10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Tjitske de Vries-Meijer 
 

 

De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren 

Online vanaf 11 februari: Orgelpunt  met Bert Wisgerhof. 

De komende jaren moeten we het geluid van de “Rode Reus” missen. Zo wordt het 

grootste orgel van Nederland genoemd, dat al 50 jaar in de Rotterdamse Laurenskerk 

staat. Nu moet het gerestaureerd worden, en ook aangepast aan de eisen van een 

veranderde musiceerpraktijk. Daarom wordt het uitgerust met een tweede speeltafel, 

die gelijkvloers in de kerkruimte komt te staan. Daarmee kan dan bovendien een 

nieuw “hybride-orgel” bespeeld worden, samen met het grote Marcussen-orgel. 

Over drie jaar moet dit miljoenenproject klaar zijn voor een nieuwe impuls aan het 

muziekleven in de Maasstad. De bekende Rotterdammer Henri Bontenbal zal als 

ambassadeur het project promoten. In de uitzending zal presentator Bert Wisgerhof 

enkele nieuwe en oude opnamen van het Marcussen-orgel laten horen. Behalve dat 

brengt hij nog een paar minder bekende Rotterdamse orgels voor het voetlicht, die 

hij afgelopen najaar bezocht. Het wordt daarmee een echte Rotterdamse 

Orgelpuntaflevering. 
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Dinsdag 13 februari 2024 Alle-Dag-Kerk  

12.00  Muziek 

12.25 ds. Jan Reijm / Organist: Rob van Dijk 
 

 

 
                                                                         

Dienst van Schrift en Tafel zondag 18 februari 2024 in de Dorpskerk 

aanvang 10.00 uur  

Voorganger: ds. Jessa van der Vaart 
 

 

U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl 

of via uw internetradio 
 

 


