
 

 

       ORDE VAN DIENST   
             voor de viering op  
          Zondag 3 maart 2024 
            in de Dorpskerk 
           aanvang: 10.00 uur 

 

                ~   3e Zondag van de 40-dagen  ~ 

   
 
Voorganger  : ds. Johan Visser uit Amsterdam 
Ouderling van dienst : Liesbeth Spigt 
Diaken   : Anneke Weenink 
Organist   : Dirk Out 
Koster   : Ewout Lensvelt 

 

VOORBEREIDING 
 

Orgelspel: Preludium en fuga in e, BWV 555  

    Johann Sebastian Bach (1685-1750 
 

Woorden van welkom- door de ouderling van dienst  
 

Bemoediging  

Voorganger :Onze hulp is in de naam van de Heer  

Allen  :die hemel en aarde gemaakt heeft  

Voorganger :die trouw houdt tot in eeuwigheid  

Allen  :en niet laat varen het werk van zijn handen.  
 

Groet  

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader  

    en van Jezus Christus, onze Heer 

Allen  :Amen. 
 

Aanvangslied: Lied 1005:1, 3 en 4  
 

Gebed om ontferming 

 

Lied om ontferming: Lied 967:1, 2, 6 en 7  
 

Gebed van de zondag 

 

DE SCHRIFT 

 

Lezing uit de Profeten: Jeremia 7:1-11   

1 De HEER richtte zich tot Jeremia:  

2 ‘Ga in de tempelpoort staan en verkondig deze boodschap: Luister 

naar de woorden van de HEER, Judeeërs; luister, jullie die door 

deze poorten naar binnen gaan om de HEER te vereren.  
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3 Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: 

Beter je leven, dan mogen jullie in dit land blijven wonen. 

4 Vertrouw niet op die bedrieglijke leus: “Dit is de tempel van de 

HEER! De tempel van de HEER! De tempel van de HEER!”  

5 Als jullie je leven werkelijk beteren, als jullie elkaar rechtvaardig 

behandelen,  

6 vreemdelingen, wezen en weduwen niet onderdrukken, in dit land 

geen onschuldig bloed vergieten en niet achter andere goden aan 

lopen, jullie onheil tegemoet,  

7 dan mogen jullie hier blijven wonen, in dit land dat ik jullie 

voorouders gegeven heb. Zo is het altijd geweest, zo zal het dan 

altijd zijn.  

8 Maar jullie vertrouwen op die bedrieglijke leus, en dat zal je niet 

baten.  

9 Jullie stelen, moorden, plegen overspel en meineed, branden 

wierook voor Baäl en lopen achter andere goden aan, die jullie 

eerst niet kenden.  

10 En toch durven jullie, terwijl jullie al die gruweldaden plegen, voor 

mij te verschijnen in deze tempel, het huis waaraan mijn naam 

verbonden is, met de gedachte: Ons kan niets gebeuren!  

11 Denken jullie soms dat het huis dat mijn naam draagt een 

rovershol is? Ik zie wel degelijk wat jullie doen – spreekt de 

HEER. 

 

Lied: Psalm 122:1,2  
 

Lezing uit het Evangelie: Markus 11:12-21  

12 Toen ze de volgende dag uit Betanië vertrokken, kreeg hij honger.  

13 Hij zag in de verte een vijgenboom die in blad stond en ging erheen in de 

hoop iets eetbaars te vinden, maar toen hij bij de boom gekomen was, vond 

hij geen vruchten; het was namelijk nog niet de tijd voor vijgen.  

14 Hij zei tegen de boom:  

‘Nooit ofte nimmer zal er nog iemand vruchten van jou eten!’  

Zijn leerlingen hoorden dit. 

15 Ze kwamen in Jeruzalem. Hij ging de tempel binnen en begon iedereen die 

daar iets kocht of verkocht weg te jagen; hij gooide de tafels van de 

geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver,  

16 en hij liet niet toe dat iemand voorwerpen over het tempelplein droeg.  

17 Hij hield de omstanders voor:  

‘Staat er niet geschreven: “Mijn huis moet voor alle volken een 

huis van gebed zijn”? Maar jullie hebben er een rovershol van 

gemaakt!’  
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18 De hogepriesters en de schriftgeleerden hoorden wat er gebeurd was en 

zochten naar een mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen; ze waren 

bang voor hem, omdat het hele volk in de ban was van zijn onderricht.  

19 Nadat de avond gevallen was, gingen Jezus en zijn leerlingen weg uit de 

stad. 

20 Toen ze ’s morgens vroeg weer langs de vijgenboom kwamen, zagen ze dat 

hij tot aan de wortels verdord was.  

21 Petrus herinnerde zich het voorval en zei:  

‘Rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt, is verdord.’ 

 

Lied: Psalm 122:3 

 

Overdenking 

 

Lied: 841:1,2,3,4  
 

GAVEN EN GEBEDEN 
 

Mededelingen door de ouderling van dienst 
 

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net 
 

1e:  Diaconie Deze collecte zal bestemd zijn voor algemene diaconale doeleinden. U 

kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie: NL 75 ABNA 

0576 1736 81 o.v.v. ‘collecte 3 maart’. 
 

2e: Kerk Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te  

maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59 
 

Met deze QR-code kunt u                        Heeft u geen Givt-app, 

via de Givt-app geven        gebruik dan deze code 

      

 

 

 

 

 
 

Orgelspel 
 

Als er een gedachtenis is zal deze hier door de ouderling uitgesproken worden, 

gevolgd door het zingen van: Lied 961 

 

Dankgebed, voorbeden en stil gebed 

steeds beaamd met lied 368d                    

 

We bidden samen het Onze Vader 

 

 

http://www.givtapp.net/
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Slotlied (staande): 858:1,2,3,4   

 

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b  

 

Orgelspel: Sinfonia from Solomon van Georg Friedrich Händel (1685-1750) 
 

 

    *** 
MEDEDELINGEN 
 

Agenda 

di 05-03 14.30 Handwerken, KC 

wo 06-03 10.30 Schilderen, KC 

12.00  Kerk Open tot 14.00 

14.00 Meelezen met predikant, KC 

19.30 Vesper    

do 07-03  10.30  Koffieochtend, KC  

za 09-03 12.00 Kerk Open tot 14.00 uur   

  

Vespers in de 40-dagentijd 

In deze periode van inkeer, verstilling en bezinning is er op woensdagavond van 

19.30-20.00 uur een vesper. Een kort, meditatief moment om stil te staan bij wat je 

beweegt, dit jaar in de stijl van Taizé. 

6 maart: Liturgen: Jessa van der Vaart en Nicolien Smits 

     Muzikale medewerking: Monique van der Heijde - fluit en Dirk Out - piano  

 

Op Weg naar Pasen 2024 

Ook dit jaar verzorgt Juup van Werkhoven meditaties in de Veertigdagentijd, 

uitzendingen via Radio Bloemendaal.. 

Ze neemt ons mee in een bezinning op actuele thema’s die in de samenleving en bij 

al die verkiezingen een rol spelen: Klimaat, bestaanszekerheid, asiel en migratie, 

rechtvaardigheid en solidariteit, vrede en veiligheid, vrijheid. Speelt het geloof een 

rol, inspireert de Bijbel ons bij ons denken over de inrichting van onze samenleving? 

Een spannende zoektocht! 

Elke donderdag staat er een nieuwe aflevering on-line op de website van Radio 

Bloemendaal: www.radiobloemendaal.nl  

 

Inzameling voor Sam’s Kledingactie op 16 maart a.s. 

Er is een goede bestemming voor kleding en schoenen die u niet meer draagt: Op 

zaterdag 16 maart a.s. wordt er weer ingezameld voor Sam’s Kledingactie. Wij staan 

dan van 10.00-13.00 uur bij het Kerkelijk Centrum om uw goederen in ontvangst te 

nemen. Alle nog draagbare en schone kleding en schoenen, maar ook lingerie, 

tassen, mutsen en knuffels zijn welkom.  

De opbrengst van de kledinginzameling is weer bestemd voor het project van de 

hulporganisatie Cordaid om de kwaliteit en toegankelijkheid van het basisonderwijs 

in Kananga te verbeteren. Deze stad ligt in de Democratische Republiek Congo.  
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Het project maakt mogelijk dat meer kinderen naar school kunnen en niet 

vroegtijdig hun school verlaten. Cordaid doet dit onder andere door lesmaterialen  

en hygiëne- en menstruatiekits aan te schaffen en leraren bij te scholen. Vanwege 

succes in de Borona zone in Kananga is het project uitgebreid naar de Jimma zone. 

Het is van groot belang dat het project, dat in 2022 is gestart, wordt voortgezet. Dit 

om de bevolking het vertrouwen te geven dat onderwijs dé kans is om te ontsnappen 

aan de armoedecirkel en om een toekomst op te bouwen. 

Zondag 3 maart 2024 uitzending via www.radiobloemendaal.nl 

09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum 

10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk, voorganger: ds. Johan Visser 

 

De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren 

Online vanaf 3 maart: Uit Daans platenkoffer 

Net als in alle voorgaande uitzendingen van Uit Daans Platenkoffer in dit 

jubileumjaar van Radio Bloemendaal hoort u de stem van dhr. Jan Tanis, één van de 

radio-pioniers, aan het begin. Daarna volgt een melodie uit 1924.  

Vervolgens pakt Daan de draad weer op van de voorgaande programma’s en gaat 

door met een van de dagen van de week: de zondag. 

 Opmerkelijk is een door niemand verwacht bekend in de oren klinkende melodie, 

destijds van het TV-discussieprogramma "Barendse & Van Dorp". 

 Dat de zondag niet alleen een familiedag bij uitstek is, blijkt uit veel muziek uit 

verschillende plaatsen en streken van ons land.  

Via de zondagmiddag en -avond laat aan het einde het zondagskind nog van zich 

horen. 

 

Dinsdag 5 maart 2024 Alle-Dag-Kerk  

12.00  Muziek 

12.25 Diaken Rob Polet / Organist: Rob van Dijk 
 

 

 
                                                                         

Dienst zondag 10 maart  2024 in de Dorpskerk 

aanvang 10.00 uur  

Voorganger: ds. Jessa van der Vaart 
 

 

U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl 

of via uw internetradio 
 

 


