
M I D D A G PA U Z E D I E N S T  
 

 
 

woensdag 27 maart 2024 
 

van 12.40 tot 13.00 uur 

Engelse Hervormde Kerk 

Begijnhof - Amsterdam 
 

Thema:  

“De Bucket-list” 

 

Voorganger: 

Ds. Koos Staat 

(PKN, Andijk) 

 

Organist:  

Everhard Zwart 



Samenzang voor de dienst vanaf 12.25 uur
 

- Lied 562: 1, 2 en 3 
Ik wil mij gaan vertroosten in ’t lijden van mijn Heer, 

die zelf bedroefd ten dode terneerboog keer op keer 
en zocht in zijn ellende naar troost om voort te gaan, 

tot hem wil ik mij wenden – o Jesu, zie mij aan. 
 

Hoe sloeg ik ooit uw woorden weerspannig in de wind, 
wilde niet zien of horen hoezeer ik werd bemind, 

mijn leven liep verloren, uw stem bracht mij tot staan, 
U bidt voor wie U hoonden – o Jesu, zie mij aan. 

 
Mijn Heer die om mijn zonden in doem en duisternis 
ontluisterd en geschonden aan ’t kruis gehangen is, 

al ben ik U onwaardig, mijn toevlucht is uw naam, 
mijn redder, mijn genade – o Jesu, zie mij aan. 

 
- Lied 576b: 1, 5 en 7 

O hoofd vol bloed en wonden, bedekt met smaad en hoon, 
o hoofd zo wreed geschonden, uw kroon een doornenkroon, 

o hoofd eens schoon en heerlijk en stralend als de dag, 
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk! Ik groet U vol ontzag. 

 
Ik dank U o mijn vrede, mijn God die met mij gaat, 

voor wat Gij hebt geleden aan bitterheid en smaad. 
Geef dat ik trouw mag wezen, want Gij zijt trouw en goed. 

Ik volg U zonder vrezen wanneer ik sterven moet. 

 
Wees Gij om mij bewogen en troost mijn angstig hart. 

Voer mij uw beeld voor ogen, gekruisigde, uw smart. 
Dan zal ik vol vertrouwen, gelovig en bewust, 

uw aangezicht aanschouwen. Wie zo sterft, sterft gerust. 



- Psalm 25: 7 

Gods verborgen omgang vinden Zielen, waar Zijn vrees in woont; 

't Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden, naar Zijn vreêverbond, getoond.  
d' Ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts, om op God te letten; 

Hij, die trouw is, zal mijn voet voeren uit der bozen netten. 
 

- Lied 560: 1, 2 en 3 

 
 

Hij ging de weg zo eenzaam 

tot in Jeruzalem. 

De beulen die hem sloegen, 

bespotten met een doornenkroon. 
Hij zweeg en leed voor hen, 

Hij deed dit ook voor hen. 
 

 



Hij ging de weg zo eenzaam. 

Hij droeg zijn eigen kruis. 

Hij bad: Mijn God, vergeef hen! 
Hij leed en stierf op Golgotha. 

Hij deed dit ook voor ons, 
voor allen, ook voor ons. 

 
 

 
 

Aanvang dienst 12.40 uur 
 

Woorden van begroeting 
 
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

Allen:   die hemel en aarde gemaakt heeft 
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 

Allen: en niet laat varen het werk van Zijn handen 
 

Groet 
 

Zingen: Psalm 65: 1 en 2 
 

De stilte zingt U toe, o Here, 
in uw verheven oord. 

Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 

Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 

tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 

die alle schuld vergeeft. 
 

 



Zalig wie door U uitverkoren 

mag wonen in uw hof, 

hoezeer hij door zijn schuld verloren 
terneerlag in het stof. 

Wij worden door U begenadigd 
die heilig zijt en goed. 

Gij die ons in uw huis verzadigt 
met alle overvloed. 

 
Overdenking: “De Bucket-list” 

 
n.a.v Johannes 13:1-5 

Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen 
was en dat Hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had 
de mensen die Hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor 

hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een 
maaltijd. (…) Jezus, die wist dat de Vader Hem alle macht had 

gegeven en dat Hij van God was gekomen en weer naar God terug 
zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, 

sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de 
voeten van zijn leerlingen te wassen, en droogde ze af met de doek die 

Hij omgeslagen had. 

 

Korte instrumentale improvisatie 
 

Gebed  
en/of gezamenlijk bidden “Onze Vader” 

 

Collecte voor de Alle-Dag-Kerk    
Geen contant geld bij je? 

Scan dan de QR-code voor digitale betaling 
Alle giften zijn welkom 

 
 



Zingen: Laat lichten Uw gezicht (mel. Dank, dank nu allen) 

 

Laat lichten Uw gezicht  
omring geheel ons leven 

met liefde die ons draagt  
help ons om ons te geven. 

U hebt de mens aanvaard  
met heel zijn zwak bestaan. 

U geeft hem weer een plaats  
waarop hij vast mag gaan. 

 
God, laat geen mensenkind  

uit Uw ontferming vallen. 
Weer met Uw ruime hart  
het kwade van ons allen. 

U bent te goeder trouw  
geweest van het begin 

vasthoudend blijft U tot  
Uw liefde overwint. 

 
Zegen en uitleidend orgelspel 

 

 

 

 

 

 

 

Na afloop van de dienst is er koffie en thee 

en kunnen wij elkaar ontmoeten. 

Er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek. 

 



De Alle-Dag-Kerk, begonnen in 1932, kent een lange traditie van 

korte diensten, waarin bezoekers met allerlei kerkelijke- maar ook 

niet-kerkelijke achtergronden welkom zijn. 

In het hart van Amsterdam, midden in de week, is er ruimte voor 

de middagpauzediensten. 
 

www.alledagkerk.nl voor het nalezen-, downloaden van- of 

luisteren naar de meditaties; Gedrukte tekst is aan te vragen bij 

Anny Kijk in de Vegte -   annykidv@planet.nl 
 

Volg ons via:   @alledagkerkamsterdam  

              @alledagkerk_amsterdam 

    
Podcast. Alledagkerk

 
De diensten zijn ook te beluisteren op dinsdag vanaf 12.25 uur via 

www.radiobloemendaal.nl   
 

Giften en donaties zijn van harte welkom: 

NL05INGB0000238938 / NL27RABO0127086544  t.n.v. Stichting 

Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting heeft de ANBI status. Zie 

website onder ‘Schenken’ 
 

Bestuur Alledagkerk: Ds. Dirk van Duijvenbode – voorzitter 

Everhard Zwart – secretaris    

  Jaap van Rijn – penningmeester 

  Doke Hoekstra – bestuurslid 

  Ds. Koos Staat – bestuurslid  
 

Kom jij ons team versterken als vrijwilliger? Meld je aan bij één van 

de bestuursleden of via secretaris@alledagkerk.nl  

 

 

Diensten met belangstellenden in de Engelse Kerk 

 Zondag 31 maart 19.00 uur, Paasfeest 

Spreker: Ds. Taco Koster 

Muziek: Benjamin Bakker 

http://www.alledagkerk.nl/
mailto:annykidv@planet.nl
http://www.radiobloemendaal.nl/
mailto:secretaris@alledagkerk.nl


KOMENDE MIDDAGPAUZEDIENSTEN 
 

 
 

 

  3 april  Voorganger: Dhr. Andries Knevel 

   (Theoloog, voorm. presentator EO, Huizen) 

   Organist: Wilbert Magré 

 

10 april  Voorganger: Ds. Gerie Stougie 

   (PKN. Hervormde Kerk, Pernis-Rotterdam) 

   Organist/pianist: Rob van Dijk 

 

17 april  Voorganger: Ds. Mirjam Sloots 

   (PKN, Amsterdam) 

   Organist: Everhard Zwart 

 

24 april  Voorganger: Ds. Panc Vermaat 

   (PKN, Veenendaal) 

   Organist: Wilbert Magré 

 

 1 mei  Voorganger: Ds. René de Reuver 

   (Scriba Generale Synode, PKN, Houten) 

   Organist/pianist: Rob van Dijk 

 


