
 

 

Opgang, 14 april 
 
Teksten 
 
1. Paschal de L'Estocart  (ca.1539 - ca.1584) Psaume 33 Resveillez-vous chacun fidèle 
Resveillez vous chascun fidele,  
Menez en Dieu joye orendroit,  
Louange est tresseante, et belle  
En la bouche de l’homme droit:  
Sur la doulce harpe Pendue en escharpe  
Le Seigneur louez,  
De Luz, d’Espinettes,  
Sainctes chansonnettes  
A son Nom jouez. 
 

2. J.S. Bach, uit Cantate Du Hirte Israel, höre BWV 104, Koor Du Hirte Israel, höre,  
1.Koor 
Du Hirte Israel, höre, 
der du Joseph hütest wie der Schafe, erscheine,  
der du sitzest über Cherubim. 
 

3. Uit Cantate Du Hirte Israel, höre BWV 104 
Tenor, recitatief Der höchste Hirte sorgt vor mich  en Aria  Verbirgt mein Hirte sich zu lange 
 
2. Recitatief  
Der höchste Hirte sorgt vor mich, 
was nützen meine Sorgen? 
Es wird ja alle Morgen 
des Hirtens Güte neu. 
Mein Herz, so fasse dich, 
Gott ist getreu. 
 

3. Aria   
Verbirgt mein Hirte sich zu lange, 
macht mir die Wüste allzu bange, 
mein schwacher Schritt eilt dennoch fort. 
Mein Mund schreit nach dir, 
und du, mein Hirte, wirkst in mir 
ein gläubig Abba durch dein Wort. 

4. Slotkoraal uit Cantate Du Hirte Israel, höre BWV 104  
6. Koraal 
Der Herr ist mein getreuer Hirt, 
dem ich mich ganz vertraue; 
zur Weid er mich, sein Schäflein, führt, 
auf schöner grünen Aue; 
zum frischen Wasser leit' er mich, 
mein Seel zu laben kräftiglich 
durchs selig Wort der Gnaden. 
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5. Antonín Dvořák uit Biblical songs, Op.99 no.4, Psalm 23, (Psalm 23:1-4) 
God is my shepherd, I want for nothing. 
My rest is in the pleasant meadows. 
He leadeth me where quiet waters flow. 
My fainting soul doth He restore 
and guideth me in the ways of peace, 
to glorify His name. 
And though in death's dark valley 
my steps must wander, 
my spirit shall not fear 
for Thou are by me still. 
Thy rod and staff are with me, 
and they shall comfort me. 
 

6. Uit de Vlaamse liedbundel ‘Zingt Jubilate’ lied 713,  God is de Herder 
Tekst Frans Eykmans, muziek Ignace de Sutter 
God is de Herder die waakt over mij die mij geleidt naar de groenende weiden.  
God is mijn Herder, mij altijd nabij om mij naar vredige waat’ren te leiden.  
Liefelijk lokt mij zijn wenkende stem. God is mijn Herder, ‘k ben veilig bij Hem. 
 
Moet ik langs dreigend en donker ravijn, nooit zal ik listige vijanden vrezen.  
God zal mijn Hoeder, mijn veiligheid zijn, God zal een steun en een trooster mij wezen.  
Liefelijk lokt mij zijn wenkende stem. God is mijn Herder, ‘k ben veilig bij Hem. 
 
God is mijn gastheer, zijn Huis is mijn woon, Hij laat voor ’t oog van zijn vijand mij eten,  
heeft mij zijn lavende beker geboon: ‘k ben als een vriend aan zijn tafel gezeten.  
Liefelijk lokt mij zijn wenkende stem. God is mijn Herder, ‘k ben veilig bij Hem. 
 
‘k Weet mij gelukkig in leven en dood, steeds hoop ik goedheid van God ’t ondervinden,  
en zoek ik rust in zijn veilige Schoot; ‘k Zal bij mijn Herder steeds zaligheid vinden.  
Liefelijk lokt mij zijn wenkende stem. God is mijn Herder, ‘k ben veilig bij Hem. 
 

7. Howard Goodall, Psalm 23 
The Lord is my shepherd 
I shall not want 
He maketh me to lie down in green pastures 
He leadeth me beside the still waters 
 
Yea, though I walk 
Through the valley 
Of the shadow of death 
I will fear no evil 
 
For You are with me 

You will comfort me 
You are with me 
You will comfort me 
 
Surely goodness and mercy 
Shall follow me 
All the days of my life 
 
And I will dwell in the house 
Of the Lord forever 

 

8. Jacques Berthier (1923-1994) Taizé, Misericordias Domini   
De barmhartigheid van de Heer zal ik altijd bezingen. 


