
       ORDE VAN DIENST   
             voor de viering op  
          Zondag 21 april 2024 
            in de Dorpskerk 
           aanvang: 10.00 uur 

 
                    ~  4e Zondag van Pasen  ~ 

   
Voorganger  : ds. Jessa van der Vaart 
Ouderling van dienst : Beppechien Bruins Slot 
Diaken   : Anne-Marie Scheeres 
Organist  : Dirk Out 
Koster   : Adriana Verkuyl 
Kinderkring  : Voor alle kinderen van de basisschool 
Crèche   : Voor alle kinderen van 0-4 jaar 
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel: Cornet Voluntary nr 1 in G van William Walond (1725-1770) 
 
Woorden van welkom- door de ouderling van dienst  
Bemoediging  
Voorganger :Onze hulp is in de naam van de Heer  
Allen  :die hemel en aarde gemaakt heeft  
Voorganger :die trouw houdt tot in eeuwigheid  
Allen  :en niet laat varen het werk van zijn handen.  
 
Groet  
Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader  
    en van Jezus Christus, onze Heer 
Allen  :Amen. 
 
Aanvangslied: 287: 1, 2 en 5

Gebed om ontferming 
 
Loflied: 652: 1, 2 en 4 
 
De kinderen ontvangen het licht en gaan naar hun eigen ruimte 
 
Gebed van de zondag 
 
DE SCHRIFT 
 
Lezing uit de profeten: Ezechiël 34, 1-6 en 11-22 Amstelpreekteam  
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1 Het woord van de Ene geschiedde aan mij:  
2 Mensenkind, profeteer over de herders van Israël,  

profeteer en zeg hen, de herders:  
Zo spreekt mijn heer de Ene:  
O wee herders van Israël, jullie die jezelf weiden.  
Horen herders niet hun schapen weiden?  

3 Jullie eten het vet, kleden je met wol,  
slachten het vetgemeste dier, maar de schapen weiden, dat doen 
jullie niet.  

4 De zwakken sterken jullie niet, de zieken genees je niet,  
de gewonden verbind je niet, die verdwaald zijn doe je niet 
terugkeren, die verloren raakten ga je niet zoeken.  
Jullie heersen over hen met meedogenloos geweld.  

5 Zij raken verstrooid, zonder herder,  
zij worden tot voedsel voor alle wilde dieren in het veld  
en raken verstrooid.  

6 Zij dwalen, mijn schapen,  
over alle bergen en over elke heuvel die zich verheft  
en over heel de aarde zijn zij verstrooid, mijn schapen – 
niemand die naar ze vraagt, niemand die ze zoekt. 

11 Want zo spreekt mijn heer, de Ene:  
Hier ben ik, ikzelf, ik zal vragen naar mijn schapen,  
ik zal naar ze omzien.  

12 Zoals een herder omziet naar zijn kudde  
als zijn schapen verdwaald zijn,  
zo zal ik omzien naar mijn schapen  
en ze redden uit alle plaatsen waarheen zij verstrooid zijn  
op een dag van wolken en donkerheid.  

13 Ik zal ze leiden uit de volkeren, ik zal ze verzamelen uit de landen,  
ik zal ze doen komen naar hun akker.  
Ik zal ze weiden op de bergen van Israël,  
in de dalen en in alle woonplaatsen van het land.  

14 Op een goede weide zal ik ze weiden,  
op de hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn.  
Daar zullen zij neerliggen op een goede weideplaats  
en zullen zij in een vette weide grazen: op de bergen van Israël.  

15 Ikzelf zal mijn schapen weiden, ikzelf zal ze doen neerliggen,  
luidt het woord van de Heer, de Ene;  

16 de verlorene zal ik zoeken en de afgedwaalde terughalen;  
de gewonde zal ik verbinden en de zieke versterken,  
maar de vette en krachtige zal ik verdelgen.  
Ik zal ze weiden zoals het hoort.  

17 En jullie, mijn schapen – zo zegt de Heer, de Ene –  
zie, ik zal rechtspreken tussen het ene schaap en het andere,  
tussen de rammen en de bokken.  
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18 Is het jullie niet genoeg dat je op de beste weide graast 
en dat je de rest van de weide met je hoeven vertrapt?  
Dat je het helderste water drinkt  
en wat overblijft met je hoeven vertroebelt?  

19 Moeten mijn schapen dan afgrazen wat jullie hoeven hebben 
vertrapt en drinken wat je hoeven hebben vertroebeld? 

20 Daarom – zo zegt de Heer, de Ene tegen hen –  
zie, ik ga zelf rechtspreken tussen de vette en de magere schapen  

21 omdat jullie al wat zwak is met flank en schouder wegdringen  
en met je horens stoten totdat je ze naar buiten gedreven hebt.  

22 Ik zal mijn schapen verlossen opdat zij niet langer tot prooi zijn;  
ik zal rechtspreken tussen het ene schaap en het andere.   

 
Lied: Psalm 23  
 
Lezing uit de evangeliën: Johannes 10, 11-16 NBG aangepast 
11 Ik ben de goede herder.  
 De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen; 
12 maar wie huurling is en geen herder,  
 wie de schapen niet toebehoren, 
 ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht – 
 en de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen – 
13 want hij is een huurling en de schapen gaan hem niet ter harte. 
14 Ik ben de goede herder en ik ken de mijne   
 en de mijnen kennen mij,  
15 gelijk mij de Vader kent en ik de Vader ken 
 en ik zet mijn leven in voor de schapen. 
16 Nog andere schapen heb ik, die niet van deze stal zijn; 
 ook die moet ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen 
 en het zal worden één kudde, één herder. 
 
Lied:  Psalm 23d  
 
Overdenking 
 
Orgelspel: ‘Rhosymedre’ van Ralph Vaughan Williams (1872-1958) 

GAVEN EN GEBEDEN 
 
Mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net 
1e: Hoop voor Albanië  
Albanezen leefden tot 1991 onder een communistisch regime. Geloven was 
taboe en achterdocht en isolatie aan de orde van de dag. Het land werd 

http://www.givtapp.net/
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geteisterd door corruptie en ook nu nog hebben de zwakkeren in de 
samenleving weinig kansen. Hoop voor Albanië (HvA) werkt vanuit een 
christelijke levensvisie en is erop gericht gelijkwaardige kansen te creëren voor 
de allerarmsten zoals de Roma bevolking, zieken, verslaafden en 
(dementerende) ouderen. Uw bijdrage is welkom op rekening NL52 RABO 0353 
0707 77 t.n.v. Hoop voor Albanië. 
2e: Kerk Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te  
maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59 
Met deze QR-code kunt u                      Heeft u geen Givt-app, 
via de Givt-app geven       gebruik dan deze code 
      

 

 
 
Orgelspel 
 

 

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden, 
gevolgd door het zingen van: Lied 961 
_____________________________________________________________ 
Dankgebed, voorbeden en stil gebed 
steeds beaamd met lied 368f                    
 
We bidden samen het Onze Vader 
 

De kinderen komen terug uit de kinderkring 
 
Slotlied: 838: 1, 2 en 3
 
Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b  
 
Orgelspel: Psalm 150 van Rutger van Mazijk (*1934) 
 
    *** 
MEDEDELINGEN 
 
Agenda 
Wo  24-04 12.00  Kerk Open tot 14.00 
  14.00 Gouden Kring, KC 
  20.00 Bijbeltafel voor ongelovigen, Consistorie 
do  25-04 10.30  Koffieochtend, KC 
  20.00 Op verhaal komen, Consistorie 
za 27-04 11.00 Koningsdagconcert    
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Zondag 21 april 2024 uitzending via www.radiobloemendaal.nl 
09:30 Opgang met muziek door Pieter Beerthuizen 
10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk, voorganger: ds. Jessa van der Vaart 
 
Programma’s van Radio Bloemendaal 
De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren. 
Online vanaf 21 april Orgelpunt met Dick Koomans 
Naar aanleiding van de uitzendingen rond het Bach-project van Pieter van 
Dijk, ontstond het idee om eens dieper in te gaan op één bepaald orgelwerk, 
namelijk het Preludium en Fuga in C, BWV 547. 
In dit onder de orgelkenners zeer bekende stuk blijkt meer schuil te gaan 
dan we op het eerste gehoor waarnemen. Programmamaker Dick Koomans 
zal een poging doen om het achterliggende ‘programma’ bij deze 
weergaloze compositie te ontrafelen. 
Het belooft een interessante ontdekkingstocht te worden! 
 
100 jaar Radio Bloemendaal 
De presentatie van de 8e aflevering wordt deze maand gedaan door 
Marianne Veefkind – Jansen van Rosendaal, oud-presentator van Voetnoot, 
Radiocafé en Surprise. Voor de anekdotes komen 3 oud-coördinatoren bij 
elkaar, te weten Maurits Out (ProCo), Jan Oosterhof (RTC) en Joost Lub 
(ETC). En er wordt een trouwe luisteraar van RB geïnterviewd, mevrouw van 
der Werff – Dekker. 
Paul Amels gaat verder met de geschiedenis. Het 50-jarige jubileum van 
Radio Bloemendaal is inmiddels groots gevierd (ook op zaterdag 15 en 
zondag 16 juni trouwens!) en er is veel geld opgehaald voor nieuwe 
apparatuur. In deze aflevering horen we wat daarvan voor moois is 
aangeschaft! 
En u blijft toch de tunesquiz proberen? 
 
Dinsdag 23 april 2024 Alle-Dag-Kerk  
12.00  Muziek 
12.25 ds. Mirjam Sloots/ Organist: Everhard Zwart 
 

                                          
Dienst zondag 28 april 2024 in de Dorpskerk 

aanvang 10.00 uur  
Voorganger: ds. Tjitske de Vries- Meijer 

 
U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl 

of via uw internetradio 
 

 


