
M I D D A G PA U Z E D I E N S T  
 

 
 

woensdag 10 april 2024 
 

van 12.40 tot 13.00 uur 

Engelse Hervormde Kerk 

Begijnhof - Amsterdam 
 

Thema:  

“Met het licht in de rug…” 

 

Voorganger: 

Ds. Gerie Stougie 

(PKN Hervormde Kerk, Pernis-Rotterdam) 

 

Organist/pianist:  

Rob van Dijk 



Samenzang voor de dienst vanaf 12.25 uur
 

- Hemelhoog 176: 1, 3 en 4 
God enkel licht, wiens aangezicht zo blinkend is van luister, 

ziet ons onrein, ziet hoe wij zijn  
vervallen aan het duister. 

 
Heer, waar dan heen? Tot U alleen! Gij zult ons niet verstoten. 

Uw eigen Zoon heeft tot uw troon  
de weg ons weer ontsloten. 

 
Ja, amen, ja, op Golgotha stierf Hij voor onze zonde. 

Zijn schuldloos bloed maakt alles goed  
en reinigt ons van zonde. 
 

- Hemelhoog 346: 1 en 3 
Ik wandel in het licht met Jezus. 

Het donk’re dal ligt achter mij 
en ’k weet mij in zijn trouw geborgen; 

welk een liefdevolle vriend is Hij. 
Ik wandel in het licht met Jezus 

en ik luister naar zijn dierb’re stem 
en niets kan m’ ooit van Jezus scheiden 

sinds ik wandel in het licht met Hem. 
 

Ik wandel in het licht met Jezus, 
mijn ziel is Hem gans toegewijd; 

met Hem verrezen tot nieuw leven, 

volg ’k mijn Heiland tot in eeuwigheid. 
Ik wandel in het licht met Jezus 

en ik luister naar zijn dierb’re stem 
en niets kan m’ ooit van Jezus scheiden 

sinds ik wandel in het licht met Hem. 



- Hemelhoog 466: 1 en 2 

Vaste Rots van mijn behoud, 

als de zonde mij benauwt, 
laat mij steunen op uw trouw, 

laat mij rusten in uw schaûw, 
waar het bloed, door U gestort, 

mij de bron des levens wordt. 
 

Jezus, niet mijn eigen kracht, 
niet het werk door mij volbracht, 

niet het offer dat ik breng, 
niet de tranen die ik pleng, 

schoon ik ganse nachten ween, 
kunnen redden, Gij alleen. 
 

- Hemelhoog 494: 1 

Uw woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 

Uw woord is een lamp voor mijn voet 

en een licht op mijn pad. 

Uw woord is een lamp, 
uw woord is een licht, 

uw woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
 

- Psalm 27: 1 en 4 

Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 

Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 

in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 

en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 

het is de Heer die mij behouden zal! 



Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, 

zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht. 

Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden 
die Gij eens zeide: ‘Zoek mijn aangezicht’. 

Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer! 
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! 

Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, 
ik smacht naar ’t uur dat Gij u openbaart! 

  
 

 
 

 
Aanvang dienst 12.40 uur 
 

Woorden van begroeting 
 

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
Allen:   die hemel en aarde gemaakt heeft 

Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Allen: en niet laat varen het werk van Zijn handen 
 

Groet 
 

Zingen: Lied 632: 1, 2 en 3 

 
Dit is de dag die de Heer heeft 

gemaakt en gegeven. 
Laat ons Hem loven en danken, 
verheugd dat wij leven. 

Diep in de nacht 
heeft Hij verlossing gebracht, 

heeft Hij ons licht aangeheven. 
 



Waren wij dood door de zonde, 

verminkt en verloren, 

doven van harte, 
verhard om zijn woord niet te horen, 

Hij is zo groot, 
Hij overmande de dood. 

Wij zijn in Jezus herboren. 
 

Nu zend uw Geest, als een vuur, 
als een stem in ons midden. 

Dat wij van harte 
elkander verstaan en beminnen 

en zo voortaan 
eren uw heilige naam 
en U in waarheid aanbidden. 

 
Overdenking: “Met het licht in de rug…” 

 
n.a.v delen uit Psalm 27 

De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? 
Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn? 

 
3 Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn, 

al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten. 
 

5  Hij laat mij schuilen onder Zijn dak op de dag van het kwaad, 
Hij verbergt mij veilig in Zijn tent, Hij tilt mij hoog op een rots. 

 

Korte instrumentale improvisatie 
 

Gebed  
en/of gezamenlijk bidden “Onze Vader” 

 



Collecte voor de Alle-Dag-Kerk    

Geen contant geld bij je? 

Scan dan de QR-code voor digitale betaling 
Alle giften zijn welkom 

 
Zingen: Lied 909: 2 en 3 

 
Wat God doet, dat is welgedaan. 

Hij is mijn licht en leven. 
Ik wil mijzelf van nu voortaan 

blijmoedig aan Hem geven, 
omdat ik weet 

in vreugd en leed: 
zijn vaderlijke ontferming 
blijft eeuwig mijn bescherming. 

 
Wat God doet, dat is welgedaan, 

daar laat ik het bij blijven. 
Al moet ik door de engten gaan 

waar mij de dood zal drijven – 
als God mij leidt 

kan ik de tijd 
van duisternis verdragen: 

ik zal zijn licht zien dagen. 
 

Zegen en uitleidend orgelspel 

 

 

 

Na afloop van de dienst is er koffie en thee 

en kunnen wij elkaar ontmoeten. 

Er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek. 

 



De Alle-Dag-Kerk, begonnen in 1932, kent een lange traditie van 

korte diensten, waarin bezoekers met allerlei kerkelijke- maar ook 

niet-kerkelijke achtergronden welkom zijn. 

In het hart van Amsterdam, midden in de week, is er ruimte voor 

de middagpauzediensten. 
 

www.alledagkerk.nl voor het nalezen-, downloaden van- of 

luisteren naar de meditaties; Gedrukte tekst is aan te vragen bij 

Anny Kijk in de Vegte -   annykidv@planet.nl 
 

Volg ons via:   @alledagkerkamsterdam  

              @alledagkerk_amsterdam 

    
Podcast. Alledagkerk

 
De diensten zijn ook te beluisteren op dinsdag vanaf 12.25 uur via 

www.radiobloemendaal.nl   
 

Giften en donaties zijn van harte welkom: 

NL05INGB0000238938 / NL27RABO0127086544  t.n.v. Stichting 

Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting heeft de ANBI status. Zie 

website onder ‘Schenken’ 
 

Bestuur Alledagkerk: Ds. Dirk van Duijvenbode – voorzitter 

Everhard Zwart – secretaris    

  Jaap van Rijn – penningmeester 

  Doke Hoekstra – bestuurslid 

  Ds. Koos Staat – bestuurslid  
 

Kom jij ons team versterken als vrijwilliger? Meld je aan bij één van 

de bestuursleden of via secretaris@alledagkerk.nl  

 

 

Diensten met belangstellenden in de Engelse Kerk 

 Zondag 14 april 19.00 uur 

Spreker: Ds. Taco Koster 

Muziek: Wilbert Magré en Gemma Blaauw 

http://www.alledagkerk.nl/
mailto:annykidv@planet.nl
http://www.radiobloemendaal.nl/
mailto:secretaris@alledagkerk.nl


KOMENDE MIDDAGPAUZEDIENSTEN 
 

 
 

 

17 april  Voorganger: Ds. Mirjam Sloots 

   (PKN, Amsterdam) 

   Organist: Everhard Zwart 

 

24 april  Voorganger: Ds. Panc Vermaat 

   (PKN, Veenendaal) 

   Organist: Wilbert Magré 

 

  1 mei  Voorganger: Ds. René de Reuver 

   (Scriba Generale Synode, PKN, Houten) 

   Organist/pianist: Rob van Dijk 

 

  8 mei  Voorganger: Ds. Anne Verbaan 

   (PKN, Hervormde gemeente, Bennekom) 

   Organist: Everhard Zwart 

 

15 mei  Voorganger: Ds. Wim Scheltens 

   (PKN, Lunteren) 

   Organist: Wilbert Magré 
 


