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“Genade zo oneindig groot”
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Dhr. Andries Knevel
(Theoloog, voorm. presentator EO, Huizen)

Organist:
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Samenzang voor de dienst vanaf 12.25 uur

-JdH 25:1,2,3 en 4

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans Jeruzalem.

Een heerlijk morgenlicht breekt aan

de Zoon van God is opgestaan!

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke held.

Hij steeg uit 't graf door eigen kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan.

Wie in geloof op Jezus ziet,

die vreest voor dood en duivel niet.

Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

- Lied 624:1,2 en 3

Christus, onze Heer, verrees, halleluja!
Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja!

Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!

Prijs nu Christus in ons lied, halleluja,
die in heerlijkheid gebiedet, halleluja,

die aanvaardde kruis en graf, halleluja,
dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja!



Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,
heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der heem'len Heer, halleluja!
Eng'len jub'len Hem ter eer, halleluja!

-Lied304: 1,2 en 3

God is getrouw, zijn plannen falen niet,

Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.

Die 't heden kent, de toekomst overziet,

laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;

en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.

De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,

zijn heerschappij omvat de loop der tijden.

Een sterke hand, die nooit heeft misgetast,

blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden.
De adem zijner lippen overmant

de tegenstand.

De heil’'ge Geest, die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods kerk zijn heilsgeheimen weten.
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten.

Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land,
als Gods gezant.

-HH 304: 1 en 2

Ik wil zingen van mijn Heiland,
van zijn liefde, wondergroot,

die Zichzelve gaf aan ’t kruishout
en mij redde van de dood.



Refr.  Zing, o zing van mijn Verlosser.
Met zijn bloed kocht Hij ook mij
aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.

'k Wil het wonder gaan verhalen,

hoe Hij op Zich nam mijn straf.

Hoe in liefde en genade

Hij ’t rantsoen gewillig gaf.

Refr.  Zing, o zing van mijn Verlosser.
Met zijn bloed kocht Hij ook mij
aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.

Aanvang dienst 12.40 uur

Woorden van begroeting

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen: en niet laat varen het werk van Zijn handen
Groet

Zingen: Psalm 42: | en 5 (oud)
't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,

Dan mijn ziel verlangt naar God.

Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
God des levens, ach, wanneer

Zal ik naad'ren voor Uw ogen,

In Uw huis Uw naam verhogen?



Maar de HEER zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt;
'k Zal in dit vertrouwen leven,

En dat melden in mijn lied;

'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;

En mijn hart, wat mij moog' treffen,
Tot den God mijns levens heffen.

Overdenking: “Genade zo oneindig groot”

n.a.v Psalm 30

| Een psalm. Een lied bij de inwijding van de tempel. Van David.

2 Hoog wil ik U prijzen, HEER, want U hebt mij gered

en mijn vijand geen reden gegeven tot vreugde.

3 HEER, mijn God, ik riep U te hulp en U hebt mij genezen.

4 HEER, U trok mij uit het dodenrijk omhoog,

ik daalde af in het graf, maar U hield mij in leven.

5 Zing voor de HEER, u die Hem trouw bent, loof zijn heilige naam.

6 Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang.
Met tranen slapen we ’s avonds in, ’s morgens staan we juichend op.

7 In mijn overmoed dacht ik: Nooit zal ik wankelen.

8 HEER, U had mij lief en ik stond als een machtige berg,
U verborg uw gelaat en ik bezweek van angst.

9 U, HEER, roep ik aan, U, Heer, smeek ik om genade.
10 Wat baat het U als ik sterf, als ik afdaal in het graf?
Kan het stof U soms loven en getuigen van uw trouw?

I'l Luister, HEER, en toon uw genade, HEER, kom mij te hulp.
12 U hebt mijn klacht veranderd in een dans,

mijn rouwkleed weggenomen, mij in vreugde gehuld.

| 3 Mijn ziel zal voor U zingen en niet zwijgen.

HEER, mijn God, U wil ik eeuwig loven.

Korte instrumentale improvisatie

Gebed en/of gezamenlijk bidden “Onze Vader”



Collecte voor de Alle-Dag-Kerk

Geen contant geld bij je?

Scan dan de QR-code voor digitale betaling
Alle giften zijn welkom

Zingen: HH 298: 1, 2,3 en 4
Genade, zo oneindig groot. Dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan ’k zien.

Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad.
Maar ook — als ik mij tot Hem keer — dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid dat ik genade vond.

Zegen en uitleidend orgelspel

Na afloop van de dienst is er koffie en thee
en kunnen wij elkaar ontmoeten.
Er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek.




De Alle-Dag-Kerk, begonnen in 1932, kent een lange traditie van
korte diensten, waarin bezoekers met allerlei kerkelijke- maar ook
niet-kerkelijke achtergronden welkom zijn.

In het hart van Amsterdam, midden in de week, is er ruimte voor
de middagpauzediensten.

www.alledagkerk.nl voor het nalezen-, downloaden van- of
luisteren naar de meditaties; Gedrukte tekst is aan te vragen bij
Anny Kijk in de Vegte - annykidv@planet.nl

li @alledagkerkamsterdam

@ @alledagkerk_amsterdam
Podcast. Alledagkerk

De diensten zijn ook te beluisteren op dinsdag vanaf 12.25 uur via
www.radiobloemendaal.nl

Volg ons via:

Giften en donaties zijn van harte welkom:
NLO5INGB0000238938 / NL27RABO0127086544 t.n.v. Stichting
Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting heeft de ANBI status. Zie
website onder ‘Schenken’

Bestuur Alledagkerk: Ds. Dirk van Duijvenbode — voorzitter
Everhard Zwart — secretaris
Jaap van Rijn — penningmeester
Doke Hoekstra — bestuurslid
Ds. Koos Staat — bestuurslid

Kom jij ons team versterken als vrijwilliger? Meld je aan bij één van
de bestuursleden of via secretaris@alledagkerk.nl

Diensten met belangstellenden in de Engelse Kerk
Zondag 7 april 19.00 uur
Spreker: Ds. Rozelinde Hoogendijk
Muziek: niet bekend
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KOMENDE MIDDAGPAUZEDIENSTEN

10 april

17 april

24 april

I mei

8 mei

ALLE-
DNG-
KERK

Voorganger: Ds. Gerie Stougie
(PKN. Hervormde Kerk, Pernis-Rotterdam)
Organist/pianist: Rob van Dijk

Voorganger: Ds. Mirjam Sloots
(PKN, Amsterdam)
Organist: Everhard Zwart

Voorganger: Ds. Panc Vermaat
(PKN, Veenendaal)

Organist: Wilbert Magré

Voorganger: Ds. René de Reuver
(Scriba Generale Synode, PKN, Houten)
Organist/pianist: Rob van Dijk

Voorganger: Ds. Anne Verbaan
(PKN, Hervormde gemeente, Bennekom)
Organist: Everhard Zwart



